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			Inhoudsopgave

			Het water des levens
Johannes 4:15a

			De vrouw, die een zondares was
Lukas 7:37-38

			Martha en Maria 
Lukas 10:38-42

			Eindelijk genezen! 
Lukas 8:43-44

			De lastige weduwe 
Lukas 18:1-8

			Maria Magdalena bij het graf 
Johannes 20:10-16

			De Samaritaanse vrouw

			“De vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water...” (Joh. 4:15a)

			Zoals u weet heeft onze Zaligmaker met de Samaritaanse vrouw gesproken over levend water. Hij had geprobeerd haar aandacht te trekken door een beeldspraak te gebruiken die verband hield met haar werk en positie. Water was in haar ogen van het hoogste belang en Jezus heiligde deze alledaagse stof voor Zijn genadige doel. Terwijl Hij aan de mond van de bron zit, stel ik me voor dat ik Zijn ernstige gezicht kan zien, en dat ik de Samaritaanse gadesla, wier ogen verbazing uitdrukken terwijl Hij tegen haar spreekt, zoals nooit eerder gebeurde, over water dat ervoor zorgt dat iemand nooit meer dorst krijgt. Eerst wierp de vrouw vragen op: het sceptische deel van haar natuur nam het woord, ging aan het vitten, haarkloven en redeneren. “Heere, Gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep...” enzovoort. Merkt u niet alle ingrediënten van het ongeloof in haar op? Maar ze is in goede handen, en spoedig is ze van de fase van de vraagtekens doorgestoten naar de fase van het smeken, en ze roept in onze tekst uit: “Heere, geef mij dat water...” Ze was nog steeds, ben ik bang, erg onwetend. Ze begreep zelfs de inhoud van haar eigen verzoek niet. Dat wordt duidelijk uit de woorden, die op de tekst volgen: “opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten.”  Ze gaf daarmee een natuurlijke betekenis aan een geestelijke uitspraak. Ze dacht aan het water dat de lippen kan bevochtigen, terwijl Christus sprak over dat levende water, Zijn eigen genade en liefde, dat het hart raakt, en niets dan het hart. Haar ogen waren verduisterd, maar haar gezicht was naar de goede kant gericht. En, het mooiste was, Jezus was daar, Die in staat is de blinden te leiden op een voor hen onbekende weg. Het zal met haar wel goedkomen, u kunt daarover uw hoofd laten rusten en vervolgens over uzelf gaan nadenken.

			Ik hoop dat ik nu spreek met sommigen hier, die verlost zijn van de onwetendheid die deze vrouw had en die ook, net als zij, de fase van de vraagtekens achter zich hebben gelaten. U weet zelf het beste wie ik daarmee bedoel en waar u zich bevindt, maar ik hoop dat u ernaar verlangt om deel te mogen hebben aan de zaligmakende genade. U bent gestopt met het opwerpen van bezwaren. U kreeg genoeg van uw vruchteloze haarkloverijen en het weven van uw eigen spinnenwebben. U merkt dat u geen baat hebt bij het voortdurend in twijfel trekken van de mogelijkheid dat u zalig zult worden, het zich afvragen of Christus de Zaligmaker is of niet, en u staat op het punt om uw scepsis te laten voor wat het is en een ander spoor te gaan volgen. U bent nu aangekomen op het punt van verlangen. Niet, naar ik hoop, het eindpunt maar slechts de eerste of tweede fase. Ik ben blij dat u zover bent gekomen. Als het om het bezitten van genade gaat, zegt u: “O, had ik er maar deel aan!” Als het gaat om vergeving, vrede, eeuwig leven, gelooft u alles wat Jezus Christus daarover zegt, en u wilt het in bezit krijgen. U strekt uw handen uit, zoals de drenkeling een stuk hout te pakken wil krijgen. Uw verlangens zijn opgewekt, uw betere gedachten sluimeren niet langer. U hebt zich losgerukt van onverschilligheid en koppigheid en ziet nu reikhalzend uit naar het verkrijgen van de verlossing door Jezus Christus. 

			U bent het tot wie ik mij vanavond wil richten. Ik zal eerst de tekst nemen en proberen die te gebruiken om uw verlangen nog meer op te wekken door een beschrijving te geven van het water waarvan in de tekst sprake is. Ik zal pogen uw harten te verzekeren door enkele opmerkingen over de waarschijnlijkheid dat u dit water zult ontvangen. Daarna zullen we afsluiten door er bij u op aan te dringen dat u dit gebouw niet verlaat zonder het gebed naar de hemel te hebben opgezonden: “Heere, geef mij dit water, geef het mij vanavond nog!”

			Een beschrijving van het bedoelde water

			Om te beginnen zal ik dus trachten uw verlangen op te wekken door een beschrijving te geven van het water waarvan in de tekst gesproken wordt. Water is een essentieel element in de natuurlijke wereld. Er is ook een geestelijke wereld, waarvoor we beelden uit de natuurlijke wereld moeten nemen, om haar te beschrijven. Zo is de genade van God in de geestelijke wereld precies hetzelfde wat water is in de natuurlijke wereld. Als mens hebt u water nodig, u kunt er niet zonder. Bij bepaalde gelegenheden wordt het een dwingende noodzaak: het is drinken of sterven. Zo hebt u als mens genade nodig, niet voor uw lichaam, maar voor uw ziel en het is beslist noodzakelijk om het te hebben. Zo niet, dan zal uw ziel om te beginnen hier in dit leven moeite hebben, vervolgens zal zij in het stervensuur door knagende wroeging worden aangegrepen, om uiteindelijk de tweede dood te ervaren als een altijddurende dorst en een nooit vervulde behoefte. Gods genade is als water op niet minder dan acht manieren. Maar laat me u niet ongerust maken. Ik zal u niet vermoeien, wees daar zeker van, want ik zie ernaar uit om u te winnen en vermoeidheid zal dat doel niet dienen. Ik zal deze acht overeenkomsten slechts aanstippen en er in het voorbijgaan enige opmerkingen over maken.

			1. Water is in de eerste plaats dorstlessend en dat is Gods genade ook. Wie water drinkt, heeft geen dorst meer: zijn lichamelijke behoefte is verdwenen. Wie Gods genade in zijn hart ontvangt, verkrijgt daarmee wat zijn natuur behoeft, zodat zijn pijnlijke verlangens voorbij zijn. De mens is van nature zo dwaas dat hij niet weet wat zijn natuur behoeft, maar hij voelt wel dat hij iets mist. Ontwaakte zondaren spreken tot zichzelf op de volgende manier: “Ik heb behoeft... ik weet niet waaraan, maar ik weet dat ik iets nodig heb wat de wereld me niet kan geven, wat ik in mezelf ook niet kan vinden en wat mijn vriend mij niet kan geven. Ik moet iets hebben: o mijn God, wat is het? Zeg mij wat het is!” Vriend, als u in deze toestand bent, is het evangelie van onze Heere Jezus Christus precies datgene wat u hebben moet. Daarin vertelt de Heere u namelijk niet alleen wat u nodig hebt, maar Hij biedt het u aan! Hij vertelt u dat u Zijn liefde nodig hebt; dat wanneer Zijn genade in uw hart is uitgestort, uw zonde u vergeven is, en u Zijn kind gemaakt zult zijn en aangenomen omwille van Jezus Christus, dat uw ziel zal zeggen: “Nu bezit ik wat ik nodig heb. Nu verlang ik niets meer. Ik kan gaan zitten en zeggen: gezegend zij God dat mijn begeerten vervuld zijn. De schrijnende leegte die de wereld nooit kon opvullen, is nu ten overvloede gevuld en mijn ziel bezit wat ze altijd wilde hebben, ofschoon zij niet besefte wat dat in feite was. Ik kan nu volkomen tevreden en rustig zijn!” Het is een grote zaak voor een mens om te kunnen zeggen: “Ik ben voldaan” maar de oprechte Christgelovige kan dat zeggen. “U hebt mijn mond vervuld met het goede, zodat mijn jeugd vernieuwd is als van een arend.” Wie in Christus geloven, dragen de parel van tevredenheid in hun boezem mee. Jezus neemt de rusteloze geest weg en geeft ons rust. Jezus is de deur die voor ons hart passend is en als Hij nabij is sluit Hij de hitte en de koude van de wereld buiten en geeft ons zoete tevredenheid. O eerzuchtige mens, die achter van alles aanrent zonder te kunnen zeggen wat uw onsterfelijke ziel zou kunnen bevredigen, wendt u naar het kruis, want aan de voet daarvan ontspringt een heilige fontein van zielzaligend genoegen. Wanneer u bukt en drinkt, zal uw ambitie voorbij zijn en zult u niets meer te wensen over hebben. Er is bevrediging voor de diepste verlangens van hart en hoofd en geweten in de fontein die voortspringt uit de wonden van Christus. Geloof is de zilveren beker. Doop hem in de overvloeiende stroom en drink. O Heilige Geest, hef die beker op tot aan de lippen van mijn arme dorstige broeder!

			2. In de tweede plaats is water ook levensreddend. In de woestijn, waar geen water is, krijg je kloven in je lippen, een droge huid, een tong als een vuurvlam en een mond als een oven. De vermoeide reiziger moet drinken of sterven. O, al kreeg je maar één druppel water! Een zak diamanten zou er niet zoveel waard zijn als een flesje water. Eén teug die doet herleven is onbetaalbaar. En ver weg, op de zoute zee, met “water, water overal, maar nergens een druppel te drinken”, weet dat het drinken van het pekelwater om hem heen hem een wisse dood zou opleveren en dat hij daarom puur, helder en verfrissend water moet zien te krijgen. De hemel mag over u wenen, als niet één of andere schuit met goede bedoelingen de schipbreukelingen komt zoeken. Zo is de genade van God tegenover de menselijke ziel. In heel de wereld is er niets te vinden dat een ziel kan redden zonder de genade van God. Uw goede werken kunnen u net zomin redden als de zoute zee een matroos te drinken kan geven. Rituelen kunnen uw hart net zomin vervullen met vrede of het leven schenken als het hete woestijnzand de dorst van een vermoeide reiziger kan lessen. God moet u leiden naar de rivier van eeuwig leven, die vloeit uit de Rots waarop geslagen is. U moet genade verkrijgen door Jezus Christus. Anders zal er nooit hoop voor u gloren, maar zal de middernacht van de wanhoop voor eeuwig uw deel zijn, waar verloren zielen hun nooit stervende bestaan uitwenen in één eindeloos sterven. O ziel, als u Gods genade ontvangt, zult u nooit sterven! Gelooft u dat? Als die genade van God in uw ziel vloeit, zult u eeuwig leven bezitten, een onsterfelijk beginsel dat het graf zal tarten en u midden in de kaken van de dood zal doen zingen, want wie van dit water drinkt, zal in Christus eeuwig leven. “Een iegelijk die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid (...) Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.” (Joh. 11:25-26) Deze genade van God is dus zowel levensreddend als dorstlessend. Bent u er al achter gekomen? Want ik moet er niet aan denken dat u mij hoort preken, maar er ondertussen onderuit zou willen komen. Als u deze preek vergeet, zal het niet zijn omdat ik u niet gedrongen heb hem te onthouden.

			3. Water is in de derde plaats zuiverend. Iemand die vies geworden is, bedenkt zich niet maar gaat naar een rivier om zich te wassen. Wanneer men onderweg is door een bepaald land, komt het vaak voor dat een verreisde reiziger bij een beek komt die zo helder is dat hij zijn gezicht erin kan zien spiegelen. Hij bukt zich en wast zijn gezicht keer op keer, verfrist zich en gaat zijns weegs zo schoon en glimmend alsof hij sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid heeft verwisseld (Jes. 61:3). Welnu, de schuldige zondaar, en dat zijn we allen van nature,  - hoe vuil hij ook mag zijn - hoeft slechts te bukken bij de rivier van eeuwige genade en zich te wassen om schoon te worden. Deze stroom kan vlekken van ons wegwassen die niets anders zou kunnen verwijderen. Onze zonde heeft zo’n karmozijnachtige tint dat het een Atlantische oceaan aan water zou kosten om het schoon te krijgen, maar dit water des levens krijgt het voor elkaar. Het neemt de smetten van godslastering en wellust weg. Het verwijdert de vervuiling van diefstal en moord. Alle soorten zonde zullen degene vergeven worden die tot het kruis komt en op Christus vertrouwt. Wie er dan ook gelooft in de grote Verlosser der wereld, zal volle en volkomen vergeving ontvangen voor iedere overtreding die hij begaan heeft. O probeer het, zwartste van alle zwarte zondaren, als u hier aanwezig bent! U, die tot de hoogste mate van zondigen gekomen bent, werp uw schuldige ziel in deze fontein, en zie of u er niet uitkomt met het vlees van een klein kind (II Kon. 5:14), schoon en zuiver, zonder één vlek die op u overblijft. Zo zuiverend is de genade van God die van het kruis komt stromen, waar Jezus in onze plaats leed onder de wraak die paste bij onze overtredingen:

			Sla ik de wond’ren van Golgotha gade,
‘t Recht is verheerlijkt door vrije genade!
‘k Zie er de stroom van Zijn bloed en ik zeg:
Zo waste Christus mijn zondeschuld weg

			Vriend, kunt u dit door het geloof doen: voor het krijgen van vergeving vertrouwen op het bloed van Gods geliefde Zoon?

			4. Water wordt, om iets anders te noemen, ook vaak gebruikt om dingen te verzachten. Er zijn sommige dingen die, als ze in water gelegd worden, spoedig hun hardheid verliezen en zacht en plooibaar worden. Dit water van Gods genade, waarvan ik sterk verlang het u aan te bevelen, heeft een heerlijk verzachtende kracht. De meest onvermurwbare materialen zijn in deze gieterij gesmolten. Het hardste hart heeft zich overgegeven aan de kracht van de liefde Gods die in Christus is geopenbaard. Ik hoor iemand van u al uitroepen: “Dat is goed nieuws voor mij, want ik weet dat Christus mij kan vergeven maar ik kan mijn zonden niet zó voelen zoals ik zou moeten. Ik ben zo’n hardnekkige zondaar, zo verhard, zo verdorven, dat ik mijn nood niet zó kan invoelen als ik zou willen.” Ziel, als de genade van God uw hart zal overstromen, zal het de steen, door een wonderlijke omzetting, in een ogenblik veranderen in vlees. Er is geen weerbarstigheid die de genade van God niet kan overwinnen. Wat een gezegende zaak is het voor een predikant dat hij zijn hoorders geen zachte harten hoeft te geven, en dat hij ook om te beginnen niet zulke harten in hen hoeft aan te treffen. Hoe heerlijk is het voor een dominee om zich te herinneren dat hij een evangelie predikt dat wonderen uitwerkt, zelfs grotere wonderen dan door de staf van Mozes plaatsvonden. Want als we met het evangelie op een rots slaan, komen er stromen van berouw uit te voorschijn en wat meer is, de rotsachtige ziel wordt zelf verbroken onder de overtuiging van zonde. O, dat een of andere Saulus van Tarsus nu door deze stroom gewassen zou worden! Hij zou niet langer een vijand van Gods kerk blijven, maar zou een discipel - niet eens een vooraanstaand iemand - uitzoeken, om hem te vragen wat hij moest doen om zalig te worden.  Het is hartverzachtend water. Moge de HEERE het geven aan een ieder van ons die nog steeds een hart hard heeft. Ik zou er graag nog eens in baden, opdat ik des te teerder liefde voor u zou voelen. Vriend toch, zou u dat nooit voor uzelf willen voelen?

			5. In de vijfde plaats heeft dit water de eigenschap, net als gewoon water, dat het vuur blust. Er is immers niets ter wereld, ondanks alle nieuwe uitvindingen van tegenwoordig, dat zo goed blust als water. In geval van nood rennen we naar de pompen en laten het water stromen, wat moeten we anders doen? Maar er zijn vuren die branden binnen in het menselijke hart, diepe vulkanische vuurbranden die gevoed worden vanuit de krochten van de hel, vurige vlammen die opschieten in het binnenste van de mens en die als lavastromen zijn dagelijks leven overspoelen. Dit zijn vlammen die nooit geblust kunnen worden tenzij door hemels water. O dat vuur van de wellust! Hoeveel mensen zijn er al door verteerd! Het heeft hen verslonden zoals vuur een stoppel verteert. Maar wanneer de genade van God komt, hoe spoedig wordt het vuur dan bevochtigd en zelfs voor altijd geblust! Er zijn trouwens nog andere vuren die in de ziel branden. Het vuur van jaloezie en haat, de vlammen van boosheid en onheilige begeerte, hoe kunnen deze razen en gloeien totdat de genade van God komt! Ik weet dat velen bezig zijn met de vraag hoe ze ooit kunnen leven zonder deze en dergelijke zonden. “O”, zegt er één, “ik kan er niet zonder, want ik ben ik zulke gewoonten vervallen, en ik moet ze hebben.” Aha! Maar u zult tot een nieuw mens gemaakt worden, en wel zodanig, dat als u uw oude mens weer zou ontmoeten, u die ellendige zou ontlopen óf in een man-tegen-man gevecht zou geraken omdat u pure haat zou voelen tegen zo’n slecht iemand. Laat me u vertellen, dat u, zolang u leeft, nooit op goede voet zult staan met uw oude mens. U zult uw oude ‘ik’ haten en het zal uw dagelijkse verlangen zijn hem te doden. U zult trachten de nagels door zijn handen en voeten te drijven en hem te kruisigen aan het kruis van Jezus, en u zult niet tevreden zijn totdat u hem dagelijks ter dood brengt, hem kruisigend met zijn gevoelens en verlangens. O, de machtige genade van God kan die vlammen van zonde uitdoven! Zondaar, de vlammen van de hel zelf worden gedoofd door deze genade van God. Ik bedoel, voorzover het de geredde ziel betreft. Want voor de ziel die gewassen is in deze fontein is er geen hel waarin God hem kan straffen. Hoe kan Hij een vergeven zondaar straffen? Hoe kan iemand die in Christus Jezus is, in de vlammen geworpen worden?

			Geen oordeel hoef ik nog te schromen
Gods straf is op Hém neergekomen

			“Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods.” (Rom. 8:33) Wie Christus tot zijn Plaatsvervanger heeft is vrij van alle vrees voor de hel. Hij kan in die angstwekkende afgrond neerzien en gevoelen dat er geen brandende kool voor hem is overgebleven en dat hij, wie er ook verloren zal gaan, nooit kan sterven omdat hij in Christus Jezus is. Vriend, hebben de vuren in uw ziel deze glorierijke Tegenstander al ontmoet? Werpen de pompen van genade hun waterstromen al op uw ziel? Laat uw geweten het antwoord geven en luister er goed naar.

			6. Een zesde eigenschap betreft iets wat gewoon water niet heeft en dat is dat dit water nieuwe bronnen schept. Overal waar het water des levens neerkomt, maakt het een nieuwe fontein, die ogenblikkelijk begint op te borrelen. Hiermee bedoel ik dat als Gods genade een hart binnenkomt, het een onsterfelijk beginsel is en zoals de Zaligmaker zegt: “stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien” (Joh. 7:38). “Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.” (Joh. 4:14) Wat is er een verschil tussen een vijver en een stromende fontein! Vaak als je de Alpen doorkruist en je bent moe en dorstig, is het een zoete rust om neer te zitten bij zo’n stromende bron en je gezicht en voeten te wassen of zelf in het water te baden. Je kunt zover gelopen hebben dat je er zere voeten aan over hield. Dan zit je neer om je voeten in het water te steken, maar als het alleen maar een plas is, beroer je de bodem ervan en binnen de kortste keren is het water heel vies. Als het echter een stromende bron is, kun je gaan zitten en je keer op keer wassen, en als je het zand op de bodem aanroert, is de aarde in een moment verdwenen, omdat het water steeds schoon blijft opborrelen; vandaar dat het altijd schoon is. Zo is het met de genade van God in een christen. Het wordt nooit mat of saai of doods, en de dagelijkse vervuiling en het wassen van onze voeten maakt het niet vies, want het is een levende bron, die opkomt vanuit die levende fonteinen die David bezingt en waarover hij zich in de HEERE zijn God verheugt (Ps. 36:10). Het is een zwaar karwei om de rol van een christen te spelen als men niet zo’n fontein in zich draagt. Het moet voor iemand die in Gods Koninkrijk een bepaalde bediening op zich heeft genomen een slavenleven zijn om dat zonder geestelijk leven te doen. Dacht u dat ik ergens in een kerk een preekstoel zou beklimmen en erop zou staan alleen om het feit dat ik daar geëerd zou worden en niet omdat ik er toe gedrongen werd? Ik zou me spoedig een slaaf voelen! Onecht is de mens die zelfs in zijn godsdienst de lijfeigene van een tyrannieke vormendienst is. Naar Gods huis komen omdat je ervan houdt daar te zijn, en te zingen omdat je het niet kunt laten, om je met Gods volk te verenigen omdat ‘vogels van dezelfde pluimage nu eenmaal samen optrekken’, zoals het spreekwoord zegt, nu, daarin is iets wat smaakt naar echtheid en oprechtheid. Wie geen grote diepte van godzaligheid in zijn ziel kent maakt van godsdienst slavernij, hij heeft een hondenleven, zonder ook maar de kruimels van onder de tafel op te eten. Let erop, broeders, dat het moeilijker is om te preken zonder deze fontein, dan het is om te luisteren zonder genade, want wie geen fontein in zich meedraagt, kan bezig zijn met de boeken van deze gestorven schrijver en met de verhalen van weer een andere dode, om maar een onderwerp te vinden, maar die zal spoedig droog vallen. Als echter God de Heilige Geest de Fontein van binnen is, zult u vol van kostbare waarheden blijven en die uitgieten zolang God gelegenheid geeft om het te uiten en zult u niet droog vallen. Wat een zegen is het als het levende water een fontein binnen in een christen doet ontspringen! Wat een vloek om zo’n stilstaande poel van vormendienst te zijn, waaruit slechts de stank van schijnheiligheid opkomt. Vriend, hoe is het met u gesteld? Ik moet u opnieuw aanklampen en u vragen: wat ziet God bij u als het om deze dingen gaat?

			7. In de zevende plaats is het water dat vrucht voortbrengt. Hoeveel vruchten zouden er aan de bomen te vinden zijn, hoeveel gras in de weiden, en hoeveel oogst zou er van het land gehaald worden als er geen regen was? Alles zou onvruchtbaar zijn zonder water, en zelfs al zou er sprake zijn van vrucht, hoe armzalig zou het zijn als er ook niet een behoorlijke hoeveelheid water voorhanden zou zijn! Toen ik in juni op het platteland was, en daar een paar zware buien vielen, kon ik niet weten waar dat goed voor zou zijn. Maar de tarwe had dat nodig, opdat de regen volle aren zou opleveren. Het zou natuurlijk ook wel tarwe geweest zijn zonder regen, maar de aar is nu eenmaal voller als het niet zo droog is. Dus, broeders, wij zullen maar weinig vrucht voortbrengen als we maar weinig genade bezitten. Maar als we meer genade zouden hebben, hoe zou de vrucht overweldigend uitspruiten! Onze vrucht zou rijker, vetter en zoeter zijn! Hoe zou onze dienst aan God verbeterd en vervolmaakt worden als we meer van dit vruchtbare water zouden hebben! U kunt God niet dienen zonder Zijn genade. U kunt Hem geen ware lofprijzing, geen waar gebed, geen ware dienst of wat voor aangenaams dan ook bereiden, tenzij Hij u eerst iets van de regen van Zijn genade geeft, genade vóór genade (Joh. 1:16). “Aan hun vruchten zult gij hen kennen...” (Mat. 7:20) Vriend, wat voor vrucht heeft u? O, dat genade de onvruchtbare vijgenboom zou veranderen in een goede, vruchtdragende boom!

			8. Tot slot, wat dit punt betreft: het is ten hemel stijgend water. U weet dat er op het terrein van de hydrostatica een wet bestaat, die zegt dat water altijd vloeit naar zijn eigen niveau. Niet lang geleden dacht ik dat zulke dingen niet meer vaststonden. Ik kwam op reis langs een weg die onder een waterleiding doorliep, die het water van het ene terrein naar het andere bracht. Het water drupte van boven op de voorbijgangers en maakte een vieze plek op de grond. Ze hadden net zo goed het water onder de weg door kunnen voeren en het via een pijp weer omhoog kunnen leiden, maar ik vermoed dat men in de tijd dat de waterleiding gemaakt werd, niet wist dat het water toch weer op hetzelfde niveau komt als zijn bron. Welnu, zo klimt de genade van God ook tot hetzelfde niveau als haar bron. Als u en ik genade hebben die in onszelf begonnen is, zal het nooit hoger dan onszelf komen. Als u genade heeft die de priester u heeft gegeven toen u christen werd, zal het nooit hoger komen dan die priester. Maar als u de ware genade van God ontvangt die afdaalt van de hemel, zal zij u opheffen tot in het Nieuw Jeruzalem, waar ze vandaan kwam. Hoog in de troon van God zijn de eeuwige bronnen van goddelijke ontferming. Aan de voet van de Majesteit Gods doet zij een fontein ontspringen, helder als kristal, puur en zonder smet, en de genade vloeit af naar de aarde, daarheen geleid via de weg van het kruis. Zij zal opklimmen zo hoog als de bron zich bevindt. Zij zal terugkeren tot de troon, waar het vandaan kwam, en zij zal stijgen naar haar eigen niveau, en u met haar meevoeren op de stroom. Als u door Gods genade opgenomen bent door de stroom van de liefde die Jezus deed sterven, zal die u naar zijn eigen bron meevoeren zodat u zult zijn waar God is. Omdat het u gegeven is te proeven, te voelen, en verzadigd te worden met de genade die bij God vandaan kwam, vanuit die goddelijke bron, zult u ook een goddelijk deel in eeuwigheid verkrijgen. De rivieren gaan naar de zee omdat ze daar oorspronkelijk vandaan kwamen. Kust de zon de zee niet, zodat het water in wolken tot hem opstijgt om vervolgens als regen weer neer te dalen? Zo vloeien ook alle rivieren van genade in de zee, vanwaar ze gekomen zijn: de bodemloze, oeverloze zee van eeuwigdurende liefde, omdat dat de eeuwige bron en fontein van hen allen is. Wolken van lijden stegen op vanuit Jezus’ hart om naar de aarde terug te keren als plensbuien van ontferming voor arme zondaren. Vriend, kent u in uw eigen ziel iets van deze zaken?

			Zo heb ik gesproken van Gods genade die in Jezus Christus geopenbaard is. Ik hoop slechts dat iemand hier zal zeggen: “Ik wou dat ik daarin gewassen werd! Ik wou dat mijn dorst erdoor werd gelest. Ik wou dat mijn ziel erdoor overspoeld zou worden. Ik wou dat ik door haar kracht opgeheven zou worden naar de hemel!” O, dan ben ik blij, arme zielen, dat u dit verlangen hebt. Maak het tot uw gebed en laat dat gebed de woorden van onze tekst inhouden: “Geef mij dat water!”

			De waarschijnlijkheid dat u dit water zult verkrijgen

			En nu zullen we, heel in het kort, ingaan op het tweede punt, namelijk om uw harten op te wekken met enige gedachten over de waarschijnlijkheid dat u dit levende water zult verkrijgen. Ik ge er nu vanuit dat u het echt wilt. Als u zegt: “Heere, geef mij dat water” zult u het krijgen. En ik zal u ook vertellen waarom ik dat denk. In de eerste plaats omdat ik niet geloof dat een gewoon mens iemand anders water zal weigeren. Als ik bij een bron stond en u kwam op me af en zei: “Meneer, geef mij dat water”, zou ik zeggen: “Zoveel als u ervan wilt hebben.” Wie zou een ander geen water geven? Het is het gewoonste wat je maar kunt geven. Zelfs in het Oosten, waar water zo’n bijzondere waarde heeft, brengt de Zaligmaker dat naar voren als een van de meest gewone uitingen van welwillendheid. “En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.” (Mat. 10:42) Wie zal een ander een glas water weigeren? Let er dan op, dat volgens onze tekst, het geven van zaligmakende genade voor de grote Verlosser niets meer is dan wat het geven van water voor u is! Genade is een onbetaalbare gave voor u om te ontvangen, maar voor Jezus is het een genoegen om het te geven. Als u water weggeeft, houdt u minder water over, maar als Christus genade geeft, verliest Hij er niets mee. Hij heeft nog steeds evenveel genade in de onuitputtelijke volheid die in Zijn aanbiddelijke Persoon woont. Zoals de zon ondanks al zijn schijnsel even helder blijft, en de oceaan nog steeds vol is hoewel alle wolken eruit opstijgen, zo is Jezus zo overvloedig als het maar kan in vergevende genade en zaligmakende kracht. Ik zeg u dat het voor Jezus Christus, wat Zijn natuur betreft, net zoveel betekent om genadig te zijn, als het voor u en mij is om gul te zijn in het uitdelen van water. Het zegenen van arme en behoeftige zielen is geen moeite voor Jezus, geen verlies, geen belasting voor Hem. Alle pijn en moeite heeft Hij reeds lang geleden gedragen, en nu is het redden van schuldigen Zijn beloning, waarin Hij het loon op Zijn arbeid ontvangt (Jer. 31:16). Nu, als in deze tekst Gods genade zou zijn vergeleken met goud, zou die vergelijking geschikt zijn om de waarde ervan weer te geven. Maar u zou gezegd hebben: “Wie geeft er nu goud weg?” Hier wordt het echter vergeleken met water, water dat men gratis weggeeft, en dat onze Heere Jezus nooit weigert aan degenen die het van Hem begeren. Ik geloof daarom niet, dat als een gewoon mens water weggeeft, en Christus Zijn genade met water vergelijkt, dat Hij u zou laten zeggen: “Heere, geef mij dat water!” en u vervolgens zonder water weg zou sturen. Vriend, wees niet zo ongelovig om te denken dat de Heere Jezus gierig en onvriendelijk is, maar vraag om het levende water, en het zal u gegeven worden.

			In de tweede plaats zeg ik, dat als u al water zou weigeren te geven aan bepaalde mensen, u het zeker niet aan een dorstig iemand zou onthouden. Als u zo iemand zou zien hijgen, en het zweet op zijn voorhoofd zag parelen, terwijl hij nog maar nauwelijks kon spreken en alleen maar kracht had om te fluisteren: “Meneer, als u me een glas water zou geven, zou ik u met heel mijn hart daarvoor danken”; u zou zich haasten om hem zo’n heerlijk glas te geven en u zou er plezier aan beleven het hem te zien drinken. Zou het zo niet gaan? Ik ben er zeker van. Nu, als u een dorstige ziel bent, ben ik er ook zeker van dat Christus u het water des levens zal geven. Hij zal het geven aan een ieder die het vraagt, want Hij weigert niemand. Integendeel, Hij zal het u zo snel geven als het maar kan. Hij zal u niet laten vergaan van de dorst, want heeft Hij het niet beloofd: “De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten.” (Jes. 41:17-18) “O”, zegt iemand, “hoezeer verlang ik ernaar om gered te worden! Hoezeer strek ik me ernaar uit om Christus te hebben!” U kunt Hem hebben, want Jezus Christus heeft nog nooit een dorstige zondaar veracht of geweigerd om iets uit Zijn volheid te geven aan een arme, Zijn klederen aan een naakte, Zijn medicijn aan een zieke. Hij kwam met het doel zulken te zegenen. Ik zeg u, dat zulke eigenschappen het alleen maar waarschijnlijker maken dat u de zegen zult ontvangen, als u maar vurig bidt: “Heere, geef mij dat water”. Nee, het is nog sterker: het is zeker dat u het zult krijgen.

			Er is nog iets dat mij de mogelijkheid geeft u te troosten en dat is dat er zeker genoeg van is, want de apostel Johannes zegt dat hij zag “een zuivere rivier van het water des levens” (Opb. 22:1) Nu, niemand hoeft bang te zijn dat hij tekort zal hebben als hij kan putten uit een diepe, brede en stromende rivier. Wie is bang om de Thames uit te putten of de Donau te doen droogvallen door zijn dorst? Bovendien mag iedereen, zoals John Bunyan ons al heeft gezegd, uit een rivier vrijelijk drinken. De bron ervan kan particulier bezit zijn. Vele rivieren ontspringen in een park of op particulier terrein, maar de rivier zelf is publiek bezit. Zo gauw het een noemenswaardige stroom is, wordt het een ‘openbare weg’ en een universele watervoorziening. Het is gratis en stroomt waar het maar wil. Rivieren bezitten een soort soevereiniteit: je kunt ze niet dwingen in een rechte lijn te stromen of hen geleiden volgens de wetten van de meetkunde: ze hebben hun eigen willetje. Als de rivier ervoor kiest om langs de ene stad te stromen en niet langs de andere, zal het die kant langs gaan en wie zou het verhinderen? Maar terwijl hij vrij is in zijn koers en richting, is het toch open voor algemeen gebruik. Het vee komt eruit drinken en zelfs een armzalige hond wordt niet geweigerd als hij naar de oever gaat. Als hij erin wil springen en zijn verhitte tong wil verkoelen in de ‘hondsdagen’, wie zal hem tegenhouden? En u, arme zondaar, zult de genade God vrij toegankelijk vinden, omdat er genoeg van is. Het strekt zich uit tot alle oevers, nee, het overstroomt ze. Er is overvloed, zo’n overvloed dat er met geen mogelijkheid gebrek aan kan zijn, ofschoon ook alle mensen zouden komen. Al zouden er tienduizend maal tienduizenden komen, dan nog zou er genoeg genade in Jezus te vinden zijn om elk geval aan te kunnen, want wie God daar brengt, kan Hij altijd voorzien met de genade van Christus Jezus. Gods genade is vrijmachtig in haar keuze, onderscheidenlijk in haar koers, maar is niettemin om niet verkrijgbaar voor alle dorstigen, die ernaar hunkeren om deel te hebben aan haar eeuwige volheid.

			Ik ben ook getroost door een andere gedachte, namelijk dat deze rivier er is met het oog op de dorstigen. Ik zou niet weten waarom er ontferming in de wereld zou zijn, als het niet was voor degenen die het nodig hebben vanwege hun zonde en ellende. Waarvoor zou Christus verzoening hebben aangebracht, als het niet voor zondaars was? Het is niet mogelijk dat de geliefde Heelmeester helemaal uit de hemel gekomen is om degenen te genezen die gezond zijn en geen medicijnen nodig hebben. Het is niet waarschijnlijk dat Hij Zijn enorme graanschuren opent om naties te voeden die een eigen oogst bezitten. Het moet zo zijn dat onze Jozef de tarwe heeft opgeslagen voor mensen die van honger vergaan. O, behoeftige, kom, ja wees welkom, want de fontein is speciaal voor u geopend. Het water stroomt, opdat mensen zoals u kunnen komen en drinken. Vriend, zullen onze nodigingen in u geen kracht doen? O Heilige Geest, maak mensen gewillig op deze dag van Uw heirkracht (Ps. 110:3)!

			Ik ben er zeker van, dat u die de HEERE zoekt, Zijn genade zult vinden, omdat er nog nooit iemand afgewezen is. Een geliefde broeder, die naar ik meen in deze dienst aanwezig is, vertelde mij dat hij de bekering die in zijn jeugd plaatsvond te danken had aan het horen van een tweetal regels uit een preek van een man wiens naam hij nooit te weten kwam, maar die hij had horen preken vanaf een houtblok op een dorpsplein. Hij was nog nooit ergens gaan luisteren om het Evangelie te horen, maar slenterde door het dorp en hoorde de man zeggen dat er geen ziel was die oprecht God zocht door Jezus Christus, of hij zou uiteindelijk, vroeger of later, in een toestand van vrede gebracht worden. En laat mij dan tot u allen zeggen - het kan in een of ander hart neerdalen en op een goede dag troost opleveren - u zult in der eeuwigheid nooit kunnen zeggen dat u de HEERE gezocht hebt en dat Hij u niet wilde horen. Ik herinner mij hoeveel troost het mij verschafte toen ik mijn moeder hoorde zeggen dat ze veel slechte dingen in de wereld had gehoord, maar nooit iemand die zo slecht was om te beweren dat hij oprecht God door Jezus Christus gezocht had en afgewezen was. Toen ik dat hoorde, was ik van plan om iets dergelijks te zeggen, want ik was ervan overtuigd dat ik de HEERE gezocht had, maar ik had tot dusver geen bevredigend antwoord gekregen. Maar ik heb het nooit gezegd, ik heb het nooit hoeven te zeggen, want voordat ik tot die toestand van wanhoop gebracht zou kunnen worden, zag ik op Hem en werd verlicht, en ik ben ervan overtuigd dat het met u net zo zal gaan. Er is nog nooit iemand geweigerd die zei: “Geef mij dat water”, en u zult ook de eerste niet worden.

			Om dit punt af te sluiten: het is tot eer van Jezus Christus om Zijn reddende genade uit te delen en daarom is het zeker dat Hij die niet zal inhouden. Ik kan Christus niet méér eer geven door een arme zondaar Zijn genade te weigeren. Het kan niet tot Zijn voordeel zijn om Zijn deur voor de neus van een zoekende zondaar dicht te gooien. Het is onmogelijk dat het bloedende Lam zou ophouden erbarmen te hebben met arme bloedende harten. Bij alles wat de naam van de grote Heelmeester kan verheerlijken, bij iedere pijnscheut die door Zijn ziel gegaan is ten gunste van zondaren, bezweer ik u dat Hij u niet zal verachten. Immers, hoe meer zieken een dokter geneest, des te beroemder is hij. Hoe meer de Zaligmaker zalig maakt, des te groter is Zijn eer. Hoe meer Jezus Christus kan zegenen, des te hoger zal Zijn lof rijzen en des te verhevener dat machtige ‘Hallelujah’-geroep zal opklinken uit de monden van de tienduizend maal tienduizenden zondaren die zijn gewassen in Zijn bloed. Kom dan, zoekende zondaar, kom nu, en vertrouw met een nederig geloof op het offer van de Middelaar. Droog uw tranen. Wees goedsmoeds. Wees dapper van hart. Hij roept u. Er is ruimte aan Zijn tafel. De deur is open. Er is ruimte in Zijn hart. Hij stierf voor wie in Hem rusten. Als u verlangt naar Christus, weet dat Hij verlangt naar u. Als u wenst in te gaan tot het feest, weet dat Hij evenzeer naar gasten verlangt als u naar de bruiloft. Vertrouw slechts op Hem! God helpe u Hem te vertrouwen door Zijn Heilige Geest, en u zult leven.

			Heere, geef mij dat water

			Het laatste punt zou zijn: u vanavond aansporen, voordat u dit kerkgebouw verlaat - hoewel mijn aansporingen van geen nut zullen zijn tenzij God de Heilige Geest ze toepast - om u dus aan te sporen om het gebed van de tekst te bidden. Een verlangen is als zaad in een buidel, maar gebed zaait het in de akker. Welnu, ik beveel u het gebed uit onze tekst aan: “Heere, geef mij dat water.” U moet uw gebed beginnen met het eren van Christus. Noem Hem geen ‘Meneer’ (‘Sir’, zoals in de Engelse vertaling van Joh. 4:15) maar ‘Heere’ (‘Lord’). De Samaritaanse vrouw gaf Hem de hoogste titel die ze in haar hoogachting kon bedenken. Ze wist nu eenmaal niet beter en noemde Hem daarom ‘Meneer’. U moet Jezus ‘Heere’ noemen, want u zult geen ontferming ontvangen als u Hem onteert. Stel Hem u voor als de eniggeboren Zoon van God, Die geleden heeft voor zondaren. Noem Hem ‘Heere’. Kunt u dat doen? Als u Zijn godheid afwijst, sluit u zichzelf buiten Zijn koninkrijk. Hij moet toegeëigend worden als Heere en God zowel als Zaligmaker. “O”, zegt u. “ik heb Hem over lang als Heere aangeroepen, ik weet dat Hij God is, ik verheug mij bij de gedachte van Zijn eeuwige kracht en Godheid. Ik zou Hem willen eren met alles wat in mij is.” Goed dan, uw beginsel is goed, maar moge genade u verder leiden.

			In de volgende plaats moet u, als u dit gebed op de juiste manier wilt bidden, daarbij uw onwaardigheid belijden. Er staat niet: “Heere, verkoop mij dat water”, maar “Heere, geef mij dat water.” Erken dat het een geschenk is. U zult het op geen andere wijze verkrijgen. Weg met die hang naar verdienstelijkheid! Weg met uw vertrouwen op uw eigen gebeden, tranen en het besef dat u in nood bent. Genade moet u geschonken worden of anders zult u het nooit hebben. “Heere, gééf mij, gééf mij, gééf mij dat water. O Heere, geef mij genade, of ik sterf. Geef het mij vanuit Uw vrije genade, omdat U beloofd hebt de grootste der zondaren te redden. Geef het mij, Heere. Ik ben aan een eind gekomen van het roemen in mezelf. Ik ben gestopt met het gebed van de Farizeeër: ‘Ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen’. Ik kom met lege handen. Ik kom naakt, arm, ellendig. Geef het mij, want ik heb niets om het mee te kopen. O, geef mij, zonder prijs en zonder geld, Uw zaligheid!” (Jes. 55:1) Vriend, komt uw trots hiertegen in opstand? Wees verstandig, bid ik u, en buig uw hals onder het juk van de genade.

			Zorg er ook voor, dat u het een persoonlijk gebed laat zijn. “Heere, geef het mij” Laat uw buren op dit moment voor wat ze zijn. Draag zorg voor hen als u zelf gered bent. Denk om hun zaligheid als de uwe vaststaat. Op dit moment heeft u eerst met zichzelf te maken. Uw kinderen? Bid maar voor hen. Uw familieleden? Goed, houd rekening met hen, maar ondertussen gaat het om uzelf, om uw eigen ik dat gered moet worden. Denk niet over de hele gemeente. Denk nu persoonlijk over uw eigen ziel en zeg: “Heere, geef míj dat water” Ik bedoel jou, Maria, en jou, Thomas, en jou, Johannes. Laat het gebed van uw eigen lippen komen, zo persoonlijk mogelijk. Zoals u nu zit of staat in dit kerkgebouw, adem in stilte de bede: “Heere, geef Uw genade aan mij, ook aan mij.”

			Genadige Vader, ga mij niet voorbij,
Hoe zondig mijn harte ook zij.	
U kunt mij vervloeken, maar laat uw genâ
Haar lichtstralen werpen op mij... ook mij.

			Barmhartige Heiland, ga mij niet voorbij,
Schenk liefd’ en afhank’lijkheid mij
‘k Verlang naar Uw gunst, en ik smeek: als U komt,
Wil mij dan ook roepen... zelfs mij.

			Vervolgens zeg ik u dat u dit gebed moet bidden in de tegenwoordige tijd. Niet: “Geef mij dat water morgen” maar: “Heere, red mijn ziel nu.” Het ergste van veel mensen is, dat ze wel gered zouden willen worden, maar pas wanneer ze sterven. U zou uw hele leven de duivel willen dienen, en hem dan uiteindelijk van uw ziel afschudden! Slechte, ellendige gedachte! Als God God is, dien Hem dan, dien Hem nu. En moge de HEERE ons bezitten in ons leven, zoals we hopen dat het ook bij ons sterven zal zijn. “Geef mij dat water.” Maar u gaat volgende woensdag uit, dus dat komt niet gelegen! “Ja maar”, zei een jonge vrouw die aangesproken was tijdens een opwekkingsbijeenkomst, “ik moet naar een bal morgenavond.” Daarvoor zette ze alle goede dingen aan de kant. Eenmaal op het bal viel ze echter plotseling dood neer! God geve dat er niet van zulke uitstellers zijn vanavond, opdat we niet uitstellen totdat het eeuwigheid wordt, waar geen acte van vergeving meer geschonken wordt. Mogen we Christus nú hebben. We weten niet of we tijd van leven krijgen om morgen de zon te zien opgaan. De zon is bijna onder, maar het licht van onze levenslamp kan doven voordat de nacht valt! Hoe dicht staan we bij de dood, en toch denken we er zelden aan! We bevinden ons wellicht op de rand van ons graf, en toch sporten we en lachen we of we onze levenstijd in pacht hebben. De meesten van u denken niet aan de dood. Het kerkhof ligt ver van de stad, maar u zou het toch niet mogen vergeten, want de lijkkoets gaat af en aan met een angstaanjagende regelmaat, de doodsklok luidt en zwijgt niet, en de woorden ‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ klinken sommigen van ons nog in de oren na. Spoedig zal het uw beurt zijn om te sterven. Ook u moet uw voeten bijeenleggen op het bed (Gen. 49:33) en de God van uw vaderen ontmoeten. God geve dat mag blijken dat u recht staat voor Hem. Ik weet niet voor wie deze woorden een speciaal gewicht kunnen hebben, maar ze kunnen bedoeld zijn voor u, mijn vriend. Ik zie dat sommigen van u in het zwart gekleed zijn: u moest naar het graf om te rouwen vanwege anderen. Spoedig zal dat zwart door anderen gedragen worden voor u, en de plaats die u nu vertrouwd is, zal u niet meer kennen (Ps. 103:16). O, bij de vergankelijkheid van het leven, bij de spoedige komst van de Meester, bij de zekerheid van de naderende dood, bezweer ik u dat u het gebed op de lippen neemt: “Heere, geef mij van Uw genade.” De HEERE helpe het u bidden.

			Amen

			De vrouw, die een zondares was

			“En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.” (Luk. 7:37-38)

			Dit is de vrouw die men verward heeft met Maria Magdalena. Hoe die fout ontstaan is, is niet moeilijk voor te stellen, maar een fout is het zeker. Er is geen enkel bewijs dat deze vrouw, die een zondares was, ook maar enige verbinding heeft gehad met degene uit wie Jezus zeven duivelen heeft uitgeworpen. Toen ik een paar zondagen geleden preekte over het leven van Maria Magdalena, heb ik u - dacht ik - getoond dat het nauwelijks mogelijk is dat zij een dergelijke zondares geweest kan zijn als deze vrouw, en nu waag ik te stellen dat er evenveel bewijs is dat deze vrouw de koningin van Scheba of de moeder van Sisera is geweest, als dat zij Maria Magdalena is geweest. Er is geen enkel bewijs voor te vinden. Er bestaat in feite geen verbinding tussen de twee genoemde vrouwen.

			Verder is de zondares die we hier voor ons hebben ook niet Maria van Bethanië, met wie velen haar ook geïdentificeerd hebben. Maria, de zuster van Martha en Lazarus, heeft onze Zaligmaker ook gezalfd, maar dat was eerder: de personage en de geschiedenis wijkt af van onze tekst. Er is weliswaar een zekere overeenkomst. De hoofdpersonen waren in beide gevallen vrouwen, die vol waren van een vurige liefde tot Christus. Ze zalfden beiden de Heere met olie. De naam van Simon is met beiden verbonden en ze hebben eveneens allebei de voeten van de Zaligmaker met hun haren afgedroogd. Maar het moet u niet verbazen dat er twee personen waren wier intense gevoelens zich aldus uitten. Het zou eerder moeten verbazen dat er geen tweehonderd te vinden waren die zo handelden, want het zalven van de voeten van een geëerde vriend was helemaal geen onbekende geste onder de oosterlingen. Terwijl Jezus zo geliefd behoorde te zijn, moet het tot verwondering stemmen dat Hij niet vaker vereerd werd met deze tekenen van menselijke genegenheid. Het is zonde om twee gelegenheden samen te laten vallen, tenzij we Gods Gezalfde een dubbele zalving misgunnen. En dat beide gebeurtenissen plaatsvonden in het huis van iemand die Simon heette, is ook helemaal niet opmerkelijk. Laat niet vergeten worden dat de één Simon de Farizeeër heette en de ander Simon de melaatse, en Simon is een van de meest gewone joodse namen. Als in onze dagen iets zou gebeuren in het huis van een zekere Jan, zou dat ook niet opmerkelijk zijn, aangezien er ontzettend veel Jannen onder ons zijn, zoals er vele Simons waren in de dagen van onze Heere.

			Maar dat de twee, of misschien moet ik zeggen drie zalvingen (want ik ben geneigd te denken dat het er drie geweest zijn) van elkaar verschillen, is om de volgende redenen overduidelijk. Ze verschillen om te beginnen in tijd. Onze Heere leefde nog minstens zes maanden na de zalving door deze vrouw, en als u het verhaal volgt, leest u in het volgende hoofdstuk: “En het  geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de twaalven waren met Hem.” (Luk. 8:1). Maar toen Maria Hem zalfde te Bethanië, zei Hij: “zij heeft het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis” (Mat. 26:12) en was onze Heere nog maar een paar dagen verwijderd van Zijn kruisiging. De zalving door Maria, Lazarus’ zuster, vond plaats in Bethanië (Mat. 26:6), maar deze vond plaats in Galilea, in een heel ander deel van het land dus. Bovendien was het feit op zich werkelijk heel verschillend, want hoewel beide vrouwen Christus met olie zalfden, was de olie van de meer vermogende Maria zeer kostbaar en  krachtig van geur; dingen die niet vermeld worden van de olie van deze vrouw, die een lagere positie in de maatschappij heeft gehad. Volgens Johannes 12:3 heeft Maria een heel pond kostbare nardus uitgegoten, maar dat wordt niet gezegd van de nederige gave van de zondares. Mattheus vertelt ons dat een vrouw olie op Zijn hoofd goot, maar van deze arme boeteling wordt alleen verteld dat ze Zijn voeten zalfde. Tranen worden door Mattheus, Marcus of Lukas niet in verband gebracht met Maria, terwijl ze een opvallend onderdeel vormen van de liefde van de door genade verbroken vrouw die we hier voor ons hebben.

			Na de gebeurtenissen werden er in beide gevallen bezwaren opgeworpen, maar let op het grote verschil! In dit geval maakte Simon de Farizeeër bezwaar omdat aan zo’n zondige vrouw toegestaan werd zo vertrouwelijk om te gaan met de Heere. In het andere geval richtte het bezwaar zich niet op de persoon in kwestie, maar nam Judas Iskariot het de vrouw kwalijk dat ze zo verkwistend en uitbundig was geweest met haar overvloedige en onbetaalbare olie en mopperde hij door te zeggen dat deze olie voor veel geld verkocht had kunnen worden, ten bate van de armen. Als men deze twee voorvallen verwart, maakt men niet alleen een enorme fout, maar loopt men ook een kostbare les mis. In dit geval gaat het om de geschenken van een arme zwerfster die teruggekeerd is en die onder een diepe overtuiging van dankbaarheid het beste wat ze heeft naar haar Heere brengt en door Zijn genade wordt aangenomen. In het geval van Maria van Bethanië hebben we daar te maken met een gevorderde heilige, die aan Jezus’ voeten had gezeten en naar Hem gehoord en al eerder het goede deel had gekozen dat niet van haar zou worden weggenomen. Ze was daarin reeds gegroeid en verdiept door het ontvangen van vele gunsten van Zijn liefdevolle hand. De gevorderde gelovige is vrijmoediger dan de pasbekeerde. Zij zalft Zijn hoofd terwijl de ander Zijn voeten zalft, en ze heeft Hem niet minder lief, want terwijl er minder tranen vloeien, vloeit er wel duurdere olie. Jezus verdedigde de boetvaardige vrouw en zei dat ze mocht heengaan in vrede, maar in het geval van Maria hoefde Hij niet te zeggen: “uw zonden zijn u vergeven”, omdat ze die onschatbare weldaad reeds bezat. En in plaats van haar te verdedigen, sprak Hij een hartelijke lofrede op haar liefde uit toen Hij verklaarde: “Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.” (Mat. 26:13) Dit moet voldoende zijn om u aan te tonen dat ‘de vrouw die een zondares was’ niet verward mag worden met Maria Magdalena enerzijds, noch met Maria van Bethanië anderzijds. We moeten leren onze Bijbel met onze ogen open te lezen, om de Schrift te bestuderen zoals men met het werk van grote kunstenaars, door iedere figuur op het schilderij en zelfs de variatie van licht en schaduw nauwkeurig te bekijken.

			Reeds te lang hebben we gedisputeerd op de drempel van onze tekst, laten we de deur nu van het slot halen. Nu, op tafel zie ik twee smakelijke schotels staan: laten we ons ermee voeden. Hier zijn twee zilveren klokken: laten we ze luiden, want hun tonen zijn hemels. O, wat is het voor oren een genot om hun rijke, heldere klanken te vernemen! De eerste toon luidt ‘Genade’ en de tweede ‘Liefde’.

			Genade

			Genade is de meest kostbare zalfolie die bestaat. Het drupt letterlijk van deze geschiedenis af, zoals van die Oosterse bomen die aangenaam ruikend vocht uitscheiden. Of zoals de bruid, toen ze opstond om haar Geliefde open te doen, en “haar handen drupten van mirre en haar vingers van vloeiende mirre, op de handsloten des slots” (Hoogl. 5:5). Genade, die lieflijke dauw van de hemel, sijpelt hier in overvloed en valt als een zachte regen op het tere gewas. Genade, vrijmachtig, onderscheidend, almachtig, wordt op een buitengewone wijze verheerlijkt in deze geschiedenis. O, ik zie dat het verhoogd wordt op een heerlijke en hoge troon, met de koningsdochter daarnaast als een voorname vrouw temidden van de hofdames (naar Ps. 45:10).

			1. In de eerste plaats wordt genade hier verheerlijkt in haar voorwerp. Zij was een ‘zondares’. Een zondares, niet in de oneerbiedige, oppervlakkige, alledaagse betekenis van het woord, maar een zondares in de zwarte, vuile en afstotelijke zin. Ze had de Leidsman van haar jeugd verlaten en het verbond van haar God vergeten. Ze had gezondigd tegen de wetten van de reinheid en zichzelf verontreinigd. Ze was gevallen in die diepe gracht waarover is geschreven: “Degenen die door God verafschuwd worden, zullen erin vallen”. Volgens de gelijkenis van onze Heere was ze in vergelijking met de Farizeeër een ‘vijfhonderd penningen’-zondaar, terwijl de Farizeeër maar voor vijftig penningen schuld had (Luk. 7:41). Ze was een van de scharlaken zondaars van wie we in de Schrift lezen: ze zondigde en bracht anderen tot zonde. Haar overtredingen deden de HEERE in ijver deden ontsteken en wekten Zijn toorn op. Toch was ze, wonder aller wonderen, voorwerp van onderscheidende genade, voorbestemd tot het eeuwige leven! Hoe kwam dat? Op welke wettelijke gronden werd ze geselecteerd? Om welke verdienste was ze verkoren? Was dit een buitengewoon en uitzonderlijk geval? In de verste verte niet, geliefde vrienden, want Gods genade heeft regelmatig mensen van het laagste soort en de grootste schurken uitgekozen. Herinner u hoe in de stamboom van onze Heere de naam te vinden is van de schaamteloze Thamar, de hoer Rachab en de ontrouwe Bathseba, als het ware om aan te geven dat de Zaligmaker van zondaren Zich in een nauwe relatie met de diepst gezonken leden van de mensheid heeft willen stellen. Het is, in feite, een van de meest dierbare benamingen van onze Heere, hoewel het Hem in minachting werd toegesist: “een Vriend van tollenaren en zondaren” (Luk. 7:34). Dit is een typering van de Zaligmaker waarvoor Hij Zich niet schaamt: “Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen” (Luk.15:2). Vrije genade heeft mensen niet onderscheiden op grond van verdienste, hetzij schijnbare of werkelijke verdienste, als dat laatste al mogelijk zou zijn. De wet heeft ons allen in ongeloof besloten. Vervolgens heeft de overvloedige genade van God naar ons allen gezien als gelijkwaardig in afval en verlorenheid zowel door Adams val als door onze persoonlijke overtreding, en heeft uitverkoren en geroepen wie ze ook maar wilde. Hoort u niet van de troon der genade de echo’s klinken van die vrijmachtige verklaring: “Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal” (Ex. 33:19). Genade heeft gekozen voor de meest onwaarschijnlijke gevallen om zichzelf als genade te bewijzen. Het heeft zich een woonplaats uitgekozen in de meest onwaardige harten, opdat haar vrijmacht des te meer zou blijken. Spreek ik tot iemand die diep in zonde is gevallen? Laat deze gedachte u vertroosten - als uw hart uw zonde beweent - en laat u dit hoop op ontferming geven, dat in de verkiezing der genade sommigen van de grofste godslasteraars, vervolgers, dieven, overspelers en dronkaars zijn inbegrepen en dat ze ten gevolge daarvan vergeving hebben gekregen en zijn vernieuwd en gemaakt tot mensen die matig, rechtvaardig en godzalig hebben geleefd. Zodanigen hebben genade verkregen opdat God eerst in hen Zijn lankmoedigheid zou tonen tot troost en aanmoediging voor anderen om tot God te roepen om ontferming.

			Genade regeert echt majesteitelijk in het geval dat we voor ons hebben, waarbij juist déze ene zondares werd uitgekozen. Een zondaar uitkiezen is in het algemeen een wonder, maar om deze ene uit te kiezen is nog verbazingwekkender. Zonder twijfel heeft ze in gedachten zichzelf afgevraagd: “Waarom ik, Heere? Waarom ik?” Zou ze vanmorgen bij ons geweest zijn, dan had ze met ons van harte ingestemd toen we zongen:

			O grootste aller gaven, genade door geloof
Mijn God, hoe is het mogelijk
Dat Gij, Wiens liefde onderscheidend is
Die gift juist wilde schenken aan mij!	

			Hoeveel harten had Gij kunnen kiezen
Onschuldiger dan het mijne
Hoeveel zielen die meer recht hadden
Op die liefdevolle aanraking van Uw hand

			O, genade! U verkiest te komen
In de meest onwaarschijnlijke harten
De heerlijkheid van Uw licht vindt
Haar thuis in de meest duistere hoeken.

			Daar aan die tafel zit Simon de Farizeeër, een goed en respectabel mens in eigen ogen, en toch is de Goddelijke keuze niet op hem gevallen, terwijl deze armzalige hoer wordt uitverkoren door onderscheidende genade. Hoe kunnen we dit verklaren? Er waren er velen in de stad zoals zij, sommigen erger, anderen beter, maar genade heeft háár aangemerkt als haar eigendom. O, vreemde, maar toch aanbiddelijke vrijmacht! Nu kan het zijn dat u niet zo onder de indruk bent van de heerlijkheid van de genade die haar uitkoos, maar ik vraag u dan of u niet verheugd bent over de genade die u afzonderde om van de Heere te zijn? O broeders, wanneer een mens eenmaal ontdekt dat God hem uitverkoren heeft, als hij inziet dat genade zijn hart brak, hem tot Christus bracht en hem met een volkomen gerechtigheid bedekte, dan barst hij uit in verwonderde kreten: “Waarom heeft U mij ooit uitgekozen? Wie ben ik en wat is mijns vaders huis, dat ik in zo’n koninklijk voorrecht zou delen?” Hoe meer een gelovige naar binnen blikt, hoe meer dingen hij ontdekt die Gods wraak oproepen, zodat hij steeds minder gelooft in eigen persoonlijke verdienste. Het hart van een ware gelovige wordt vervuld door een gestalte van aanbidding omdat het Gods grenzeloze liefde heeft behaagd zich te richten op zo één! Dit is niet zozeer stof om over te preken als wel om voor jezelf over te mediteren. Ik beveel u dringend die waardevolle overdenking aan, dat de HEERE u heeft liefgehad van voor de grondlegging der wereld, en u heeft uitgekozen terwijl Hij u had kunnen verlaten, u heeft uitgekozen terwijl Hij duizenden grote, edele, wijze en geleerde mensen voorbijging. Deze leer is geen dogma waarover gevochten moet worden, zoals honden om een been vechten. Men moet zich hierover verheugen en het aanwenden tot praktisch nut en als een prikkel gebruiken tot aanbidding en verwondering en gevoelvolle dankbaarheid. Waar de zonde overvloedig was, is de genade nóg overvloediger geweest en de vrouw, die een zondares was, staat hier nu voor ons als een wenende boeteling. De ‘stadszondares’, publiek bekend om haar zondige leven, is nu openlijk een volgeling van de Heilige.

			2. Genade wordt bijzonder verheerlijkt door haar vruchten. Wie zou gedacht hebben dat een vrouw die haar ledematen gebruikt had als dienaren van de ongerechtigheid, tot haar schaamte en verwarring, nu zou worden tot een dienares tot eer van de Koning der koningen? Eén van Zijn meest bevoorrechte ondergeschikten! Wie bood Jezus gastvrijheid op een wijze die de Farizeeër achterwege had gelaten? Wie bewees Hem die diensten in een veel betere geest en manier dan de Farizeeër? Laten we opmerken dat Gods genade deze vrouw in een weg van voorzienige leiding ertoe bracht om te luisteren naar het onderwijs van de Zaligmaker. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk blijkt dat Hij het Evangelie had verkondigd en in het bijzonder die boodschap had gebracht aan de armen. Misschien stond ze in de straat, aangetrokken door de menigte, en toen ze luisterde naar de stem van onze Zaligmaker, scheen het haar vast te houden. Ze had nooit iemand op die manier horen spreken en terwijl Hij het had over overvloedige ontferming en Gods gewilligheid om allen te ontvangen die tot Hem komen, begonnen de tranen over haar wangen te lopen. En terwijl ze bleef luisteren naar die zachtmoedige en nederige Prediker en Hem hoorde vertellen over de Vader in de hemel Die verlorenen zou ontvangen en aan Zijn liefdevolle hart drukken, werd haar hart geheel en al verbroken, verliet ze haar boze beroep en werd tot een nieuw schepsel, verlangend naar betere dingen, begerig om van de zonde verlost te zijn. Maar ze werd in haar hart hevig aangevochten met de vraag of het mogelijk was dat zij vergeving zou krijgen. Zou zulke vergevende liefde waarvan ze gehoord had zelfs haar bereiken? Ze hoopte van wel en werd tot op zekere hoogte vertroost. Haar geloof groeide, net als een vurige liefde. Gods Geest was met haar bezig totdat ze een flauwe hoop kreeg, een glimp van vertrouwen. Ze geloofde dat Jezus van Nazareth de Messias was, dat Hij op aarde was gekomen om de zonden te vergeven en ze rustte op Hem voor de vergeving van haar zonden. Bovendien zag ze uit naar een gelegenheid om Hem te eren, en indien mogelijk een woord uit Zijn mond te horen dat direct tot haar gesproken werd. De Heere der ontferming kwam naar de stad waar ze woonde.  Ze dacht: “Dit is mijn kans. Die gezegende Profeet is gekomen. De Man die tot mij gesproken heeft zoals nog nooit iemand deed, is nu vlak bij mij en ik heb reeds zoveel profijt van Hem getrokken dat ik Hem meer liefheb dan wie of wat ook. Ik heb Hem lief als mijn eigen ziel. Ik zal het huis van de Farizeeër binnenglippen, opdat ik mijn ogen mag verlustigen met het zicht op Hem.” En toen ze bij de deur kwam, leunde de Zaligmaker juist achterover na gegeten te hebben, zoals het Oosterse gebruik is, met Zijn voeten in de richting van de deur. Blijkbaar had de Farizeeër maar weinig ontzag voor Hem en had Hij hem niet de beste plek aan de tafel gegeven. Daar lag Hij met Zijn blote voeten bij de deur en de vrouw, bijna onzichtbaar, kwam dichtbij Hem en terwijl ze keek en zag dat de Farizeeër Hem de gebruikelijke hoffelijkheid van het voetwassen onthouden had en dat Zijn voeten bestoft en moe van het reizen waren, begon ze te wenen, zodat de tranen in zulke overvloedige stromen vielen dat ze zelfs Zijn voeten wasten. Hier was heilig water van een oprechte soort. Het kristal van betrouw vallend in druppels, elke druppel kostbaar als een diamant. Nooit werden voeten natgemaakt met kostbaarder water dan uit deze berouwvolle ogen vloeide. Vervolgens ontbond ze haar weelderige lokken, die voorheen netten van de duivel geweest waren om zielen in te verstrikken, en droogde daarmee de heilige voeten af. Ze heeft zeker gedacht dat haar voornaamste versiersel, de kroon en de heerlijkheid van haar vrouw-zijn eigenlijk nog te waardeloos was om het laagste en geringste lichaamsdeel van de Zoon van God mee te dienen. Datgene wat ooit haar ijdelheid streelde werd nu vernederd en tegelijk verhoogd tot het laagste ambt: ze maakte haar ogen tot een kan en haar haar tot een doek. “Nooit”, zegt bisschop Hall, “was enig haar zo bevoorrecht als dit. Ik ben jaloers op die lokken die begenadigd werden door de aanraking van zulke heilige voeten.” 

			Daar overviel haar een zoete verleiding: “Ik zal deze voeten zelfs kussen, ik zal ootmoedig eer bewijzen aan deze gezegende ledematen.” Ze sprak geen woord, maar hoe welsprekend waren haar daden! Beter nog dan psalmen en lofzangen waren deze daden van toewijding. Toen dacht ze aan die albasten fles, gevuld met geparfumeerde olie, waarmee ze - zoals de meeste Oosterse vrouwen, gewend was zichzelf te zalven om lekker te ruiken en nog mooier te lijken, en nu opende ze het en goot het kostbaarste wat ze bezat over Zijn gezegende voeten. Geen woord, zeg ik, kwam over haar lippen, en broeders, wij geven de voorkeur aan één sprakeloze liefdesuiting voor Jezus, zoals we bij haar waarnemen, dan tienduizend luidruchtige praters zonder gaven, hart of tranen. Wat de Meester betreft, Hij bleef stil en rustig, zonder iets te zeggen, maar ondertussen dronk Hij haar liefde in en liet Zijn arme vermoeide hart lieflijk vertroosten door de dankbaarheid van één, die ooit een zondares was, maar nu niet meer.

			Genade, mijn broeders, verdient onze lof, omdat het zoveel doet voor degene in wie zij werkt. Genade kiest niet iemand uit om hem te laten zoals hij is. Mijn broeders en zusters, mensen schimpen soms op de genade alsof zij het tegendeel van zedelijkheid zou zijn, terwijl het juist de grote bron en oorzaak van alle mogelijke zeden is. Werkelijk, er bestaat geen echte heiligheid in Gods oog dan die door genade wordt geschapen en onderhouden. Deze vrouw zou zonder genade zwart en bezoedeld gebleven zijn tot haar sterfdag, maar Gods genade wrocht een wonderlijke verandering, verwijderde de schaamteloosheid van haar gezicht, de vleierij van haar lippen, de opschik van haar kleding en de wellust uit haar hart. Ogen vol van overspel werden nu bronnen van berouw. Lippen, die deuren van liederlijke taal waren, brachten nu heilige kussen voort: de losbandige werd een boeteling, de uitgestotene een nieuw schepsel. Alle daden die aan deze vrouw worden toegeschreven tonen de vernieuwende kracht van de goddelijke genade. Ze gaf blijk van het diepste berouw. Ze weende overvloedig. Ze weende niet omdat ze zo sentimenteel was maar omdat ze zich de veelheid van haar misdaden herinnerde. Ze weende van smart en schaamte als ze dacht aan haar vroege jeugd, hoe ze haar moeders opvoeding terzijde had geworpen, hoe ze had geluisterd naar de stem van de verleider en van kwaad tot erger was voortgegaan. Elk deel van haar levensverhaal kwam voor haar aandacht als een pijnlijk echte droom. Toen ze die gezegende voeten zag, hielp haar dat herinneren op wat voor gevaarlijk pad ze zelf gewandeld had. De sluizen van smart werden opengetrokken en haar ziel stortte zich uit in tranen. O, gezegende Geest der genade, wij aanbidden U bij het zien van deze rots die geslagen werd zodat het water begon te stromen. “Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.” (Ps. 147:18)

			Let op de nederigheid van deze vrouw. Eens had ze een onbeschaamd gezicht gehad en kende ze geen schuchterheid. Nu echter stond ze voor de Zaligmaker. Ze drong zichzelf niet aan Hem op. Ze was tevreden met de laagste plaats. Als ze het niet zou wagen Zijn hoofd te zalven, zou ze toch Zijn voeten dienen en ze bloosde bij het ontvangen van die eer. Zij die de Heere Jezus in waarheid dienen, bezitten een heilige schuchterheid, een indruk van hun eigen onwaardigheid die hen doet terugdeinzen, zodat ze tevreden zijn om de laagste functie in Zijn huishouding te vervullen. Het is geen dienst aan Christus als u persé op het paard van de koning wilt rijden in het gewaad van de koning terwijl er gezegd wordt: “Alzo zal men dien man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft.” (Esth. 6:9) U dient meer uzelf dan Christus, als u de voornaamste plaats in de synagoge begeert en van de mensen eist dan men u ‘Rabbi’ noemt. Ware dienst is wanneer u voor de armen zorg kunt dragen. Als u af kunt dalen naar mensen van een lagere stand om een leraar van onwetenden en een onderwijzer voor de zuigelingen te worden. Diegene doet goed werk, die schuilgaat achter de rug van zijn Meester, onbekend en ongezien, die zwoegt in het donker, zonder dat men er verslag van doet, zonder dat er voor geapplaudiseerd wordt, maar die het zo goed vindt. Ziet u, geliefden, hoe in een vrouw die eens zo schaamteloos was, genade een schone en bescheiden bloem heeft geplant en doen bloeien, genaamd ‘ware nederigheid’.

			Toch was de vrouw ook moedig, want ze heeft veel moed nodig gehad om het huis van een Farizeeër binnen te gaan. De blik die een Farizeeër op deze vrouw sloeg, moet in staat geweest zijn om de zomer te bevriezen tot een gure winter. Deze Farizeeërs bezaten een onuitstaanbare minachting voor iedereen die niet van hun eigen kliek was, die niet tweemaal per week vastte en “munte, dille en komijn vertiende” (Mat. 23:23). Ze zeiden met heel hun houding: “Wijk van mij, want ik ben heiliger dan gij.” Tegenover een persoon die niet gezien was, gedroeg de Farizeeër zich dubbel minachtend en een vrouw die zich bewust is van haar onwaardigheid zou pijnlijk getroffen zijn door zulk gedrag. Daarbij, op een feest pasten haar tranen helemaal niet, zodat ze nog harder zou worden bestraft. Echter, hoe onbevreesd was ze en hoe dapper hield ze haar mond terwijl Simon schimpte! Waartoe zijn mannen en vrouwen in staat als genade hen tot liefde beweegt en liefde tot moed! O, Gods genade zou een gelovige de moed geven om de poorten van de hel zelf binnen te aan, als God daar opdracht voor gaf. Voor een gelovige voet is geen berg te hoog om op te klauteren en voor een gelovig hart is geen oven te heet om te verdragen. Laat Rome met zijn amfitheaters, Piemont met zijn besneeuwde bergen, Frankrijk met zijn galeien, Smithfield met zijn brandstapels, Nederland met zijn rivieren van bloed, laten ze allen spreken over wat genade vermag als het eenmaal in het hart regeert; wat voor helden het kan maken van de zwakste en meest timide kinderen van God, als het de overhand krijgt.

			Ik heb gezegd dat in elk onderdeel van het optreden van deze vrouw genade wordt verheerlijkt en dat geld bijzonder ook in dit opzicht dat haar daad praktisch was. Haar dienstbetoon was geen schijnvertoning, maar het was echt en kostbaar. De godsdienst van sommige belijders houdt op als het handen en voeten moet krijgen. Het kost hen niets, en naar ik vrees, is het ook niets waard. Ze komen voor de HEERE met lege handen. Het vet van hun offers ontvangt Hij niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik volslagen het spoor bijster raak als ik de vroomheid van sommige mensen wil begrijpen. Ik dank God dat ik het niet hoef te begrijpen en dat ik niet in de wereld gezonden ben om rechter te zijn over mijn medeschepselen maar ik verwonder mijzelf bijzonder over de godsdienst van velen. Je kunt er tegenkomen, en ik ben ze tegengekomen, die een zodanige liefde tot Christus hebben, dat ze het grootste deel van hun bezit weggeven en dat met blijdschap doen omdat ze het als een voorrecht zien. Ik ken er zelfs die zelf gebrek lijden en de broekriem aanhalen opdat ze iets mogen geven aan Christus. Zulke mensen zijn zonder twijfel metterdaad gezegend te noemen. Maar ik begrijp niets van mensen die duizenden en nog eens duizenden ponden bezitten en die belijden Christus lief te hebben maar ondertussen hun giften in miserabele brokjes uitdelen. Ik moet ze voor het uiteindelijke oordeel overlaten aan hun Meester, maar ik moet zeggen dat ik ze begrijp noch bewonder. Als ik toch Christus liefhad, zou ik Hem zo beminnen dat ik Hem alles zou geven wat ik had en als ik dat niet kon opbrengen zou ik zeggen: “Hij is het niet waard en ik wil geen naambelijder zijn.” Het is klinkklare huichelarij om liefde tot Iemand te belijden en je vervolgens als een vrek te gedragen. Laten diegenen die hieraan schuldig zijn de rekening opmaken tussen God en hun zielen. De albasten fles van deze vrouw werd vrijwillig gegeven en als ze meer had gehad om weg te geven, zou ze het gedaan hebben, in de geest van die andere vrouw, die gedenkwaardige weduwe, die twee penningen bezat, die verreweg haar enige bezit waren, maar ze gaf ze beiden uit liefde aan God. Genade regeert inderdaad met sterke hand als het mensen leidt die van nature te egoïstisch waren om vrijgevig te zijn voor de zaak van de Verlosser. Moge datgene wat dienaangaande opgelezen is voor dit moment volstaan; de oogst van de vruchten der genade is vanmorgen te groot om het allemaal te kunnen verzamelen.

			3. Ik wil uw aandacht in de derde plaats hierop vestigen, dat opmerkzame ogen ook genade ontdekken in het feit dat onze Heere heeft aanvaard wat dit uitverkoren vat Hem had aan te bieden. Jezus kende haar zonde. De Farizeeër verwonderde zich erover dat Jezus er niet voor terugdeinsde om contact met haar te hebben. U en ik kunnen ons er ook over verwonderen. Wij vinden het soms een opgave om contact te hebben met mensen van een zekere reputatie, zelfs als ze berouw aan de dag leggen. De gevoeligheid van onze Heere voor de schuld der zonde was veel scherper dan die van ons en toch bleef Hij rustig liggen op Zijn zitplaats en aanvaardde in stilte wat ze Hem bracht. Hij stond haar de innige vertrouwelijkheid toe van het herhaalde kussen van Zijn voeten en het natmaken ervan met haar tranen. Hij stond dat alles toe, zeg ik, en accepteerde het allemaal om daarin Zijn genade zo heerlijk mogelijk te laten schijnen. O, mocht Jezus iets van mij aanvaarden, wat dan ook, dat Hij gewillig zou zijn om mijn tranen, mijn gebeden en mijn lofzangen te aanvaarden! We ontvangen met blijdschap een kleine bloem van een kind, maar zo’n bloem is mooi en we zijn niet veel meer dan zo’n kind, maar Jezus aanvaardt van ons dingen die in hun aard onzuiver zijn en Hij verwijt ons niets. O genade, hoe neerbuigend bent u. Ziet, gelovige, Jezus heeft uw gebeden gehoord en beantwoordt hen. Hij heeft uw arbeid gezegend, geeft u uw zielen tot beloning en wat er op dit moment in uw hart is om voor Hem te doen, neemt Hij aan. Hij maakt geen bezwaren, maar neemt aan wat u Hem brengt, ja Hij neemt het aan met vreugde. O genade, u bent echt genade als de geschenken van onwaardigen dierbaar worden voor Jezus’ hart.

			4. Voorts wordt genade ook in deze geschiedenis vertoond als u erop let dat onze Heere Jezus Christus de Verdediger van de boeteling wordt. Altijd en overal is genade het voorwerp van menselijke haarkloverijen. Men bijt ernaar als wolven in de nacht. Sommigen vallen het aan bij de bron omdat ze de leer van de verkiezing niet kunnen verdragen. Sommige belijders krijgen bijna schuim op de mond zodra het woord ‘predestinatie’ valt. Maar hoewel ze er niet tegen kunnen is het Gods waarheid, wat ze ook zouden willen zeggen. Het zal standhouden, hoezeer ze ook de verzenen tegen de prikkels durven te slaan. “Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.” (Rom. 9:16) Mocht God ervoor zorgen dat mensen hun opstandige vragen achterwege laten en buigen voor de Koning der koningen. In dit geval is het Simon die zit te vitten op genade in haar voorwerp, neerbuigende goedheid, ruimhartigheid en vriendelijkheid. Hij was boos dat het een zondige vrouw toegestaan werd de Heere te benaderen. Hij zou haar het liefst opgesloten hebben, als het kon in de gevangenis. Sommige mensen maken bezwaar tegen de duurzaamheid van de genade en vechten tegen de leer van de volharding der heiligen. Maar anderen, zoals deze Simon, strijden tegen de mildheid van de genade. Hoe kon zo’n vrouw als zij toestemming krijgen om zo dicht tot Christus te naderen? De vraag kan klinken: “Hoe kan Jezus aan zulke onwaardigen zo’n ontvangst geven, zulke openbaringen van Zichzelf, zulke voorrechten?” Onze Heere nam de rol van Verdediger op Zich en daarom kon zij het zich veroorloven om te zwijgen. Zo zal het met u ook gaan. Als Satan u beschuldigt en uw vijanden een grote mond opzetten en beschuldigingen in uw richting schreeuwen, heeft u een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (I Joh. 2:1), Die zeker voor u zal pleiten en u van blaam zal zuiveren. Door de gelijkenis die Hij ter verdediging vertelt, toont Hij dat het Zijn recht was om deze vrouw naderbij te laten komen, omdat grote liefde haar dreef. Er was geen zondigheid in haar komen tot Hem, maar veel wat prijzenswaardig was omdat haar motief zo goed was en het motief is de ware maatstaf voor onze daden. Ze voelde intense liefde en dankbaarheid jegens Hem, Die haar vergeven had, en daarom werden haar daden niet verboden, maar geprezen. Hij rechtvaardigt haar en tegelijkertijd ook Zichzelf. Heeft Hij geen goed gedaan door een zondaars hart in te winnen voor berouw en liefde? Is haar verkiezing niet gerechtvaardigd doordat ze was verkoren tot zo’n heilige toewijding en ijver? Op de Jongste Dag zal de Heere Zijn genade rechtvaardigen voor de ogen van het ganse heelal, omdat Hij zal toestaan dat de deugden die genade in Zijn uitverkorenen gewerkt heeft, onthuld worden en alle ogen zullen zien dat genade door gerechtigheid regeert. Dan zal voor altijd het zwijgen opgelegd worden aan diegenen, die de beschuldiging geuit hebben dat Gods genade leidt tot losbandigheid, omdat ze zullen zien dat altijd en overal genadige vergeving leidde tot dankbaarheid en dankbaarheid tot heiligheid. De uitverkorenen worden gemaakt tot ‘uitgelezenen’. Genade koos hen uit, niettegenstaande al hun verminkingen. Maar als het hen een bovennatuurlijke schoonheid heeft verleend, zullen ze het voorwerp zijn van de verwondering en de bewondering van het universum omdat ze klaarblijkelijk gemaakt zijn tot de meest edele en uitmuntende mensenkinderen. Laat maar zien, als u kunt, of genade ooit zonde heeft voortgebracht! U kunt het niet, maar o, in welke mate heeft genade heiligheid voortgebracht! Zij wordt niet beschaamd als haar uitverkoren schapen verschijnen voor de troon van de grote Herder Die scheiding gaat maken, want van hen allen zal gezegd worden: “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven.” (Mat. 25:34-35) Genade smokkelt mensen de hemel niet binnen, maar maakt dat ze voldoen aan de vereisten voor de hemel door de Geest en het bloed.

			5. Vervolgens, mijn broeders, zien we dat Gods genade in deze geschiedenis voortgaat met het verlenen van nog rijkere gunsten. Het was een grote genade die haar redde, het was rijke genade die haar bemoedigde en het was mateloze genade die haar een goddelijke verzekerdheid van de vergeving schonk. Het bewijs van die vergeving werd geleverd, want ze had veel lief, maar ze had nooit de volle zekerheid ervan ontvangen. Ze was meer een hopende boeteling dan een bevestigde gelovige. Maar de Meester zei: “Uw zonden zijn u vergeven.” (Luk. 7:48). Vanaf dat moment moet de volle zekerheid des geloofs haar ziel vervuld hebben. En daarbij gaf Hij haar die uitnemende afscheidszegen: “Ga heen in vrede”, waardoor de vrede van God die alle verstand te boven gaat, bewaarde haar zinnen (Fil. 4:7), zodat ze, zelfs toen ze vanuit deze wereld moest gaan naar het onbekende rijk van de dood, midden in de golven van de doodsjordaan die goddelijke woorden nóg hoorde: “ga heen in vrede.” O, geliefden, u weet niet half wat genade voor u kan doen. God is niet karig met Zijn genade. Als Hij u opgetrokken heeft uit modderig slijk, kan Hij ook méér doen, Hij kan uw voeten op een rotssteen zetten. Als u reeds op de rots staat, kan Hij méér doen, Hij kan een nieuw lied in uw mond leggen. En als u reeds lofzangen van vreugde doet opklinken, kan Hij nóg meer doen: Hij kan uw gangen vastmaken. U kent de overvloedige milddadigheid van uw eigen hemelse Vader nog niet. Onmetelijk is Zijn goedheid. Kom en geniet daarvan. Het ganse land is voor uw aangezicht, van Dan tot Berseba. Alle goederen van het verbond der genade behoren u toe. Heb slechts geloof, en u zult spoedig “begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.” (Ef. 3:18-19) Dat wat betreft genade in haar voorwerp en vruchten, genade in de aanvaarding van die vruchten, genade in de verdediging die Jezus op Zich nam voor deze begenadigde en genade in de zegeningen die haar verleend werden. Moge genade overvloedig bemoeienis met ons hebben.

			Liefde

			We hebben nog maar enkele ogenblikken over voor wat eigenlijk veel meer ruimte verdient, namelijk: liefde. Het woord bloeit als het ware met rozen en klinkt als de stem van de tortelduif en het gezang van de vogels. Onze tijd voert ons echter langs een nauw pad, dat we niet mogen verlaten, ofschoon de lelievelden ons van beide kanten nodigend toeroepen. 

			De bron van liefde: het welt op als een pure stroom van de springader van de genade. Zij had veel lief, maar het kwam doordat haar veel vergeven was. Er bestaat niet zoiets als gewone natuurlijke liefde tot God. De enig ware liefde die in de menselijk borst kan branden jegens de HEERE, is die welke de Heilige Geest Zelf ontsteekt. Als u God, Die u geschapen en verlost heeft, werkelijk liefheeft, kunt u er van verzekerd zijn dat u Zijn kind bent, want alleen Zijn kinderen kennen liefde tot Hem. De tweede oorzaak van deze liefde is het geloof. Het vijftigste vers zegt ons: “Uw geloof heeft u behouden.” Onze zielen beginnen niet met Christus lief te hebben, maar de eerste les is: vertrouwen. Vele boetelingen zetten zich tot een moeilijke taak. Ze willen de overloop bereiken zonder de trap te nemen. Ze begeren te staan op de tinne des tempels, zonder ook maar de drempel gepasseerd te zijn. Vertrouw eerst op Christus voor de vergeving van uw zonden. Als u dit gedaan hebt, zijn uw zonden vergeven en dan zal liefde uw hart doen oplichten tengevolge van de dankbaarheid voor wat de Verlosser voor u gedaan heeft. Genade is de bron van liefde, maar geloof is de bode door wie liefde ons gebracht wordt.

			Wat voedsel geeft aan liefde is een overtuiging van zonde, en een dankbaar gevoel van vergeving. Als u en ik een dieper besef van de schuld van ons vroegere leven zouden hebben, zouden we Jezus Christus meer beminnen. Als we maar meer helder beseften dat onze zonden de diepten van de hel verdienen en dat Christus heeft geleden wat wij verdienden te lijden, opdat Hij ons van onze ongerechtigheden zou verlossen, zouden we niet zulke koude harten hebben zoals nu het geval is. Ons gebrek aan liefde tot Christus is werkelijk monsterachtig, maar het ware geheim erachter is dat we onze verwoeste en verloren natuurlijke staat vergeten zijn en tevens dat we ons niet meer herinneren van hoeveel lijden we verlost zijn toen we uit die toestand gehaald werden. O, dat onze liefde zich vandaag zou mogen voeden en een hernieuwing van haar sterkte zou vinden door zich te binnen te brengen wat vrije genade heeft uitgericht.

			In de voor ons liggende geschiedenis schijnt de glans van de liefde in het feit dat de dienst, die de vrouw aan onze Heere bewees, geheel vrijwillig was. Niemand had het voorgesteld, nog minder was er sprake van dwang. Onze dienst verliest veel van haar glans als we erheen gesleept moeten worden, of aangedrongen door een of andere vurige pleitbezorger. Broeders, de zalving was geheel haar eigen idee. Christus was daar en ze kwam zelf op de gedachte om Zijn voeten te zalven. Toentertijd had Maria van Bethanië het voorbeeld nog niet gegeven: in dit dienstbetoon was de zondares de eerste. In onze dagen zijn er veel uitvinders en ontdekkers voor ons tijdelijk nut en dito gemak. Waarom zouden er geen uitvinders voor Jezus zijn die nieuwe bruikbare ontwerpen voor Zijn dienst uitdenken? De meesten van ons zijn tevreden om in het oude spoor te lopen, maar als we meer liefde tot Jezus kenden, zouden we meer opvallen en zou onze dienst in frisheid winnen, hetgeen tegenwoordig maar al te zeldzaam is. Heere, geef ons de liefde die ons de weg kan wijzen!

			Haar dienst aan Jezus was persoonlijk. Ze deed het helemaal alleen en helemaal voor Hem. Hebt u gezien hoeveel keer het persoonlijk voornaamwoord in onze tekst voorkomt? “En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.” Ze diende Christus Zelf. Het was geen dienstbetoon aan Petrus of Jakobus of Johannes of aan de armen of de zieken van de stad, maar aan de Meester Zelf. En u kunt erop vertrouwen dat als onze liefde in de beoefening is, onze vroomheid zich onmiddellijk zal richten op Christus. We zullen dan zingen voor Hem, bidden tot Hem, onderwijs geven voor Hem, preken voor Hem, leven voor Hem. Het vergeten van de Persoon van Christus neemt de eigenlijke kracht van onze godsdienst weg. Hoeveel beter zult u deze middag les geven in uw zondagsschoolklas als u uw kinderen onderwijst omwille van Christus! Hoeveel te meer zult u er deze avond op uit gaan om anderen de weg der zaligheid te vertellen, als u het om Zijnentwil doet! Dan bent u niet uit op de glimlach van de mensen, maar zult u ook hun fronsen niet vrezen. Het is u genoeg dat u het gedaan hebt voor de Meester, en als Hij het aanvaardt hebt u daarin uw beloning reeds.

			De liefde van deze vrouw kwam in haar dienstbetoon ook uit omdat het zo toegewijd gebeurde. Er lag zoveel gevoel in, het was niet gebruikelijk, niet volgens kille regels. Waarom kuste ze Zijn voeten? Waar was dat goed voor? Leek het niet sentimenteel, gemaakt, zinnelijk en onkies? Ze gaf er niet om hoe wat anderen van haar dachten. Ze wist wat ze ermee bedoelde. Ze kon niet anders handelen. Heel haar ziel uitte zich in liefde, ze deed op een natuurlijke wijze wat haar hart aangaf en, broeders, ze handelde goed. O, hadden we meer van deze argeloze vroomheid, die alle decorum en alle regels in de wind slaat. Ach, geef uw zielen over voor de dienst aan Christus. Laat uw hart branden in Zijn tegenwoordigheid, en laat heel uw ziel het eigendom van Jezus zijn. Dien uw Meester niet alsof u half slapend bent, werk niet met slappe handen en halfgesloten ogen, maar wek het geheel van uw krachten en gevoelens op. Laat de liefde die Hij u heeft getoond de meest wakkere en bezielde liefde terug mogen krijgen. O, hadden we toch meer van deze liefde! Als ik maar één gebed mocht bidden vanmorgen, denk ik dat ik zou vragen of de brandende toorts van Jezus’ liefde in elk van onze harten zou mogen komen en dat al onze gevoelens in vuur en vlam gezet zouden worden van liefde voor Hem.

			Nog één gedachte, en ik ben klaar. De liefde van deze vrouw is leerzaam voor ons als het gaat om de gelegenheid die ze te baat nam. Ze was ogenschijnlijk nog maar net vergeven: ze was veeleer iemand die in tranen zou moeten zijn dan iemand die had geleerd zich te verheugen en toch, ondanks alles, wilde ze Hem bij de dageraad van haar geestelijk leven reeds dienen. U daar, pasbekeerden, zeg niet langer ‘wij zullen iets voor Christus doen over een paar jaar, als we onze roeping en verkiezing vastgemaakt hebben. We zullen wachten tot we gegroeid zijn in de genade en dan zullen proberen wat we doen kunnen.’ Nee, nee, maar breng zodra u gewassen bent, uw gaven tot Jezus. Teken op de dag van uw bekering in op de lijst van Zijn leger, want snelle gehoorzaamheid is iets moois. Misschien zou deze vrouw, als ze getreuzeld zou hebben, de Heere helemaal nooit gezalfd hebben, maar in de hete gloed van haar eerste liefde deed ze er goed aan om ogenblikkelijk deze toegewijde, hartelijke daad te stellen. Pasbekeerden houden door Gods genade de warmte van het bloed, dat door de aderen van de Kerk stroomt, op peil. Oude kerken worden doorgaans zieke kerken als ze ophouden te groeien. Ik weet geen kerk in heel Engeland zonder bekeringen die ondertussen in een gelukkige geestelijke toestand verkeert. Het feit is, dat de nieuwkomers ons allen aanporren met hun ijver, eenvoud en kinderlijk vertrouwen. Nu, geliefden, we moedigen u aan ons dit te tonen. Omwille van ons, omwille van uzelf, omwille van Christus, aarzel niet. Als er iets is wat u kunt doen, ofschoon u ongeschoold bent in de goddelijke school, doe het. Hoewel er een dozijn blunders in uw aanpak zullen zitten, Christus zal het aanvaarden. De Farizeeër moge schimpen - nu, misschien zorgt dat ervoor dat hij met zijn tong geen ander kwaad kan doen - maar laat hem maar schimpen. U kunt het dragen, Christus zál u verdedigen, Jezus zal u accepteren. En als een beloning omdat u gedaan hebt wat u kon, kan het Hem behagen om u genade te geven om meer te doen, ja Hij kan over u een volle verzekerdheid des geloofs ademen, die u in jaren niet had bereikt indien u gemakzuchtig was geweest. En Hij kan u een vrede in uw gemoed geven omdat u Hem dient, die nooit in u gekomen zou zijn als u stil gezeten zou hebben. Ik smeek u allen, die Jezus liefhebben, verstop uw licht niet onder een korenmaat, maar kom te voorschijn en laat het zien. Als u maar een klein geloof hebt, gebruik het. Als u maar een greintje geloof hebt, maak het te gelde. Zet uw ene talent op rente en gebruik het direct voor de Meester, en de Heere zegene u in dat werk, door uw geloof en liefde te doen groeien, en u te maken zoals deze vrouw was, een zeer bevoorrechte dienaar van deze gezegende Meester. Moge de HEERE u allen Zijn zegen schenken om Jezus’ wil

			Amen

			Martha en Maria 

			“En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zei zij: “Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpe. En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.”(Luk. 10:38-42)

			Het is geen gemakkelijke zaak ons geestelijk leven in balans te houden. Niemand kan geestelijk gezond zijn zonder meditatie en gemeenschapsoefening. Aan de andere kant kan niemand geestelijk op zijn plaats zijn als hij ook niet actief en nauwgezet in de heilige dienst is. David zong zo schoon: “Hij doet mij nederliggen in grazige weiden” (Ps. 23:2): daar heb je het beschouwende, peinzende geestelijke leven. Maar hij zei ook: “Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren”, waarin het actieve en voortgaande geestelijke leven getekend wordt. Het is moeilijk om deze beide aspecten te onderhouden en onderling in de juiste proporties te houden. We mogen niet zo actief zijn, dat we het zoeken van gemeenschap met God veronachtzamen, maar ook niet zo beschouwend dat we onpraktisch worden. In het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is, vinden we verschillende lessen die op dit onderwerp betrekking hebben. De zeventig discipelen zijn teruggekeerd van hun ‘preektournee’ die tot hun grote vreugde mocht welslagen. Onze Zaligmaker loutert vervolgens die vreugde om te voorkomen dat het om zal slaan in trots en dringt er bij hen op aan zich liever te verblijden om het feit dat hun namen in de hemel geschreven zijn. Hij leidt hun beschouwingen naar het machtige leerstuk der verkiezing, opdat de overdenking van de genade hen na hun succesvolle werkzaamheden zal verootmoedigen. Hij dringt er bij hen op aan, zichzelf te zien als schuldenaars aan de genade die aan kinderen Gods heilgeheimen openbaart. Immers, Hij zal niet toestaan dat hun nieuwe positie als werkers in Zijn dienst hen zal doen vergeten dat ze Gods uitverkorenen zijn, en daarom schuldenaars van vrije genade. Onze wijze Meester keert terug naar het onderwerp ‘dienst doen’ en onderwijst hen door middel van de gedenkwaardige gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en de gewonde man. In dat verband komen de twee zusters te Bethanië ter sprake, alsof Hij het misverstand wil voorkomen dat men de dienst van Christus zou verwarren met loutere menslievendheid. Het moet duidelijk zijn dat het slechts gaat om de dienst aan Hem. Dat is het enige dat het leven de moeite waard maakt. De Heilige Geest is er op uit ons dat te leren, terwijl we overvloedig behoren te zijn in het dienen, en overvloedig goed moeten doen aan onze medemensen, we toch niet tekort mogen schieten in aanbidding, geestelijke eredienst, ootmoedig discipelschap en stille overpeinzing. 

			Terwijl we praktisch zijn zoals de zeventigen, zoals de Samaritaan of zoals Martha, moeten we ook, in navolging van de Zaligmaker, ons verheugen in de geest en zeggen: “Vader, ik dank U.” Bovendien moeten we, als Maria, in stilheid neerzitten en onze zielen laten voeden met de goddelijke waarheid. Deze korte geschiedenis zou je, geloof ik, als volgt kunnen weergeven: Martha en Maria waren twee voorbeeldige zusters, allebei waren ze bekeerd, allebei hadden ze Jezus lief en werden ze door Hem bemind, zoals ons ook met zoveel woorden in het Evangelie verteld wordt. Hij had Martha, Maria en Lazarus lief. Deze zusters bezaten beiden een fijnbesnaarde geest. Het feit dat onze Zaligmaker hun huis zo vaak uitkoos als verblijfplaats, bewijst dat ze een familie vormden die met bijzondere genade begiftigd was. Het waren personen die, elk op zijn of haar eigen wijze, uitblonken, en daarom denk ik dat het ook helemaal verkeerd is om, zoals sommigen gedaan hebben, Martha neer te zetten als iemand die geen liefde had tot het goede en die niet beter was dan een gewone wereldling. Zo was het niet. Martha was een zeer achtenswaardige en ernstige vrouw, een ware gelovige, en een vurige volgeling van Jezus, wier vreugde het was om Jezus gastvrij te onthalen in het huis waarvan ze zich de eigenares mocht noemen. Toen onze Heere bij deze gelegenheid Zijn opwachting in Bethanië maakte, was de eerste gedachte van Martha: ‘Hier is onze meest edele Gast. We moeten Hem een kostelijk onthaal bereiden.’ Misschien had ze opgemerkt dat onze Zaligmaker vermoeid was, of zag ze sporen van die uitputting die ervoor zorgden dat Hij er zoveel ouder uitzag dan Hij eigenlijk was. Daarom ging ze aan het werk met de uiterste nauwgezetheid om Hem een feestmaal te bereiden. Ze besteedde aan veel dingen zorg, en terwijl ze bezig was met haar voorbereidingen, kwamen er weer nieuwe zaken voor haar aandacht, zodat ze ging piekeren. En omdat ze geërgerd werd door haar zuster, die de zaken zo luchtig opnam, vroeg ze de Meester haar een standje te geven. Ondertussen had Maria de situatie vanuit een heel ander gezichtspunt bekeken. Zodra ze Jezus het huis binnen zag komen, dacht ze: ‘Wat een voorrecht krijg ik nu om gretig te gaan luisteren naar zulk een Leraar, en om Zijn kostbare woorden als een schat te verzamelen! Hij is Gods Zoon, ik zal aanbidden, ik zal bewonderen en elk woord dat Hij uit, zal in mijn geheugen gegrift worden.’ Ze vergat daarbij de behoeften van zowel de Meester, als Zijn volgelingen, omdat haar geloof,  de innerlijke heerlijkheid, die in Hem woonde, zag, en omdat ze zo overweldigd was door eerbied, en zo opgeslokt door ootmoedige verwondering, dat ze alle uiterlijke dingen veronachtzaamde. Ze veroordeelde Martha niet omdat zij zo druk bezig was, ze dacht zelfs niet aan Martha. Ze ging helemaal op in haar Heere en werd in beslag genomen door de van genade vervulde woorden die Hij sprak. Ze had niet de wil om iemand te bestraffen of te prijzen en ze dacht zelfs niet aan zichzelf. Alles was van haar geweken, behalve haar Heere en het woord dat Hij sprak. U ziet dus, dat Martha Christus diende en Maria evenzeer. Martha meende Christus te eren, en Maria ook. In hun opzet stemden ze overeen, in hun uitwerking verschilden ze, en terwijl Martha’s manier van dienen niet wordt bekritiseerd (slechts haar overbezorgdheid komt onder kritiek te staan),  wordt Maria juist uitdrukkelijk geprezen, als degene die het goede deel heeft uitgekozen. Daarom doen we Martha geen onrecht als we in deze preek tonen waarin zij tekort schoot en waarin Maria uitblonk. Het eerste dat we opmerken is dat de geest van Martha tegenwoordig zeer overheerst in Gods kerk. In de tweede plaats brengt de geest van Martha zeer veel schade toe aan de ware godsdienst. In de derde plaats is de geest van Maria de bron van de meest edele vorm van toewijding.

			De geest van Martha is tegenwoordig zeer overheersend in Gods kerk

			Martha’s geest is in onze tijd overheersend in de kerk, op sommige terreinen zeer verwoestend en onder ons allen in ieder geval in een gevaarlijke mate. Wat bedoelen we, als we zeggen dat Martha’s geest momenteel overheerst? We bedoelen in de eerste plaats dat er onder christenen een sterke neiging zichtbaar is om Christus zo te dienen dat men op vleselijke wijze goed voor de dag wil komen. Martha wilde onze Heere een waardige ontvangst bereiden, waardoor haar huis en familie in aanzien zou stijgen en daarin is ze prijzenswaardig boven die sloddervossen, die denken dat alles goed genoeg is voor Christus. Zo is er op dit moment onder belijdende christenen een verlangen om voor de zaak van Christus gebouwen op te richten die beroemd zijn om hun architectuur en schoonheid. We willen geen schuren meer, onze kerkgebouwen moeten onze vooruitstrevende smaak etaleren. Zo mogelijk moeten onze kerken zuiver Gothisch of streng-klassiek zijn tot in de kleinste details, zowel van buiten als van binnen. Onze openbare eredienst, zo wordt gedacht, moet imponerend en indrukwekkend zijn. Er moet voor gezorgd worden dat de muziek zuiver is, het gezang volgens de regelen der kunst en de prediking welsprekend en aantrekkelijk. Op deze wijze moet alles, dat verband houdt met het christelijk geloof, een nobele en vooraanstaande indruk geven. Alles moet eraan meewerken dat de ledenlijsten op peil blijven. Ieder kerkverband wil de anderen voorbijstreven in de opbrengst van de collecten. Immers, het staat vast dat alles wat voor Christus gedaan wordt, zo goed mogelijk gedaan moet worden. In dit alles vinden we zoveel goede elementen, zoveel dat echt bedoeld is om de Heere te eren, dat we er geen kwaad woord van kunnen zeggen. Maar toch tonen we u in de preek vandaag een betere weg. De geschetste zaken kunt u doen, maar er zijn hogere dingen die u moet doen, tenzij u schade wilt lijden. Broeders, er is iets dat meer aandacht verdient dan de buitenkant, ofschoon men zich met die buitenkant ook kan bezighouden louter en alleen met het oog op Gods eer. We veroordelen niemand, maar we vrezen dat de neiging bestaat om te denken dat pure uiterlijkheden kostbaar zijn in het oog van de Meester. Ik weet dat Hij er heel weinig om geeft of uw huis een kathedraal of een schuur is. Voor de Zaligmaker doet het er weinig toe of u een orgel hebt of niet, of u volgens de beste regels van de zangkunst zingt of niet. Hij ziet uw harten aan, en als die tot Hem opgeheven worden, aanvaardt Hij de lof. Wat die duizenden ponden betreft die jaarlijks bijgedragen worden: Hij bepaalt hun gewicht niet aan de hand van de gewichten van de koopman, maar met behulp van de weegschaal van het heiligdom. Hij waardeert de liefde die u in uw giften uitdrukt, maar wat betekenen zilver en goud op zich voor Hem? Collecten, moedgevende cijfers en goedgesmeerde machinerieën zijn prima als ze de vrucht van hartelijke liefde zijn, maar als ze een doel op zich worden, en het enige wat telt, mist u het eigenlijke doel. Jezus zou meer tevreden zijn met een graankorrel liefde, dan met een grote hoop uiterlijk vertoon.

			Martha’s geest komt vervolgens uit in het veroordelen van hen, die nauwlettend acht slaan op Christus’ woord. Mensen, die staan voor de leerstellingen van het Evangelie, die het pand wensen te bewaren zoals ze het ontvangen hebben en die angstvalig en doordacht en nauwgezet zijn als het gaat om de waarheid die in Jezus is. In kranten, op het spreekgestoelte en in de wandelgangen kunt u veelvuldig horen dat ernstige discipelen van Jezus en gelovigen die nauwkeurig vasthouden aan Zijn leer uitgemaakt worden voor onpraktische mensen. Theologische kwesties worden afgedaan als niet terzake doende. Zet je in voor achtergebleven scholen, natuurlijk. Win de Arabieren in de straat, op alle mogelijke manieren. Neem een leerplichtwet aan, heel goed. Gaarkeukens, gratis maaltijden, ’t is allemaal uitstekend. We willen het allemaal steunen. Maar breng nooit belijdenissen of leerstukken ter sprake. Wat, man, je bent je niet bewust van de verlichting die onze tijden kenmerkt! Wat kan er voor belang kleven aan bijbelse dogma’s en instellingen? Waarom zou je strijden over de vraag of de doop bediend moet worden aan kinderen, of gelovigen, en of het door besprenkeling of door onderdompeling moet gebeuren? Wat doen Christus’ voorschriften daarbij terzake? Die dingen waren goed voor scholastici in donkere eeuwen die erover konden strijden, maar wat kan het belang van zulke bijzaken zijn voor deze verlichte negentiende eeuw? Kijk, dat is de overdrijving van een Martha. 

			Maria, die elk woord van Christus als een schat bewaart, Maria, die elke zinsnede waardevol als een parel acht, ze wordt zelf als een onpraktisch, zo niet totaal nutteloos persoon gezien. Die geest wint, naar ik vrees, terrein in onze tijd en moet daarom tot stilstand gebracht worden. Tenslotte bestaat er waarheid én dwaling en dat kan door lieve woordjes niet veranderd worden. Het is niet minderwaardig om het Evangelie te kennen en te beminnen. Gehoorzaamheid aan Jezus en je erop toeleggen om Zijn wil te kennen, zodat je Hem in alles zult behagen, dat zijn geen tweederangs kwesties. Overdenking, aanbidding en groei in de genade zijn niet onbelangrijk. Ik hoop dat we geen ruimte geven aan de geest die het onderwijs van onze Heere veracht, want als we dat zouden doen, de vrucht prijzend en de wortel afwijzend, zouden we zowel de wortel als de vrucht kwijtraken. Als we de grote springader van heilige werkzaamheden, namelijk persoonlijke vroomheid, zouden vergeten, raken we de stromen die eruit voortvloeien ook kwijt. Vanuit de oprechtheid van het geloof en de vurigheid van de liefde moet het praktisch Christendom opkomen. Als het voedsel dat geloof en liefde in stand houdt, achterwege blijft omdat het zitten aan Jezus’ voeten als iets van een lagere orde wordt gezien, zal zowel de kracht als de wil om de Heere te dienen, afnemen. Ik ben heel bang voor de geest, die wel wil knoeien met de waarheid omwille van een gezamenlijke actie of wat voor doel op aarde dan ook. De ruimdenkende geest, die smalend spreekt over belijdenissen en dogma’s. De waarheid is geen kleinigheid. Zo dachten onze vaderen er ook over, toen ze zich op de brandstapel gaven in de dood of op de hei in Schotland door de zwaarden van de dragonders van Claverhouse vielen voor waarheden, die tegenwoordig door de mensen onbelangrijk worden genoemd. Waarheden echter, die voor onze vaderen van zulk vitaal belang waren, dat ze liever stierven, dan dat ze zouden toestaan dat de waarheid onteerd werd. O, hadden we eenzelfde compromisloze liefde tot de waarheid! Konden we voor God maar even actief als aandachtig zijn, en zowel luisteren met Maria als werken met Martha!

			De geest van Martha duikt ook op waar we zo veel dingen noodzakelijk vinden. Martha geloofde dat ze, om het Christus naar de zin te maken, veel dingen moest voorbereiden. Er kon geen onderdeel gemist worden. Onze Heere zou al tevreden geweest zijn met de meest eenvoudige voorzieningen, een stuk vis of een honingraat zou Hem reeds tevreden gesteld hebben. Maar nee, naar het oordeel van Martha moet dit en dat ook voorhanden zijn. Zo is het met vele brave zielen tegenwoordig gesteld. Ze hebben hun eigen idee over wat uitmuntend is en als ze dat niet voor elkaar krijgen vragen ze zich wanhopig af, of ze ooit iets hebben gedaan wat voor Christus aanvaardbaar is. Ik geloof dat het wenselijk is dat dominees een opleiding genoten hebben, maar tegelijkertijd betreur ik de geest die zoiets onmisbaar acht. Ziende op de vissers uit Galilea, durven we die noodzakelijkheid, waar anderen zonder twijfel in geloven, niet te onderschrijven. Volgens sommigen moet je ijverige jongemannen niet toestaan te beginnen met preken en moet men bekeerde kolensjouwers en muzikanten ogenblikkelijk stoppen. 

			De Heilige Geest heeft in alle eeuwen gewerkt door mannen die Hij Zelf had uitgekozen, maar sommige kerken zouden daar, als ze de kans kregen, een stokje voor willen steken. Hun kansels zijn gesloten voor de heiligste en meest bruikbare predikers, als ze de vele eigenschappen missen, waarmee de kerken zichzelf en hun dienaren tegenwoordig lastigvallen. Vervolgens, mijn broeders, denkt men dat het voor het doen van een goed werk nodig is om een hele organisatie te hebben en grote fondsen. Ik spreek ook mijn waardering uit voor organisaties en financiële middelen, ik betreur het alleen dat ze gezien worden als zulke belangrijke voorwaarden,  dat weinigen zich zonder dat alles ook maar durven te verroeren. De gedachte om een zendeling uit te zenden met slechts een paar pond op zak, zoals in de dagen van Carey gebeurde, wordt door velen als absurd van de hand gewezen. Hoe kun je zielen winnen zonder een bestuur? Hoe kan er in Londen geëvangeliseerd worden voordat er een minstens een miljoen bijeengebracht is? Kun je hopen dat je mensen bekeerd ziet worden, zonder een jaarlijkse bijeenkomst in Exeter Hall? Je moet een secretaris hebben, want je kunt geen centimeter voorwaarts totdat er zo iemand is verkozen. En beseft u wel, dat u zonder comité nergens bent? Deze en nog duizend andere dingen, die ik om des tijds wille niet zal noemen, worden geacht noodzakelijk te zijn voor de dienst aan Jezus, zozeer dat een oprechte ziel die veel zou kunnen betekenen voor zijn Heere, zich nauwelijks durft te bewegen tot hij Sauls wapenrusting (de begunstiging van de kant van mensen) heeft aangedaan. O, hadden we de eenvoud van de apostelen, die overal heentogen om het Woord te prediken, en de arbeid van elke gelovige toewijdden aan het winnen van zielen. Om ons terug te voeren naar de eerste beginselen geldt: “Eén ding is nodig” (Luk. 10:42) en als we dat ene nodige kunnen vinden door te gaan zitten aan Jezus’ voeten, kunnen we beter dat doen, dan de duizend dingen die de ingesleten gewoonte van ons eist. Het aangrijpen van de Geest van Christus, het gevuld worden met Hem Zelf, zal ons tot het goddelijke werk toerusten zoals niets anders dat kan. 

			Mogen alle christenen zich toch eerst en vooral houden aan dit ene en de kracht van een diepgewortelde vroomheid achten als de ene wezenlijke kwalificatie voor de heilige dienst.

			Wat in Martha’s geest onder kritiek gesteld moet worden is de tevredenheid die velen kennen met louter actief bezig zijn. Zoveel preken gehouden te hebben, zoveel keren Zondagsschool, zoveel traktaten verspreid, zoveel mensen bereikt via onze zendelingen, men schijnt het allemaal als doel te zien in plaats van middel. En als men zich zoveel moeite getroost en zoveel werk verzet, is dat dan niet genoeg? Ons antwoord is: het is niet genoeg. Het is van nul en generlei waarde zonder Gods zegen. Broeders, als alleen het werk wordt gewaardeerd en het innerlijke leven wordt vergeten, komt dit in mindering op het gebed. De bestuursvergadering wordt bezocht, maar de godsdienstoefening wordt nagelaten. Het bijeenkomen om voorbede te doen wordt geringschat in vergelijking met het bijeenbrengen van abonnees. Het openingsgebed bij openbare bijeenkomsten wordt als een gepaste zaak gezien, maar er zijn er die het als een pure formaliteit zien, die men ook gerust achterwege kan laten, zodat ze steevast na het gebed binnenkomen. Het zal een kwade dag voor ons zijn, wanneer we vertrouwen op het willen en het lopen (Rom. 9:16) en in de praktijk proberen te werken zonder de Heilige Geest.

			De hooghartige wijze waarop louter het werken wordt gewaardeerd, puur om het werken zelf, stelt de aanvaarding van ons werk in de schaduw. Martha’s geest zegt: is het niet genoeg als het werk maar gedaan is? Maria’s geest vraagt zich af, of Jezus tevreden is of niet. Alles moet geschieden in Zijn Naam en door Zijn Geest, anders wordt er niets gedaan. Rusteloos dienen, zonder aan Zijn voeten te zitten, is als het rammelen van een molen die draait zonder graan tussen de stenen te vermalen. Hoe ernstig druk ik u dit haast iedere zondag op het hart! Ik bid dat we mogen voelen dat al onze kracht in God ligt en dat we alleen sterk kunnen zijn als we aanvaard zijn door Christus en dat laatste is alleen mogelijk als we Hem verwachten, in gebed, Hem vertrouwen en gefundeerd op Hem leven. U kunt zee en land doorkruisen om bekeerlingen te maken, maar als u de Geest van Christus niet hebt, komt u Hem niet toe. U kunt vroeg opstaan en laat opblijven en brood der smarten eten (Ps. 127:2), maar als u niet vertrouwt op de Heere uw God, zult u niet voorspoedig zijn. De vreugde van de Heere is uw sterkte. Wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen (Jes. 40:31). Zonder Christus kunt u niets doen. Heeft Hij u niet gezegd: “Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht”? (Joh. 15:5) Is het niet vanouds geschreven: “Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden” (Hos. 14:9)?

			Vervolgens overheerst Martha’s geest in Gods kerk klaarblijkelijk in de eer, die bewezen wordt aan het openbare en de onderwaardering van wat in het verborgene plaatsvindt. Allen die wedergeboren zijn, behoren werkers voor en met God te zijn, maar laat het werk nooit het geloof overstelpen en laat de dienstknecht nooit méér op de voorgrond staan dan de zoon. Laat het nooit gebeuren dat u, omdat u voor de klas staat of een belangrijk man in een dorpsgemeente bent, vergeet, dat u een zondaar bent die gered is door genade en die het nog steeds nodig heeft om te zien op de Gekruisigde, om in Hem al het leven te vinden. Uw verliest uw kracht als werker, als u uw afhankelijkheid als gelovige vergeet. Werken voor Christus is een plezierige bezigheid, maar pas ervoor op dat u het niet werktuigelijk gaat doen. Dit kunt u het best voorkomen, door het nauwgezet beoefenen van de persoonlijke gemeenschap met Christus. Mijn broeder, het kan zijn dat u zoveel dienstwerk plant dat al uw tijd erdoor opgeslokt wordt, zodat u geen ruimte meer hebt voor bidden en bijbellezen. Aan het half uur dat u ’s morgens aan gebed besteedt, wordt geknabbeld en de tijd die bedoeld was voor de gemeenschap met God in de avond, wordt gaandeweg ingekort door deze afspraak en die verplichting… Als dit uw toestand is, vrees ik voor u. U doodt uw paard door hem tegelijkertijd de sporen te geven én zijn voedsel te onthouden! U ondermijnt uw huis door stenen uit de fundering te trekken en ze op het dak te leggen. U berokkent uw ziel ernstige schade, als u al uw kracht stopt in dat deel van uw leven, dat voor de mensen zichtbaar is en het andere deel vergeet, dat een geheim is tussen u en uw God. Het geven van alle aandacht aan dat ene is, vrees ik, de achtergrond van veel godsdienstige bezigheden, die ondertussen niet eens zo hoogstaand zijn. Men houdt zich bezig met de buitenkant van de godsdienst, men bekommert zich met puur menselijke resultaten en probeert in eigen kracht goddelijke resultaten te bereiken. Het werk dat God wél aanvaardt,  is dat wat hand in hand gaat met een geduldig wachten op Christus, met een brandend hart, voorbede, gemeenschap, een kinderlijke afhankelijkheid van Jezus, een gestaag vasthouden aan Zijn waarheid, met een intense liefde tot Zijn Persoon en een verwachten van Hem onder alle omstandigheden. Mogen wij meer van zulke eigenschappen bezitten! Martha’s geest, hoe goed op zichzelf genomen, mag nooit Maria’s stille, diepgewortelde vroomheid overschaduwen, of er zal kwaad uit voortkomen.

			Martha’s geest brengt schade toe aan de ware dienst 

			In de tweede plaats merken we op dat Martha’s geest de ware dienst schade berokkent. De dienst moge oprecht zijn, toch zit er iets niet goed. Dat zeg ik niet alleen, uw eigen ervaring zegt het u ook. Dan kan het zijn dat u zich aan de volgende dingen schuldig gemaakt hebt. De geest van Martha brengt om te beginnen de minst welkome offers aan Christus. Het is welkom, maar het is het minst welkom. Onze Heere Jezus was tijdens Zijn rondwandeling op aarde meer tevreden met de bekering van een arme Samaritaanse vrouw, dan met het beste eten en drinken. In het uitvoeren van Zijn geestelijke taak, ontving Hij eten waar Zijn discipelen geen verstand van hadden. Altijd weer domineerde Zijn geestelijke natuur over Zijn fysieke natuur en zij, die Hem geestelijke gaven brachten, brachten daarmee de gaven die Zijn voorkeur hadden. Aan de ene kant heb je in onze tekst Martha’s bord met goed klaargemaakt eten, maar aan de andere kant is daar Maria’s gave van een ootmoedig en gehoorzaam hart. Enerzijds is Martha bezig met het dekken van de tafel, anderzijds onderwerpt Maria haar geest aan de Heere en ziet naar Hem op met verwonderde ogen, terwijl ze Zijn onvergelijkelijke toespraak hoort. Maria bracht Jezus het betere offer. Met Martha zou Hij in Zijn nederbuigende goedheid ook tevreden zijn, maar in Maria vond Hij verzadiging. Martha’s dienst aanvaardde Hij in Zijn goedgunstigheid, maar in Maria’s aanbidding had Hij een behagen. Broeders en zusters, alles wat u in welke vorm of mate ook aan Christus kunt geven, zal Hem niet zó dierbaar zijn als het offer van uw hartelijke liefde, de aanhankelijkheid van uw nederige geloof en het ontzag van uw aanbiddende zielen. Veronachtzaam, zo bid ik u, het geestelijke niet ten gunste van het uiterlijke, anders zult u goud weggooien om ijzer te kunnen vergaderen en marmeren paleizen slopen om voor uzelf krotten van klei te bouwen.

			Martha’s geest had ook deze ondeugd in zich, dat zij zichzelf teveel in herinnering bracht. We zullen Martha niet zwaar vallen, maar we begrijpen dat ze er in zekeren zin op uit was om met haar dienstbetoon als vrouw des huizes een goede sier te maken. In ieder geval liet haar eigen ik zich gelden toen ze moe werd en ze begon ze te klagen dat men haar helemaal alléén liet zwoegen. Wij willen ook graag dat ons werk duidelijk naar voren komt als ons werk. We houden van hen, die het opmerken en ons erom prijzen en als niemand ons prijst, voelen we ons hevig tekort gedaan en in de steek gelaten. Welnu, in de mate waarin ik aan mezelf denk onder het werk, in die mate bederf ik mijn werk. Mijn eigen ik moet eraan en Christus moet alles in allen worden. De uitspraak van Johannes de Doper moet ons motto zijn: “Hij moet wassen, maar ik minder worden” (Joh. 13:30), want we zijn niet waardig Jezus’ schoenriem te ontbinden. Teveel werk en te weinig gemeenschap zorgt er altijd voor dat het eigen ik te prominent wordt. Dat ‘ik’ moet naar beneden gebeden worden en de gemeenschap met Jezus moet het vervolgens beneden houden.

			Martha scheen te geloven dat wat ze aan het doen was, noodzakelijk was voor Christus. Ze bekommerde zich om het vele dienen, omdat ze dacht dat het nodig was voor een waardige ontvangst van de Heere. We zijn allemaal geneigd te denken dat Jezus ons werk nodig heeft en dat Hij niet zonder ons kan. De prediker vraagt zich af wat er van de kerk terecht zou komen, als hij zou wegvallen. Het kerkenraadslid vreest dat er een groot gat in het bestuur van de gemeente zou vallen,  als hij weggenomen zou worden. De schoolmeester denkt dat de kinderen nooit bekeerd zullen worden, als Christus de arbeid van zíjn ziel zou moeten missen. 

			Ach, een vlieg bovenop St. Paul’s Cathedral zou zich kunnen verbeelden dat al het verkeer dat aan zijn voeten voorbijtrekt door zijn aanwezigheid gereguleerd wordt en dat het allemaal zou ophouden als hij zich zou verwijderen. Ik vind het mooi dat u denkt dat Christus veel werk door u zal doen, en dat u zoveel gewicht toekent aan uw verantwoordelijkheden. Echter, als u mocht denken dat Jezus ons nodig heeft, is dat belachelijk. Maria is veel wijzer als ze begrijpt: ‘Hij verlangt dat ik Zijn woorden ontvang en Hem mijn liefde geef. Ik zou Hem graag Zijn voedsel geven, maar Hij zal daarvoor zorgen. Hij is de Meester van alle dingen, en heeft mij en Martha niet nodig. Ik heb Hem veel meer nodig dan Hij mij nodig zou kunnen hebben.’ We bederven onze dienst als we het belang ervan overschatten, want dit leidt tot hooghartigheid en trots. Martha, die onder de invloed van dit soort gevoelens kwam, begon daarom over haar zuster te klagen, en trouwens ook over haar Heere, alsof Hij haar luiheid goedkeurde. “Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen?” (Luk. 10:40) Hoe wordt ons werk voor Christus bedorven wanneer we het met een hooghartige geest doen. Als we denken: ‘Ik kan dit doen, en het is geweldig. Ben ik eigenlijk niet een tikkeltje beter dan anderen? Moet de Meester niet trots op me zijn?’ De nederige werker trekt aan het langste eind. God aanvaardt de mens die zijn onwaardigheid gevoelt en uit de diepten tot Hem schreeuwt. Machtigen trekt Hij echter van de tronen af en rijken zendt Hij ledig weg (Luk. 1:52-53). Werkzaamheid heeft, als het niet in evenwicht gehouden wordt door devotie, de neiging ons op te blazen en zo aanvaarding door God te verhinderen.

			Martha verviel ook tot ongelovige ergernis. Haar idee over wat noodzakelijkerwijs gedaan moest worden was zo groot, dat ze vond dat ze het niet kon bereiken. Hier moest een bord komen, daar het hoofdgerecht, er moest vlees en wijn komen, en het eten moest zoveel minuten koken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De tijd raakt op, ze vreest dat de Gast Zich niet goed behandeld voelt… En ondertussen is de knecht nog niet terug van de markt… Er gaat veel verkeerd als men erg zijn best doet om het goed te doen. De huisvrouwen onder ons, die ervaring hebben in het voorbereiden van grote feesten, weten over welke zorgen ik spreek. Ze weten iets van de zorgen die Martha kwelden, zodat ze kribbig en ongelovig werd. Ze had zoveel werk te doen, dat het haar kracht en macht te boven ging en haar geloof liet haar in de steek, terwijl haar ongeloof haar Heere lastig ging vallen met zijn klachten. Zijn we nooit tot dezelfde fout vervallen? We willen die zondagsschoolklas perfect onder controle hebben, die gebedsbijeenkomst ’s morgens moet nóg beter gaan, die bijbelstudiegroep moet nieuw leven ingeblazen worden, onze morgenpreek moet klinken als een klok, enzovoort! De prediker spreekt vandaag over zichzelf, omdat hij soms het gevoel heeft dat er teveel verantwoordelijkheid op zijn schouders gelegd wordt en hij erg de neiging heeft, om bij het overzien van zijn arbeidsveld, moedeloos te worden. Maar als de dominee dat van zichzelf zegt, doet hij dat alleen om het gevoel van zijn mede-arbeiders te vertolken, want ook u wordt zwak en twijfelmoedig. Helaas! Als dat het geval is, verdwijnt de vreugde van het dienen, en de kribbigheid die zich aftobt over allerlei details, bederft alles. Zo wordt een werker in Gods Koninkrijk meer een slaaf en een werkezel dan een engel die Gods bevelen uitvoert en het oor te luisteren legt bij de stem van Zijn Woord. In plaats dat we gloeien en branden als serafs, lopen de wielen van onze strijdwagen eraf door onze bezorgdheid, zodat onze gang moeizaam wordt. Slechts het geloof stelt de aanvaarding van ons werk zeker, en als het ongeloof insluipt, zakt ons werk als een kaartenhuis in elkaar.

			Als een mens of een hele kerk op zulke momenten onderworpen wordt aan de geest van Martha, wordt het beginsel van de vrijwilligheid enigszins in diskrediet gebracht. Ik geloof dat het beginsel van de vrijwilligheid het ergste ter wereld is om mee te werken als er geen genade is. Is er echter genade, dan is het het enige beginsel dat God aanvaardt. Welnu, Martha wilde Maria eigenlijk dwingen om Christus te dienen. Waar haalde ze het recht vandaan om daar maar op de grond te blijven zitten? Of ze het leuk vond of niet, ze moest en zou opstaan om daarmee te wachten, net als haar zuster. Martha’s vrijwillige verlangen om veel te doen, leidt haar tot de gedachte dat Maria tot datzelfde gebracht moest worden, als het niet vanzelf kwam. Vandaar dat Martha een scherp woord van Christus dienaangaande op zijn plaats vindt. Zo is het met ons ook. Wij zijn zo gewillig om iets bij te dragen aan het werk van de Heere, dat we wel wensen dat we er tienduizend maal meer tijd aan zouden kunnen besteden. Ons hart is warm in ons binnenste en we hebben het gevoel dat we geen terughoudendheid willen betrachten. Vervolgens worden we gegriefd, omdat anderen zo weinig ervoor over hebben en we wensen dat we ze zouden kunnen dwingen om méér te doen. Op die manier zouden we hun gekoesterde geld in dezelfde schatkist willen doen als de vrijwillige gaven der heiligen, alsof de Heere zulke armzalige aalmoezen, die met geweld afhandig gemaakt moesten worden, op dezelfde wijze zou ontvangen, als de vrijwillige giften van Zijn volk. Het zou wijzer zijn als we zulke onvrijwillige bijdragen zouden laten rusten in de zak van hun eigenaars, omdat ze op lange termijn de zaak niet zouden helpen. Alleen wat door een ruimhartige geest is geschonken, vanuit de liefde tot Christus, zal door Hem aanvaard worden. Te snel verliezen we de vrijwillige geest uit het oog, wanneer we de rechte gezindheid kwijtraken. In feite bederft Martha’s geest alles, omdat daardoor het zicht verloren wordt op de innerlijke geest,  waarin de dienst wordt gedaan. Zoals ik al eerder zei, letten we dan alleen nog maar op de uiterlijke omhulsels van het werk. We doen ons werk niet meer ‘als voor de Heere’, we zwoegen slechts nog omwille van het werk zelf. Het voornaamste wat in onze gedachten is, is het werk en niet de Meester. Wij hebben het zwaar, Hij is vergeten. Zo heb ik in het kort iets aangegeven van de zwakheden van Martha’s geest.

			Maria’s geest

			Het is mijn taak u te tonen dat Maria’s geest in staat is de meest edele vorm van toewijding aan Christus voort te brengen. De beste resultaten daarvan worden echter niet zomaar behaald. Martha’s vruchten rijpen zeer snel, die van Maria kosten tijd. Toen Lazarus was gestorven, was het – zoals u weet – Martha, die zich haastte om Christus te ontmoeten, maar Maria zat stil thuis. Martha wilde zelf haar tijd bepalen, Maria nam genoegen met Christus’ tijd. En na zekere tijd ontdekken we ook, vlak voor de dood van onze Heere, dat Maria een grootse daad stelde, iets waar Martha nooit aan gedacht had, om een fles kostbare olie te nemen en het op het hoofd van de Heere uit te gieten en Hem zo te zalven. Terwijl ze neerzat aan de voeten van Christus, was ze de bronnen van deze daden aan het vormen en aan het vullen. U verliest geen tijd als u uw ziel laat voeden. Terwijl u al peinzend uw voornemen gesterkt ziet worden en uw motieven gezuiverd, gebruikt u uw tijd op de juiste wijze. Wanneer iemand geïnspireerd wordt tot een bepaalde taak, als in zijn binnenste bepaalde beginselen opleven, heftig en vol energie, dan zal hij, als de tijd van werken eenmaal aangebroken is, met een kracht en een resultaat te werk gaan, die ‘lege’ mensen nooit kunnen bereiken, hoe druk ze zich ook maken. Als de stroom ineens wegvloeit, zodra er een regenbui is, zal het nooit meer worden dan een kabbelend beekje. Als de bestaande stroom echter ingedamd wordt, zodat een tijdlang geen water wegstroomt, zult u na enige tijd, als de wateren kracht verzameld hebben, een kolkende stroom zien die door niets tegen te houden is. Maria was bezig met het vullen van het reservoir terwijl ze luisterde en leerde, gevoed werd, opgebouwd werd, beminde en groeide. De motor van haar ziel kwam onder stoom en toen alles in orde was, was haar handelwijze direct en krachtig. Ondertussen werd haar manier van doen gelouterd. Martha’s daden waren goed, maar – als ik het woord mag gebruiken – ze waren algemeen. Het feestmaal dat ze voor de Heere Jezus aanrichtte zag er net zo uit als voor andere vrienden. De geestelijke natuur van Christus was ze vergeten. Die voorzag ze niet van voedsel. Maria’s inschatting van Christus was van een hoger gehalte. Ze zag Hem als Priester, ze beschouwde Hem als Profeet, ze aanbad Hem als Koning. Ze had Hem horen spreken over sterven en ze had naar Zijn getuigenis over het lijden geluisterd. Toen ze zich vaag had afgevraagd wat dat zou kunnen betekenen, had ze de kostbare olie bereid,  waarmee ze Hem zou zalven eer de dood zou komen. Die daad van deze vrouw was veelzeggend en leerzaam. Het was als het ware een belichaamd gedicht. De geur die het huis vulde, was de parfum van liefde en verheven gedachten. Ze was gelouterd in haar daden door het proces van mijmeren en leren dat in onze tekst plaatshad. Mensen die niet denken, niet mediteren, geen gemeenschap met Christus hebben, zullen het goed doen in algemene zin, maar ze zullen nooit opstijgen naar een hoog geestelijk niveau of een vanuit het hart aangedreven werk voor Christus ten uitvoer brengen. Dat Maria aan Jezus’ voeten neerzat, zorgde naderhand ook voor een originele handelwijze. Twee zondagen geleden heb ik u op het hart willen binden dat het onze plicht is oorspronkelijk te zijn in onze godsdienst, overeenkomstig onze specifieke gesteldheid en omstandigheden. Deze gezegende vrouw heeft dat in praktijk gebracht. Martha haast zich om iets te doen – ze doet wat elke andere bewonderaar van Jezus zou doen, namelijk een feestelijk maal bereiden – maar Maria doet iets waar maar een enkeling aan denkt: ze zalft Hem en wordt om die daad geëerd. Ze ontstak vanuit haar eigen gedachten een sprankje licht, dat uiteindelijk een vlammende daad werd. Ik wenste wel, dat we in Gods kerk vele zusters aan Jezus’ voeten hadden zitten, die uiteindelijk vol inspiratie zouden opstaan en zeggen: ‘ik heb nagedacht over iets dat God zoveel eer zal brengen, zoals er in de kerk nog niet geweest is, en ik zal het in praktijk brengen opdat er een nieuwe edelsteen zal prijken in mijn Verlossers kroon.’

			Dit zitten aan de voeten van de Meester garandeerde het echt geestelijke karakter van wat ze deed. Hebt u erop gelet wat de Meester zei over het uitgieten van de olie: “Zij heeft dit bewaard tegen den dag Mijner begrafenis.” (Joh. 12:7) Hij prees haar omwille van het bewaren van de olie, maar ook vanwege de zalving zelf. Ik neem aan dat ze dat flesje olie al maanden apart had gezet en achter de hand had gehouden. Veel van de zoetste geuren van een heilig werk ligt hierin dat het keer op keer overdacht wordt en na rijp beraad wordt uitgevoerd. Er zijn dingen die men ineens en onmiddellijk moet doen, maar er zijn andere dingen die gewogen en overwogen moeten worden. Wat zal ik doen om mijn Zaligmaker te prijzen? Er is een lang gekoesterd plan, er is een idee, waarvan alle onderdelen in het gebed uitgesproken worden, ieder stukje uitgetekend in de verbeelding en voorgesteld in het hart. Vervolgens moet de ziel wachten, zich verheugend in het vooruitzicht van de daad, totdat het voornemen omgezet kan worden in de feitelijke daad. Het is goed om zo te wachten, en verwachtend te zeggen: ‘Inderdaad, de bepaalde tijd zal komen, ik zal in staat zijn om het uit te voeren, ik zal niet in het graf neerdalen alvorens nog éénmaal dienstbaar te zijn geweest. Het is mijn tijd nog niet, het is nog niet het geschikte seizoen en ik ben er zelf nog niet helemaal klaar voor, maar ik zal genade bij genade en deugd bij deugd voegen, zelfverloochening bij zelfverloochening, totdat ik geschikt ben om dat ene uitgelezen werk te verrichten.’ Zo kwam het dat de Zaligmaker Maria prees, omdat ze de olie bewaard had. Bewaard, tot het geschikte moment aanbrak, vóór Zijn begrafenis. Toen pas en niet eerder, had ze de olie uitgegoten en haar liefde geopenbaard. O, het is niet uw ondoordachte dienst aan God, uitgevoerd terwijl u half sliep, die Christus behaagt. Het is datgene wat u voor Hem doet terwijl uw ogen overlopen van tranen en uw hart opzwelt van emotie, wat Christus aanvaardt. Mogen we meer van dat soort godsdienst beoefenen: dat soort dienst dat we leren doen als we meer aan Zijn voeten zitten. Christus aanvaardde haar. Hij zei dat ze het goede deel had uitgekozen, dat niet van haar zou worden weggenomen. Als ons werk geestelijk, intens, hartelijk en doordacht is, als het voortkomt uit verbondenheid met Christus, als het een uitvloeisel is van diep verborgen beginselen, van inwendige overtuigingen, van uitnemende genaden, dan zal onze vroomheid nooit van ons afgenomen worden. Het zal een voortdurende zaak zijn en niet, zoals de activiteiten van Martha, dingen die komen en gaan.

			Op deze wijze heb ik mijn tekst uitgewerkt. Ik zal nog enkele woorden wijden aan de toepassing ervan. Ik zal het kort toepassen in drie of vier opzichten. Broeders, ik geloof in ons Nonconformisme (Engelse verzamelnaam voor kerken en groepen die geen relatie met de Anglicaanse Kerk willen hebben, vert.). Ik geloof dat Engeland meer dan ooit behoefte heeft aan Nonconformisten. Er is echter een tendens om Nonconformisme tot iets louter uitwendigs te maken, iets wat alleen te maken heeft met staat en kerk en politiek. Ik zal niets afdoen aan de politieke aspecten van het Nonconformisme, maar ik ben altijd bang dat we zouden vergeten dat het Nonconformisme ten diepste een geestelijke beweging is en dat het over en uit met ons is als we als afgescheidenen alleen maar een politieke beweging worden. Onze kracht is om aan de voeten van de Meester te zitten en ik ben bang voor ons Nonconformisme als dat elders gaat wonen. Ik merk zoveel ‘conformisme’ (aansluiting) met de wereld op, zoveel laksheid als het om allerlei regels gaat, zoveel voorliefde voor nieuwe meningen, dat ik moet beven. Ik wilde wel dat we terug konden keren naar het Puritanisme. We worden zo laks! Er is teveel wereldsgezindheid en vleselijkheid onder ons. We hoeven niet bang te zijn dat de wereld zou zeggen dat we te stipt leven, want ik ben bang dat we teveel op de wereld lijken om nog door die wereld gehaat te worden. Wanneer ik bid dat het Nonconformisme altijd mag voortbestaan in Engeland, bid ik er vurig achteraan dat de kerken altijd dicht bij Christus mogen blijven, Zijn waarheid vasthouden, Zijn Woord prijzen en gegrond op Hem leven.

			Hetzelfde geldt van de zending. Pas het beginsel van onze tekst toe op de zending. God zegent zendingswerk. Ons gebed wordt voor dat doel gedaan, even hartelijk als voor ons eigen zielenheil. Wanneer zullen de uiterste einden der aarde de zaligheid van onze God aanschouwen! Maar de kracht van onze zending moet niet zozeer in afspraken, besturen, bezoeken of personen liggen, maar in het wachten op de Christus Gods. We zullen niets méér kunnen uitrichten als we honderdduizend pond hebben in plaats van duizend, als we ook niet méér genade krijgen. We zullen niet méér zielen winnen met vijftig zendelingen in plaats van met vijf, als we niet tienvoudige kracht ontvangen vanuit de rechterhand van de Allerhoogste. De opwekking op onze zendingsterreinen moet beginnen in onze gebedssamenkomsten en in onze kerken. In onze persoonlijke worstelingen met God, ten behoeve van de bekering van de heidenen, moet de voornaamste krachtbron liggen van degenen die er op uitgaan om het werk te doen. Laten we voor ogen houden dat Maria de fles met olie uitgiet op het hoofd van Gods Gezalfde. Martha is daartoe niet bekwaam.

			Hetzelfde geldt van opwekkingen. Mensen praten over het organiseren van een opwekking. Van alle dingen die ik verafschuw, is dit het ergste. ‘Als u wilt dat er een godsdienstige opwekking plaatsvindt’, zeggen ze dan, ‘moet u dominee die-en-die vragen om te preken.’ Ik veronderstel dan dat deze man in het bezit is van het overschot van de Geest. ‘O, maar als u een opwekking wilt meemaken, moet u de methoden overnemen die al sinds lange tijd in de mode zijn en van wie men weet dat ze verbonden zijn met zus-en-zo’n opwekking!’ Ik moet zeker geloven dat de Geest niet meer vrijmachtig is, zoals Hij vroeger placht te zijn en terwijl Hij voorheen blies waarheen Hij wilde, beeldt u zich in dat u Hem met uw methoden en strategieën onder controle hebt! Zo is het niet. Zo is het niet in het minst. Om een opwekking te ontvangen, moet men aan de voeten van de Meester gaan zitten. U moet daar met Maria plaatsnemen en naderhand mag u met Martha aan de slag gaan. Als het hart van iedere christen op de juiste manier gesteld is doordat het gevoed is door Christus’ Woord en gelaafd door Christus’ Geest, dan zal er een opwekking komen. 

			Toen we eens een lange periode van droogte meemaakten, besproeiden sommige boeren hun landerijen, maar ze ontdekten dat het maar weinig hielp. Een Ierse heer hoorde ik toen opmerken dat het hem was opgevallen dat het tijdens een regenbui altijd bewolkt was. Volgens hem was zo heel de atmosfeer in de goede  conditie voor het neerdalen van de regen. Ik moest het toestemmen en concludeerde dat de bewolking en de gesteldheid van de atmosfeer alles te maken hebben met de waarde van de neerslag voor het gewas. Het is niet goed om ze in de zon te besproeien, omdat de omstandigheden niet bevorderlijk zijn. Zo is het ook met opwekkingen. Bepaalde dingen die gedaan worden onder bepaalde omstandigheden zijn zeer nuttig, maar heeft u niet dezelfde omstandigheden, kunt u dezelfde aanpak volgen, maar in plaats van zegen, onheil oogsten. Begin daarom zelf bij de Meester en ga vervolgens in Zijn dienst erop uit, maar laten uw actieplannen pas in tweede instantie een rol spelen.

			Tenslotte kan ik ook nog zeggen dat als u God wilt dienen, zoals ik mag geloven, ik u beveel eerst zorg te dragen voor uw eigen zielen. Begin niet met te leren hoe u moet preken of onderwijzen, of wat dan ook. Lieve vriend: zorg dat u de kracht eerst in uw eigen ziel ervaart. Daarna zult u, zelfs al weet u het niet wetenschappelijk te hanteren, veel kunnen uitrichten. Het eerste is dat u een warm hart moet krijgen, uw manhaftigheid en al uw vermogens moet opwekken, Christus in uw hart moet ontvangen, de eeuwige God moet vragen over u te komen, zodat Hij u inspireert. Wanneer uw methoden dan afwijken van die van anderen, geeft dat niet. Al zou dat zo zijn, het zal geen consequenties hebben, want u bezit de kracht om resultaat te bereiken. Maar als u erop uit gaat om het werk te doen voordat u kracht uit de hoogte hebt ontvangen, zult u uiteindelijk falen. Wij hopen betere dingen van u. De Heere zende ze u. 

			Amen

			De vrouw die Jezus’ kleed 
aanraakt 

			“En een vrouw, die twaalf jaren lang de vloed van het bloed gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot Hem komende, raakte de zoom van Zijn kleed aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.” (Luk. 8:43-44)

			Ofschoon ik Lukas’ versie tot mijn tekst gekozen heb, zal ik voortdurend verwijzen naar de andere lezing van dezelfde geschiedenis die we vinden in Markus 5:25-29. Hier hebben we één van de verborgen kinderen van de Heere. Een zaak die men niet publiek moet beschrijven vanwege het verborgen leed dat eraan verbonden was. We ontmoeten hier een vrouw van weinig woorden en van veel beschaamdheid. Haar ziekte onderwierp haar aan pijnlijke maatregelen die voortvloeiden uit de ceremoniële wet. Er is een verschrikkelijk hoofdstuk in het boek Leviticus te vinden dat over dergelijke gevallen gaat. Ze was onrein. Alles waarop ze gezeten had en iedereen die dat aangeraakt had, deelde in de verontreiniging. Vandaar dat ze niet alleen voortdurend verzwakt was, maar er ook toe gebracht werd om zich een uitgestotene te voelen, onder de vloek der wet. Dit veroorzaakte, zonder twijfel, grote geestelijke eenzaamheid en zorgde ervoor dat ze zichzelf maar het liefst onzichtbaar maakte. In de geschiedenis die voorligt, zegt ze geen woord totdat de Zaligmaker het uit haar trekt, voor haar eigen, eeuwige, bestwil. Ze handelde zeer praktisch en doortastend, maar ze was een zoeker in stilte. Ze zou er de voorkeur aan gegeven hebben om onbekend te blijven, als dat gekund zou hebben. Sommigen onder ons kunnen ook behoren tot dat grote gezelschap van verlegen en bevende zondaren. Als het voor het veilig stellen van de zaligheid nodig is om moedig tegenover anderen te zijn, zullen ze er een zware dobber aan hebben, want ze schrikken als ze opgemerkt worden en kunnen door de grond zinken van schaamte vanwege hun verborgen smart. Cowper’s lied beschrijft hun inwendige gevoelens, als er van deze vrouw gezegd wordt:

			Verborgen in het midden van de verzamelde schare
Zou ze Uw blik ontweken hebben
En als haar geloof krachtig en sterk is geweest
Dan geldt dat ook voor haar angstige voorgevoelens

			Zulke planten groeien in de schaduw en deinzen terug voor het zonlicht. De aard van hun problemen dringt hen in een positie van eenzaamheid en isolatie. O, dat de Heere zulken moge genezen in deze dienst!

			De onmiddellijke genezing van deze vrouw is te meer opmerkelijk omdat het een terloops wonder betrof. De Zaligmaker was op weg om Jaïrus de dochter van Jaïrus te doen herstellen. De genezing van deze vrouw was een toegift van de genade. De fontein van ontferming liep, om zo te zeggen, over. De beker van de kracht van onze Heere was vol, vol tot de rand, en Hij droeg hem naar het huis van de overste der synagoge. Dit arme schepsel ontving slechts een druppel die Hij onderweg ‘morste’. Wij doen er goed aan om, wanneer we gehoor geven aan een liefdesverklaring, al onze energie daarop te concentreren richten, tot het einde toe. De Zaligmaker echter kon niet alleen één groot wonder verrichten, Hij kon terloops ook nog een bijkomend wonder doen. Ik zou bijna zeggen: toevallig, onderweg. De afzonderlijke voorvallen uit het leven van de Heere Jezus zijn even schoon als de grote lijn van Zijn levensgedicht. O, dat er op deze dag, terwijl mijn preek voor één persoon bedoeld lijkt te zijn en direct gericht op zijn zaligheid, dat er door Jezus’ kracht ook een ander gered mag worden, die op het eerste gezicht niet zo duidelijk aangewezen werd! Terwijl het Woord wordt gericht op één bepaald persoon, kan de Heere de wind van het Evangelie een wending geven in de richting van een ander. Of, om een ander beeld te gebruiken: terwijl wij de tafel dekken voor een gast die we uitgenodigd hebben, kan een andere hongerige ziel genade verkrijgen om zijn plaats in te nemen aan het banket van vrije genade! Mogen zij, die zich verbergen, en die wij daarom niet gemakkelijk tevoorschijn kunnen roepen, tot Jezus naderen, Hem aanraken, en leven!

			Laat ons nu gaan spreken over deze veelgeplaagde vrouw. Terwijl we haar gedrag én genezing beschrijven, denk ik dat ze als een spiegel kan fungeren waarin vele bevende zielen zichzelf zien. We zullen nauwkeurig acht geven op wat ze gedaan had en wat dat teweeg bracht. Dit brengt ons vervolgens bij datgene wat ze uiteindelijk deed en wat wij moeten doen. Moge de Heilige Geest deze preek praktische waarde verlenen door ervoor te zorgen dat u haar volgt totdat u dezelfde zegen verkrijgt als zij! De prediker is zeer zwak. Moge de Heere daarom Zelf door hem werken tot uw zaligheid.

			Wat ze gedaan had

			Overweeg daarom, wat deze vrouw betreft, wat ze gedaan had. Ze was letterlijk twaalf jaar lang stervende geweest. Wat had ze gedaan? Had ze zich in haar lot geschikt of haar ziekte als een kleinigheid beschouwd? Verre van dat. Haar gedrag is zeer leerzaam.

			In de eerste plaats was ze vastbesloten niet te sterven als ze aan een geneesmiddel kon komen. Ze was klaarblijkelijk een doortastende en hoopvolle vrouw. Ze wist dat deze ziekte ervoor zou zorgen dat haar leven uit haar wegvloeide en haar ten grave zou voeren, maar ze zei in zichzelf: ‘Ik zal ervoor vechten. Als er een mogelijkheid is om deze plaag te verwijderen, dan zal het gebeuren, wat het ook lichamelijk of financieel zal kosten.’ O, wat een zegen zou het zijn als onbekeerden hier onder ons tegen zichzelf zouden zeggen: ‘Ik ben een verloren ziel, maar als een verloren ziel gered kan worden, zal ik het worden. Ik ben schuldig, maar als schuld afgewassen kan worden, zal de mijne afgewassen worden. Ik heb een hard hart, en ik weet het. Maar als een stenen hart veranderd kan worden in een vlezen hart, verlang ik ernaar om dat te verkrijgen en ik zal niet rusten tot dit genadige werk in mij gewrocht is!’ Helaas, zo is het niet met velen gesteld. Onverschilligheid is de regel. Onverschilligheid over hun onsterfelijke zielen! Velen lijden aan een verschrikkelijke geestelijke kwaal, maar ze nemen geen besluit om het te laten genezen. Ze spelen met zonde, dood, hemel en hel!

			Ongevoeligheid heeft op velen vat gekregen, net als een trotse eigendunk. Ze zijn vol van zonde en praten toch van eigengerechtigheid. Ze zijn zwak en kunnen niets, toch pochen ze op hun mogelijkheden. Ze zijn zich niet bewust van hun ware gesteldheid en vandaar komt het niet in hun gedachten op om genezing te zoeken. Waarom zouden ze genezing verlangen als ze niet geloven dat ze ziek zijn? Hoe triest is het dat onder de blozende wangen van hun zedelijkheid de dodelijke, verterende kracht van de vijandschap tegen God schuilgaat! Wat afschuwelijk om van buiten knap en van binnen melaats te zijn! Zijn er niet velen die vrijuit over de godsdienst kunnen praten en de indruk wekken alsof het goed is tussen hen en God, terwijl ze in de verborgenheid van hun harten het slachtoffer zijn van een onoprechtheid, een gebrek aan waarheid, dat hun geestelijk leven op fatale wijze ondermijnt. Ze zijn niet wat ze schijnen te wezen. Een heimelijke zonde doet het levensbloed van hun godsdienst wegvloeien. Moge de Heilige Geest iedere onwedergeboren persoon de dodelijke aard van zijn zielenkwaal vertonen. Dit zou, naar ik geloof, leiden tot het nemen van een vast besluit om de zaligheid te vinden, als die te verkrijgen is.

			Zonder twijfel worden sommigen hiervan teruggehouden door de verstijvende kracht van de wanhoop. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat er geen hoop meer voor hen is. De beloften van het Evangelie beschouwen ze als Gods stem die tot anderen klinkt, maar ondertussen is er geen bemoedigend woord voor hen bij. Iemand zou kunnen denken dat ze het Boek des levens hebben doorzocht en er zich van verzekerd hebben dat hun namen er niet in geschreven zijn. Ze handelen alsof hun doodvonnis reeds ondertekend is. Ze kunnen niet geloven in de mogelijkheid dat ze deel krijgen aan het eeuwige leven. Ze verkeren in een verwoestende waanvoorstelling, die hen ertoe brengt alle hoop uit te sluiten. Niemand is aanmatigender dan de wanhopigen. Als mensen geen hoop meer hebben, hebben ze ook al gauw geen vrees meer. Is dit niet huiveringwekkend? Moge de Heere u voor zo’n gesteldheid bewaren! Wanhoop aan Gods genade is een onredelijk iets. Als u er gronden voor denkt te hebben, moet de geest van de leugen ze u ingefluisterd hebben. De Heilige Schriften bevatten niets dat hopeloosheid rechtvaardigt. Geen sterveling kan een echte reden aanvoeren om in wanhoop om te komen. Noch Gods Wezen, noch Gods Evangelie, noch Gods Christus rechtvaardigen de wanhoop. Menigten van bijbelteksten moedigen de hoop aan. Geen enkele schriftplaats echter, juist verstaan, geeft toestemming om te twijfelen aan Gods genade. “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden” (Mat. 12:31). Jezus, de grote Geneesheer, is nooit verbijsterd geraakt door enige ziekte van de menselijke natuur. Hij kan een legioen duivelen uitwerpen en doden opwekken. O, kon ik maar iets van hoop fluisteren in het doffe oor van zo’n treurige ziel! O, kon ik een opwekkende gedachte doen vallen in het ingezonken hart van iemand die zichzelf al veroordeeld heeft!  Wat zou ik blij zijn! Mijn moedeloze vriend, ik zou zo graag zien dat uw banden doorgesneden en uw ketenen verbroken werden! O, dat Gods Geest u ertoe zou brengen om net als deze vrouw te besluiten dat als er genezing voor uw ziel te vinden is, u het zult krijgen!

			Helaas! Velen zijn nooit gekomen tot dit heerlijke besluit, omdat ze een valse hoop koesteren, en misleid worden door een ijdele droom. Ze verbeelden zich dat de zaligheid tot hen zal komen, zonder dat ze ervoor op zoek hoeven. Voorzeker hebben ze geen enkel recht om zoiets te verwachten. Het is waar dat onze Heere gevonden wordt door degenen die Hem niet zochten (Jes. 65:1), maar dat is een daad van Zijn eigen vrijmacht en geen regel voor onze gedragslijn. Het helder bevel van het Evangelie is: “Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” (Jes. 55:6) Hoe durven ze deze woorden vol genade terzijde te schuiven? Ze beelden zich in dat ze op een goede dag wakker worden en ontdekken dat ze gered zijn. Helaas! Het is waarschijnlijker dat er met hen hetzelfde gebeurt als met de rijke man in de gelijkenis: “en als hij in de hel zijn ogen ophief, was hij in de pijn” (Luk. 16:23). God geve dat niemand van u zijn ziel aan zoiets ellendigs zal verspelen! Anderen dromen dat ze in het stervensuur zullen roepen: “O God, wees mij de zondaar genadig” (Luk. 18:13) en dat ze zo in de zaligheid zullen springen. Het schijnt hen een gemakkelijke zaak te zijn om met God verzoend te worden. Ze beelden zich in dat ze bekeerd kunnen worden als zij dat willen, en op die manier stellen ze het van dag tot dag uit, alsof het niet meer met zich meebrengt als het kopen van een jas of een jurk. Geloof me, Gods Woord spreekt zo niet over deze dingen. Gods Woord zegt ons dat zelfs de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt en wekt ons op om te strijden om in te gaan in de enge poort (Luk. 13:24). God verlosse u van allerlei vals vertrouwen, dat u zou verhinderen zich ernstig bezig te houden met de genezing van uw zielen. Geestelijk gezien is uw geval even hopeloos als van de arme vrouw in onze tekst. Moge de Heere u met Zijn liefdesdwang doen gevoelen dat u genezing nodig hebt en dat u het zich niet kunt veroorloven de gezegende dag van uw genezing voor u uit te schuiven! Als er onder de hemel genezing is voor een zondezieke ziel, zoek het dan tot u het gevonden hebt. Als de Heere u door Zijn Geest in die gesteldheid wil brengen, bent u niet ver van het Koninkrijk der hemelen.

			Laat ons vervolgens opmerken dat toen het besluit van deze vrouw vaststond, ze de meest voor de hand liggende middelen aangreep om beter te worden. Doktoren zijn mensen, die opgeleid zijn om zich met menselijke kwalen bezig te houden. Daarom ging deze vrouw naar de dokter. Wat kon ze beter doen? Ofschoon ze haar doel niet bereikte, deed ze toch wat de meeste kans op resultaat leek te bieden. Welnu, als een ziel vastbesloten is de zaligheid te vinden, is het het beste om alle voor de hand liggende middelen daartoe te gebruiken. O, dat zij wijs genoeg zouden zijn om het Evangelie te horen en om terstond tot Jezus te komen. Vaak echter maken mensen grove fouten. Deze vrouw bezocht een aantal heren van wie men mocht aannemen dat ze verstand hadden van de medische wetenschap. Lag het niet voor de hand dat ze bij de superieure wijsheid van deze mensen te rade zou gaan? Men kan haar niet kwalijk nemen dat ze hulp zocht bij de mannen van kennis en wetenschap. Velen doen in onze tijd hetzelfde. Ze horen van de nieuwe ontdekkingen van ogenschijnlijk ontwikkelde mensen, en horen hen zeggen dat de zonde klein is, de hoop groot en de wedergeboorte niet noodzakelijk. Arme, misleide schepselen! Op de lange duur ontdekken ze dat het niets oplevert. De wijsheid van de mens is immers niets dan pretentieuze dwaasheid. De wereld kent door haar kennis noch God,  noch Zijn verlossing. Velen zijn er die zo weinig weten van de zaligmakende waarheid omdat ze zoveel weten van wat de menselijke verbeeldingskracht heeft ontworpen en wat het menselijke onderzoek heeft ontdekt. We kunnen het deze vrouw niet kwalijk nemen dat ze, als eenvoudige ziel en uit op genezing, het eerst naar degenen gegaan is die het meest schenen te weten. Maar laat ons, met Christus zo dicht in de buurt, niet zo ronddwalen als zij, maar laat ons de Heere terstond aanraken.

			Zonder twijfel heeft deze lijderes vrouw het ook met mannen geprobeerd die diploma’s hadden of die op andere wijze bevoegd waren als dokter op te treden. Hoe kunt u haar verwijten dat ze naar degenen gegaan is die de opleiding gevolgd hadden en officiële papieren bezaten? Vele zielen die lijden onder de zonde, koesteren tegenwoordig aanvankelijk veel hoop dat de gevestigde geestelijken hen kunnen helpen met hun dagelijks uitgevoerde diensten en dagelijkse bediening der sacramenten. Tenslotte zijn het goede mannen, vooraanstaand in de kerk. Bij hen kun je vast hulp krijgen. Helaas! Het is altijd tevergeefs om op mensen te zien en dwaasheid om te vertrouwen op officiële waardigheid of bijzondere reputatie. Sommige leraars weten niet veel over hun eigen zielen, laat staan over die van anderen. De hulp van mensen is ijdel, wie je ook raadpleegt. Hoe groot zijn populariteit, kennis of welsprekendheid ook is, of u het bij hem zoekt vanwege zijn gebeden of zijn onderwijs, waarvan u het gevoel hebt dat ze u kunnen redden, het zal vast en zeker tevergeefs zijn, zoals bij deze arme vrouw. We kunnen haar niets verwijten, integendeel, we zouden haar moeten prijzen, omdat ze deed wat haar het beste leek, voorzover ze daar inzicht in kon hebben. Maar u bent gewaarschuwd: ga daarom niet met mensen te rade.

			Ongetwijfeld heeft ze mensen ontmoet die opschepten en zeiden dat ze haar klachten meteen konden wegnemen. Ze begonnen te zeggen: ‘U heeft dr. Die-en-die geprobeerd, maar hij is slechts een kwakzalver. Mijn oplossing is wetenschappelijk. U heeft een medicijn gebruikt waarvan ik u bij voorbaat had kunnen vertellen dat het waardeloos zou zijn, maar ik bezit het ware geheim. Leg uw lot volkomen in mijn handen en u bent eruit. Ik heb velen genezen,  die door de reguliere doktoren opgegeven waren. Volg mijn voorschriften op en u zult herstellen.’ Zieken willen zo graag genezen worden,  dat ze direct in het lokaas bijten dat hen zo schaamteloos wordt voorgehouden. Een gladde tong en een vriendelijk voorkomen, gesteund door een onbeschaamde zelfverzekerdheid doen wonderen als je iemand voor je hebt die persé moet hebben wat hem voorgespiegeld wordt. Lieve help! ‘Het is niet alles goud wat er blinkt’ en alle beloften die aan zondezieke zielen gedaan worden, zijn niet allemaal betrouwbaar. Er zijn velen actief die voorwenden nieuwe openbaringen te hebben gekregen, maar het zijn waardeloze dokters. Er is geen balsem in Gilead en er is geen heelmeester aldaar. Als dat het geval was, zou de gezondheid van de dochter mijns volks allang gerezen zijn (Jer. 8:22). Er is op aarde geen medicijn te vinden dat het bonzen van het hart, dat vreest voor het oordeel, kan stoppen. Geen aardse operatie kan de last der zonde uit het geweten wegnemen. Geen hand van een priester of presbyter, profeet of filosoof is in staat om de melaatsheid van onze schuld te reinigen. Gods vinger is daarvoor nodig. Er is één grote, goddelijke, universele Arts. Zalig is hij die deze onfeilbare balsem ontvangen heeft van Jehova Rophi (de HEERE, Die geneest). Toch verbaast het ons niet dat, wanneer zielen neergedrukt worden door een gevoel van schuld, ze van alles en nog wat uitproberen wat hen ook maar een vage hoop op verlichting biedt. Ik zou wensen dat al mijn hoorders een intense ijver bezaten om de zaligheid te vinden. Zelfs als ik ze met allerlei misverstanden zou opzadelen, zouden ze toch, onder Gods zegen, hun weg daaruit vinden en eindigen in het verheerlijken van de genade van onze Heere Jezus Christus, die nooit tekortschiet.

			Vervolgens heeft deze vrouw, vastbesloten niet te sterven als er genezing mogelijk zou zijn en daarbij de meest voor de hand liggende middelen geprobeerd hebbend, volhardt in het gebruik van die middelen. Ongetwijfeld heeft ze vele en zelfs tegengestelde geneesmiddelen geprobeerd. De ene dokter zei: ‘U zou er goed aan doen naar de warme baden van het meer van Tiberias te gaan. Dat zou verzachtend zijn en helpen.’ Na het warme bad was ze er erger aan toe, ging naar een andere dokter, die zei: ‘U bent verkeerd behandeld. U behoeft versterking die te vinden is in de koude baden van de Jordaan.’ Zo liep ze van het ene ijdele advies naar het andere en ontdekte dat beide waardeloos waren. Een eminente geneesheer verzekerde haar dat ze een inwendig geneesmiddel nodig had en dat hij alleen haar het onfeilbare recept kon geven. Ook dit bracht haar geen nut en ze ging naar weer een ander, die zei dat een uitwendige behandeling moest worden geprobeerd, te vergelijken met Jesaja’s klomp vijgen (Jes. 38:21). Wat moet deze vrouw een doorzettingsvermogen gehad hebben! Ik zeg niets over de dokters die wij tegenwoordig hebben, en die ongetwijfeld heel geleerd en bekwaam zijn, maar in vroeger dagen was de geneeskunde moorddadig en waren de medicijnen giftig. Gisteren las ik van een medisch voorschrift uit de dagen van onze Zaligmaker dat de genezing van vele ziekten beloofde, en dat bestond uit sprinkhaneneieren. Men veronderstelde dat deze een geweldige invloed konden uitoefenen, maar tegenwoordig vindt men ze niet meer op de lijst met medicijnen. Een vossentand moest speciale krachten bezitten, en ik ontdekte dat het belangrijkste en meest doeltreffende medicijn dat men aanprees een vingernagel was van iemand die opgehangen was. Dat laatste was wel zo belangrijk, anders zou de nagel geen effect sorteren. Arme schepselen liet men in die tijd veel pijn lijden tengevolge van wrede geneesmiddelen, die vaak erger waren dan de kwaal. Wat chirurgische operaties betreft: als die waren bedacht om mensen te doden, waren ze in ieder geval zeer geschikt voor hun doel. Het meest wonderlijke aan de vrouw uit onze tekst is niet dat ze twaalf jaren lang de ziekte heeft verdragen, maar dat ze al die tijd niet aan de dokters is bezweken! Broeders, geestelijk gezien liggen de zaken net zo. Hoeveel mensen gaan, gebukt onder de last der zonde, eerst van de een naar de ander. Ze doen dit, ze kwellen zich hiermee, pijnigen zich daarmee, gaan er ook nog lang mee door, maar dat alles baat niets! U kunt zo snel mogelijk in een bepaalde richting reizen, maar als het de verkeerde richting is, zult u nooit uw doel bereiken. Alles is ijdel, behalve Jezus onze Heere.

			Bent u al bij dr. Ceremonie geweest? Hij is tegenwoordig in de mode. Heeft hij u verteld dat u vormen en regels in acht moet nemen? Heeft hij u zoveel gebeden en zoveel diensten voorgeschreven? Ach! Velen raadplegen hem en volharden in het rondlopen in een kring van godsdienstige plichten, zonder dat dat alles rust voor het geweten oplevert. Heeft u dr. Zedelijkheid al geprobeerd? Hij heeft een grote praktijk en is een aardige, oude Joodse dokter. ‘Wees een goed mens in uw uiterlijke verschijning en het zal doorwerken in uw binnenste en uw hart reinigen’, is zijn boodschap. Men zegt dat een grote menigte mensen genezen is door hem en door zijn assistent, dr. Beschaving, die bijna net zo knap is als zijn meester. Ik heb echter uit betrouwbare bron vernomen dat deze mannen, apart of samen, nog nooit raad geweten hebben met een inwendige kwaal. Doe wat in uw vermogen ligt, maar uw eigen daden zullen nooit het bloeden van een gewond hart stelpen. Dr. Zelfverloochening heeft ook een gespecialiseerde praktijk, maar mensen worden niet gered door zichzelf te verloochenen voordat ze hun eigengerechtigheid verloochend hebben! Dr. Roes heeft vele patiënten, maar zijn genezingen overleven zelden de nacht. Dr. Gevoel wordt veel bezocht door gevoelige zielen, die proberen smart en wroeging te voelen, maar de weg naar de genezing ligt niet op dat terrein. Al het mogelijke kan gedaan worden, los van onze gezegende Heere Jezus Christus, zonder dat een zieke ziel beter wordt. U kunt heel uw leven menselijke geneesmiddelen proberen, maar de zonde zal zijn kracht behouden, schuldgevoel zal uw geweten aangrijpen en het hart zal even hard als altijd blijven.

			Deze vrouw probeerde op deze manier niet alleen alle mogelijke middelen, en dat op volhardende wijze, maar ze besteedde ook heel haar vermogen daaraan. Dat was misschien wel het belangrijkste punt van de geneeskunde in de oudheid! Deze gouden olie die de dokter goed deed, wat er ook van de patiënt terechtkwam. Het belangrijkste punt was de betaling van de dokter. Met haar levenskracht vloeide ook het levensonderhoud van deze vrouw weg. Ze betaalde, en betaalde, en betaalde maar. Ze verkreeg er echter geen profijt uit. Veeleer moet gezegd worden dat ze meer moest lijden dan wanneer ze haar geld had gehouden. Op een dergelijke manier verkwisten mensen hun aandacht, hun zorg, hun gebed en hun kwelling aan iets dat niets is. Ze geven hun geld uit voor iets wat geen brood is (Jes. 55:2). Uiteindelijk kwam ze bij haar laatste shekelmogelijkheid uit. Tenslotte kwam er een eind aan haar financiële middelen. Zolang echter het zilver voorradig was, ging ze door met uitgeven. Wat geeft een mens al niet voor zijn redding? Het verbaast mij niet dat stervenden hun bezit schenken aan priesters in de hoop dat die hun zielen kunnen redden. Als goud vergeving kan verdienen, wie zou het er niet voor geven? Lichamelijke gezondheid zou, als het voor goud te koop was, goedkoop zijn, hoe hoog de prijs ook is. Maar geestelijke gezondheid en een heilige natuur, aangenomen worden door God en zekerheid van de hemelse zaligheid, ze zouden goedkoop zijn als we heel de wereld ervoor zouden kunnen betalen, zoals arme mensen hun penningen uittellen om brood te krijgen. Er zijn zulke krenterige mensen, dat ze nog geen pond over zouden hebben voor een plaats in het Paradijs, maar als zulke mensen eens zouden weten hoe ze er in werkelijkheid aan toe zijn, zouden ze wel van gedachten veranderen. De prijs der wijsheid gaat boven die der robijnen (Job 27:18). Als we in bezit waren van mijnen vol goud, zouden we ze met winst van de hand doen voor de zaligheid van onze zielen. Geliefden, u ziet hoe deze vrouw eraan toe was. Ze was totaal in beslag genomen door het verlangen om van haar dodelijke kwaal genezen te worden. Daarom spaarde ze kosten noch moeite. Wat dat betreft doen we er goed aan haar na te volgen.

			Wat dat teweeg bracht

			We hebben gezien wat de vrouw allemaal gedaan heeft. Laten we nu overdenken wat dat teweeg gebracht heeft. Ons wordt verteld dat ze veel geleden had van de kant van de vele dokters die ze geraadpleegd had. Dat was haar enige ‘beloning’ voor haar vertrouwen en haar uitgaven. Ze kreeg geen verlichting, nog minder werd ze genezen. Integendeel, ze had geleden. Ze had er in haar zoektocht naar genezing nog meer lijden bij gekregen. Dat is ook het geval met u, die niet tot Christus bent gekomen, maar die vanwege uw gevoel van zondigheid verlichting hebt gezocht buiten Hem. Alles wat u buiten Jezus doet om de zaligheid te gewinnen zal u alleen maar meer lijden opleveren. U heeft geprobeerd uzelf te redden met uw gebeden. Uw gebeden hebben uw gedachten bepaald bij uw zonde en het oordeel daarover en zodoende bent u ongelukkiger dan ooit. U heeft bepaalde rituelen in acht genomen, en u hebt dat oprecht gedaan, en ze hebben in u een ernstig besef gewerkt van Gods heiligheid en van uw eigen afstand tot Hem. Dit heeft echter, hoe gepast het ook mag zijn, uw smart alleen maar doen toenemen. U hebt gepoogd uzelf goed te voelen en goed te doen opdat u goed mag worden, maar uw pogingen hebben u er alleen maar getoond hoe ver u verwijderd bent van de goedheid waarnaar u zo verlangt. Uw zelfverloochening heeft alleen maar meer verlangen naar het kwaad opgeleverd en het doden van uzelf heeft uw hoogmoed nieuw leven ingeblazen. Uw eigenmachtige inspanningen om de zaligheid te bereiken, lijken op de worstelingen van een drenkeling die daardoor alleen maar meer wegzinkt. De vrucht van uw wanhopige pogingen is dat u alleen maar méér hebt geleden. Uiteindelijk zal dit voor uw bestwil zijn, maar tot op heden heeft het geen genezing gebracht. U staat voor de poort van de dood en al uw bidden, schreien, kerkgang, verenigingsbezoek en het gebruiken van de sacramenten helpen u geen zier. 

			Dit alles draagt in het bijzonder deze pijnlijke gewaarwording in zich, dat u er niet beter van geworden bent. Opgewekt was uw hoop, maar wreed is de teleurstelling. U riep uit: ‘ditmaal heb ik mijn doel bereikt!’ maar de bel spatte uiteen toen u ernaar greep. De boosaardigheid van uw natuur, die op het ene punt onderdrukt werd, brak ergens anders weer uit. U bestreed de symptomen van uw kwaal, maar u roeide de wortel van het kwaad niet uit. Het vertoonde zichzelf alleen maar in een andere gedaante, maar het ging nooit echt weg. U brak met de ene zonde om vervolgens in een andere te vallen. U hield de wacht bij de voordeur, maar de dief kwam binnen via de achterdeur. Tot nu toe, o ziel, bent u niet tot Jezus gekomen en na al uw tochten elders heen, bent u niet genezen!

			Misschien zegt u vanmorgen: ‘Wat kan ik doen? Wat moet ik doen?’ Ik zal het u vertellen. U kunt niets doen dan wat deze vrouw uiteindelijk deed, maar daarover straks. U bent nu in deze uiterste nood gebracht: dat u zonder sterkte, zonder verdienste en zonder kracht bent en dat u van zichzelf af moet zien op een Ander, Die zowel sterkte als verdienste heeft en u kan redden. God geve dat u zult zien op die heerlijke Ene voordat deze dienst voorbij is!

			We lezen van deze vrouw, dat ofschoon ze veel geleden had, ze niet beter was geworden, maar dat het veeleer erger geworden was. Was ze niets beter geworden na twaalf jaar allerlei medicijnen gebruikt te hebben? Ze ging naar de Egyptische dokter, die haar beloofde dat ze over drie maanden gezond zou zijn. Ze was er na drie maanden slechter aan toe. Ze probeerde de Syrische dokter. Hij was iemand die veel verstand had van occulte wetenschappen en zich er niet voor schaamde betoveringen uit te spreken. Ze werd bitter teleurgesteld toen ze zich allengs zwakker voelde worden. Toen hoorde ze van een Griekse arts, die haar beslist in een wip zou genezen! Ze betaalde hem haar laatste centen, maar verzwakte niettemin. Haar teleurstelling werd duur betaald. Vriend, is dit uw tekening? U begeert sterk om rechtvaardig te zijn en daarom gaat u steeds weer ernstig proberen uzelf te redden. Toch wordt u niet beter. U probeert via een tredmolen omhoog te klimmen, maar na al dat geklim bent u even hoog als eerst. Op het ene tij zakt u de rivier af, en als het tij keert, drijft u weer terug. Avond aan avond vertrekt u vanuit dezelfde oude beek waar u al zovaak gestart bent. O, wat een beklagenswaardige toestand! Ondertussen wordt u grijs. U wordt al een echte oude heer en toch niet dichter bij het eeuwige leven dan toen u als een jongeman Gods huis bezocht en Zijn kind wilde worden. Bent u niet beter geworden? Nee. Werd het erger met deze vrouw? Nieuw kwaad kwam tot wasdom. Andere ziekten werden door haar zwakheid opgeroepen. Ze was uitgeteerd en miste meer dan ooit levenskracht. Wat een triest resultaat van zoveel volharding! Is dat niet het geval met sommigen van u die wel ernstig zijn, maar het licht missen? U werkt en wordt armer terwijl u bezig bent. U heeft lang niet zo’n goed gevoel als u zou moeten hebben, hetzelfde geldt van de oprechtheid van uw verlangen, uw gebedsleven, uw liefde tot de Bijbel of uw betrokkenheid bij de prediking van het Evangelie. U wordt daarentegen zorgelozer en twijfelachtiger dan ooit. U heeft veel van uw vroegere gevoeligheid verloren. U doet momenteel dingen die u jaren geleden verbijsterd zouden hebben en u laat andere zaken na die u eens onmisbaar achtte. Klaarblijkelijk bent u een gevangene van de huidige situatie en u nadert de donderende waterval. De HEERE verlosse u!

			Dit is een triest, triest geval! De climax van de ellende van onze heldin is hierin gelegen dat ze al haar bezit had uitgegeven. Nu kon ze niet meer naar de Egyptische of de Syrische dokter, of naar de Hebreeuwse, Romeinse of Griekse dokter. Nee, ze moest het in de toekomst zonder hun vleiende en zalvende woorden stellen. Wat de beroemde medicijnen, die haar hoop gaven, betreft: ze kon die dure vindingen niet meer bekostigen. Dit was misschien wel haar bitterste grief. Laat mij echter dit in uw oor mogen fluisteren: dit was feitelijk het beste wat haar tot nu toe overkomen was en ik bid dat het sommigen van u ook mag gebeuren. Op de bodem van uw portemonnee zult u, naar ik geloof, wijsheid vinden. Als we met onszelf aan het eind komen, zijn we toegekomen aan het punt waar Christus een begin maakt. Onze laatste cent houdt ons gebonden aan degenen die ons genezing beloven, maar ons absolute faillissement geeft ons de vrijheid om tot Hem te gaan, Die kwalen zonder geld en zonder prijs geneest. Ik ben altijd maar blij als ik iemand ontmoet die is uitgehongerd door zijn zelfgenoegzaamheid. Welkom, broeder! Nu bent u gereed voor Jezus. Als al uw eigen deugd uit u is verdwenen, zult u de deugd die van Hem uitgaat, zoeken en vinden.

			Wat ze uiteindelijk deed

			Dit brengt ons bij ons derde aandachtspunt, namelijk wat deze vrouw uiteindelijk deed. Ze was alsmaar zwakker geworden en tegelijkertijd was haar beurs alsmaar lichter geworden. Dan hoort ze van Jezus van Nazareth, een Man van God gezonden, Die allerlei zieken geneest. Ze luistert aandachtig. De verhalen die ze hoort, legt ze naast elkaar. Ze gelooft ze. Ze lijken waarheid in zich te dragen. ‘O’, zegt ze, ‘er is toch een andere mogelijkheid voor mij. Ik zal mij onder de schare begeven en al kan ik dan alleen maar zo’n blauwe kwastje dat Hij aan het uiteinde van Zijn gewaad draagt, aanraken, zal ik gezond worden.’ Geweldig geloof! In haar eigen tijd vond men dat iets groots en nu het geloof in onze tijd zo zeldzaam is geworden, mogen wij dat zeker vinden.

			Let er goed op dat ze besloot te geloven in Jezus toen ze absoluut wanhoopte aan al het andere. Mijn beste vriend, ik weet niet waar u vanmorgen in deze grote gemeente zit… ik zou het bijna wensen, zodat ik naar u toe kon komen en zeggen: ‘Probeer Jezus Christus, vertrouw op Hem en zie of Hij u al dan niet zal redden. Elke andere deur is klaarblijkelijk gesloten. Waarom zou u niet ingaan door de Deur Christus? Er is geen andere reddingsboei, grijp dan déze aan!’ Zeg het met onze dichter:

			Ik zou om kunnen komen als ik ga
Ik ben vastbesloten het te proberen
Want als ik hier blijf, weet ik zeker

			Dat ik voor altijd moet sterven.

			Betracht de moed die uit wanhoop geboren wordt. Moge God de Heilige Geest u nu helpen om uw vinger uit te steken en Jezus aan te raken! Zeg: ‘Ja, ik aanvaard Christus vrijelijk. Door Gods genade wil ik Hem tot mijn enige hoop stellen. Ik wil Hem nú hebben.’ Laat u door de kracht van de omstandigheden tot Jezus drijven. Aangezien er geen andere haven is, door weer en wind voortgedreven schip, gebruik déze. Wandelaar, hier is een schuilplaats! Kom hier binnen, want een andere toevlucht is er niet.

			Uiteindelijk was dit het eenvoudigste en gemakkelijkste wat ze kon doen. Raak Jezus aan. Steek uw vinger uit en raak de zoom van Zijn gewaad aan. De voorschriften die dokters haar hadden verstrekt, waren lang geweest. Dit was zeer kort. De behandelingen die ze had ondergaan waren ingewikkeld geweest. Dit was de eenvoud zelf. Het lijden dat ze had ondergaan had haar geval moeilijk gemaakt. Dit was zo klaar als een klontje. ‘Raak met uw vinger de zoom van Zijn gewaad aan. Dat is alles.’ O, mijn hoorder, u hebt vele dingen geprobeerd, grote, moeilijke en pijnlijke dingen. Waarom de eenvoudige zaak des geloofs niet geprobeerd? Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Vertrouw op Jezus voor uw reiniging, en Hij zal het doen. Werp uzelf voor eens en voor altijd in de handen van uw Zaligmaker en Hij zal u redden.

			Dit was niet alleen het eenvoudigste en gemakkelijkste wat de arme aangevochten vrouw kon doen, maar het was zeker ook kosteloos en zeer genadevol. Er hoefde geen penning betaald te worden. Niemand stond bij de deur van de spreekkamer om haar geld aan te pakken en de goede Arts Zelf maakte zelfs geen toespeling op het feit dat Hij een vergoeding verwachtte. De gaven van Jezus zijn even kosteloos als de lucht. Hij genas deze gelovige vrouw in de open lucht, temidden van de schare. Ze had geloofd dat als ze maar in de massa zou kunnen komen en hoe dan ook dicht genoeg bij Hem zou kunnen komen om Hem aan te raken, dat ze dan genezen zou worden. Zo is het vanmorgen ook, geliefde hoorder. Kom, en ontvang genade om niet. Breng geen goede werken, goede woorden, goede gevoelens of goede besluiten om uw vergeving te bekostigen. Kom met een lege hand, en raak de Heere door geloof aan. De goede dingen die u begeert, zal Jezus u geven als het resultaat van Zijn genezing. Ze kunnen er echter de oorzaak of prijs niet van zijn. Aanvaard Zijn genade als de gave van Zijn liefde! Kom met lege handen en ontvang! Kom onwaardig en word begunstigd! Kom slechts in contact met Jezus, Die de fontein van leven en gezondheid is, en u zult gered worden.

			Dit was voor haar het meest onopvallende wat ze kon doen. Ze zei niets. Ze schreeuwde niet luid in het rond zoals de blinden te Jericho. Ze vroeg geen vrienden om haar tijdens haar waagstuk in de gaten te houden. Ze ging met zichzelf te rade en zette door. In volmaakte stilte stal ze een aanraking met het gewaad van de Heere. O mijn hoorder, u kunt in stilte gered worden. U hoeft tegen geen van uw bekenden iets te zeggen, zelfs niet tegen uw vader of moeder. Nu u op dit moment in de kerkbank zit: geloof en leef! Niemand zal merken dat u contact maakt met de Heere. Naderhand zult u voor uw geloof uitkomen, maar in de daad zelf zult u alleen en ongezien blijven. Geloof in Jezus. Vertrouw uzelf aan Hem toe. Neem afstand van alles waarop u vertrouwen stelde en zeg: “Hij is mijn Zaligheid.” Neem Jezus terstond aan, is het niet met uw hand, dan met een aanraking van een vinger. O, arm, verlegen, beschaamd schepsel, raak de Heere aan! Vertrouw in Zijn kracht om te redden. Denk niet dat ik u tot iets wil brengen wat tevergeefs zal zijn, maar doe het terstond. Moge Gods Geest u ertoe brengen Jezus nú aan te nemen!

			Dit is het enige wat resultaat geeft. Raak Jezus aan en de zaligheid is terstond uw deel. Het geloof is eenvoudig en het heeft altijd effect. Eén aanraking van de zoom van Zijn gewaad was genoeg. In één ogenblik voelde ze aan haar eigen lichaam dat ze was genezen van haar kwaal. ‘Het is twaalf jaar geleden’, zo zei ze tegen zichzelf, ‘dat ik me een levendige vrouw gevoeld heb. Al die tijd zonk ik weg in een gestadige dood, maar nu voel ik mijn kracht terug komen.’ Gezegend zij de Naam van de grote Geneesheer! Ze was buitengewoon blij. Ze beefde daarbij wel, omdat het eigenlijk te mooi was om waar te zijn, maar ze was zeer zeker genezen. O mijn geliefde hoorder, vertrouw toch op mijn Heere, want Hij zal voorzeker voor u doen wat niemand anders kan bereiken. Laat uw gevoel en uw gezwoeg voor wat het is en beproef het geloof in Jezus. Moge de Heilige Geest u ertoe brengen dat terstond te doen!

			Doe hetzelfde als deze vrouw

			En nu, arme, overtuigde zondaar! Hier zijn we bij de kern van de zaak aangekomen. Doe hetzelfde als deze vrouw deed. Raadpleeg niemand, maar doe het. Ze ging niet naar Petrus, Jakobus of Johannes om te zeggen: ‘lieve heren, geef me eens raad.’ Ze verzocht hen niet om haar aan Jezus voor te stellen, maar ze ging op eigen houtje en beproefde voor zichzelf het effect van een aanraking. U hebt adviezen genoeg gehad. Nu is het tijd voor het echte werk. Al te zeer hebben we de neiging troost te zoeken in gesprekken met godzalige mensen. Laten we afstand van hen nemen en met hun Meester spreken. Gesprekken in de onderzoekskamer, ontmoetingen met christelijke buren, het zijn allemaal goede dingen. Maar één aanraking van Jezus zal oneindig veel beter zijn. Ik verwijt u niet dat u godsdienstig advies hebt ingewonnen. Het kan een huis zijn, dat halverwege staat en waar u aanbelt. Maar het is het reisdoel niet. Ga door tot u met een persoonlijk geloof Jezus hebt aangegrepen. Vertel niemand wat u van plan bent. Wacht tot het gedaan is. Ooit zult u blij zijn om uw dominee en Gods volk te vertellen wat de Heere voor u gedaan heeft, maar op dit moment moet u in stilte geloven in het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Ga zelfs niet met uzelf te rade. Als deze arme vrouw met zichzelf overlegd had, zou ze het wellicht nooit gewaagd hebben zo dicht tot de Heilige Gods te naderen. Ze was zo overduidelijk uitgestoten uit de maatschappij door de wet van haar volk en haar God, dat ze het idee verworpen zou hebben als ze er nog eens over nagedacht zou hebben. Gezegend was de impulsiviteit waarmee ze zich in de schare wierp, haar hoofd boven de menigte uitstak en haar gelaat richtte op de Heere, Die in het midden van het gedrang liep. Ze redeneerde veel minder dan ze in haar durf deed. Stel uzelf hierover geen vragen, maar doe het. Geloof, en stop met al het andere. Houd geen halt om een babbeltje met uw ongeloof te houden of uw opkomende bezwaren en angsten te weerleggen. Steek direct, zonder oponthoud, uw vinger uit, raak de zoom van Zijn gewaad aan en zie wat het resultaat zal zijn. God helpe u om dit te doen terwijl ik aan het spreken ben! Geef toe aan de heilige opwelling, die zijn kracht op dit moment in u laat gelden. Zeg niet: ‘morgen zal het beter uitkomen.’ In het geval van deze vrouw was de Heere vlak voor haar. Ze zag ernaar uit direct genezen te worden en zó, wat er ook mocht gebeuren, stortte ze zich in de schare. Ze was zo verzwakt dat men er zich over kan verbazen dat ze zo dicht bij de Heere kon komen. Wellicht werd ze door het gedrang van de mensen opgetild en voortgeduwd, zoals zo vaak gebeurt in de massa. Hoe dan ook, hier was haar kans, en ze greep hem. Daar was de zoom van Zijn gewaad, haar vinger ging naar voren, en het was al gebeurd. O mijn vriend, u hebt nu een gelegenheid, dankzij Gods grote genade, omdat u in Zijn bedehuis bent. Jezus van Nazareth komt nú voorbij. Hij, die tot u spreekt, vleit u niet met mooie woorden, maar smacht ernaar om uw ziel te winnen voor Jezus. O, hoezeer wenste ik dat ik u naar die zaligmakende aanraking kon leiden! Gods Geest kan dat doen. Moge Hij u nu bewegen om uit te roepen: ‘Ik zal geloven in het aangewezen offer en mijn ziel toevertrouwen aan Jezus!’ Heeft u dat gedaan? Dan bent u gered. “Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven.”

			‘O, maar ik beef zo.’ De vrouw, die door Jezus genezen werd, beefde ook. Haar hand trilde, maar ze raakte Hem er niettemin mee aan. Ik stel mij haar bevende vinger voor. Die arme, uitgemergelde vrouw, met haar bleke, bloedeloze wangen! Wat een knokige vinger stak ze uit, en hoezeer beefde ze! Hoezeer de vinger van uw geloof ook moge trillen, als het slechts de zoom van Zijn klederen aanraakt, zal er kracht van Hem in u overvloeien. De kracht zit ‘m niet in de vinger die aanraakt, maar in de goddelijke Zaligmaker, Die aangeraakt wordt. Zo lang er contact onderhouden wordt tussen u en de almachtige kracht van Jezus, zal Zijn kracht door uw bevende vinger vloeien en uw hart gezond maken. Een telegraafkabel kan door de wind heen en weer geschud worden, en toch de elektrische stroom transporteren. Zo kan ook een bevend geloof de zaligheid vanuit Jezus ‘transporteren’. Een sterk geloof, dat in van alles en nog wat rust, behalve in Jezus, is zelfbedrog. Een zwak geloof echter, dat slechts op Jezus rust, brengt zeker zaligheid. Steek uit die vinger! Lieve zielen, steek die vinger uit! Verlaat deze plaats niet voordat u de Heere hebt aangeraakt door een gelovig gebed of gelovige hoop. Heilige Geest, sta niemand toe de Tabernakel te verlaten, dan alleen met een gelovig verlangen of vertrouwen van welke aard ook, waardoor ze contact gelegd hebben tussen zichzelf en Jezus, en de kracht hebben voelen binnenkomen tot hun ogenblikkelijke genezing. O, Heere, red deze mensen! Waarom komt u, zondag aan zondag, in zulke menigten? Moet het enige resultaat daarvan zijn dat ik u help om anderhalf uur van uw tijd door te brengen met een soort religieus amusement? Wat zou het een verspilling zijn van mijn arbeid en van uw tijd, als er niet één of ander genadewerk geschied! O broeders, als u niet naar Christus geleid wordt, zal mijn prediking een vloek voor u blijken te zijn! De gedachte verschrikt mij, dat de prediking van het Evangelie u een reuke des doods zou zijn als het u het leven niet brengt. Duw de dag der zaligheid niet van u af. Ik smeek u, bij de levende God, vertrouw op de levende Verlosser. Aangezien ik u allen zal ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, voor de rechterstoel van Christus, smeek ik u, steek de vinger des geloofs uit, en vertrouw op de Heere Jezus, Die het zo volkomen waard is vertrouwd te worden. Het eenvoudig vertrouwen van uw hart zal de dood, die nu in u werkt, doen ophouden. Heere, geef dat vertrouwen, om Jezus’ wil! 

			Amen

			De lastige weduwe 

			“En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; zeggende: er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie; nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke. En de Heere zeide: hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Luk. 18:1-8)

			Herinner u dat onze Heere niet alleen zeer ernstig aanspoorde tot gebed, maar dat Hij Zelf daarbij een uitmuntend voorbeeld was. De woorden van een leraar hebben altijd bijzondere kracht, als zijn hoorders goed weten dat hij zijn eigen instructies in praktijk brengt. Jezus was zowel in daden als in woorden een machtige Profeet, en we lezen van Hem “Jezus begon beide te doen en te leren” (Hand. 1:1). In het in praktijk brengen van het gebed konden koude bergen en de lucht van het middernachtelijk uur getuigen, dat Hij een even grote Bidder als Leraar was. Toen Hij Zijn discipelen aanspoorde om te volharden in het gebed en om te bidden zonder ophouden, deed Hij ze slechts volgen in Zijn spoor. Als er één van de leden van het mystieke lichaam zonder gebed scheen te kunnen, was het voorzeker ons Bondshoofd, maar als ons Hoofd overvloedig was in het doen van gebeden, hoeveel te meer zou dat van ons moeten gelden, wij, de lagere leden. Hij werd nooit bezoedeld met de zonden die ons geestelijk hebben onteerd en verzwakt. Hij hoefde niet te strijden tegen inwendige lusten. Maar als deze volmaakt Zuivere zovaak naderde tot God, hoeveel overvloediger behoren wij in het gebed te zijn! Zo machtig, zo groot en toch zo vol van gebed! O, u die tot de zwakste schapen van de kudde gerekend moet worden, hoe krachtig komt deze les vandaag tot u! Stel u daarom voor, dat de preek vanmorgen niet door mij tot u gebracht wordt, maar direct van de lippen komt van Eén, Die de grote Meester van de verborgen omgang is geweest, het hoogste Toonbeeld en Model van het persoonlijk gebed, en laat ieder woord kracht in zich dragen als het van zo Eén afkomstig is.

			Laten we meteen naar onze tekst kijken, en in de eerste plaats opmerken het doel en de opzet van de gelijkenis. In de tweede plaats zullen we enkele woorden wijden aan de twee personen die erin optreden, van wie de karakters opzettelijk zó beschreven zijn dat ze de redenering kracht bij zetten. Vervolgens zullen we in de derde plaats stilstaan bij de kracht die volgens de gelijkenis blijkt te overwinnen.

			De bedoeling van onze Heere met deze gelijkenis

			Overwegen we dus in de eerste plaats de bedoeling die onze Heere met deze gelijkenis heeft gehad. “men moet altijd bidden en niet vertragen.” Maar kunnen mensen altijd bidden? Er waren sektariërs in de begintijd van het Christendom die zo dwaas waren om dit gedeelte letterlijk op te vatten en te proberen onophoudelijk te bidden door voortdurende herhaling van gebeden. Ze onthielden zich natuurlijk van allerlei wereldse bezigheden en om één levensplicht te vervullen, verwaarloosden ze alle anderen. Zulke dwazen kunnen erop rekenen dat ze het verdiende loon voor hun dwaasheden zullen ontvangen. We bevinden ons in de verblijdende omstandigheid dat er heden ten dage geen aanleiding is om zo’n dwaling te bestraffen. Er is veel meer noodzaak om te waarschuwen tegen degenen, die onder het voorwendsel van altijd te bidden, geen enkele vaste tijd hebben om te bidden, en zo in het andere uiterste vervallen. Onze Heere bedoelde, toen Hij zei dat men altijd behoort te bidden, dat men altijd in de geest van het gebed moet zijn, altijd bereid om te bidden. Zoals de oude ridders, altijd in wapenrusting, niet altijd op hun strijdros erop los beukend met hun lans om een tegenstander van zijn paard te werpen, maar altijd hun wapens dragend zodat ze ze gemakkelijk konden pakken, altijd gereed om gewond te raken of te sterven voor de zaak die ze verdedigden.

			Deze verbeten strijders sliepen zelfs vaak in hun uitrusting, en zo behoren wij, zelfs als we slaven, in de geest van het gebed te zijn. Als het mocht gebeuren dat we ’s nachts wakker worden, kunnen we toch met God verkeren. Als onze ziel de Goddelijke aantrekkingskracht, die haar hemelwaarts doet streven, heeft ondervonden, moet ze zich vervolgens op natuurlijke wijze tot God Zelf blijven verheffen. Ons hart moet zijn als die vuurbakens en wachttorens die langs Engelands kust stonden opgesteld toen de invasiemacht van de Armada elk ogenblik verwacht kon worden: niet elk moment brandend, maar met het droge hout en de lucifer gereed, zodat heel de stapel brandhout op het juiste moment op zou vlammen. Onze zielen moeten zó gesteld zijn dat er vaak een ‘schietgebed’ opklinkt. Daarbij hoef je je werk niet te onderbreken of de balie te verlaten om ergens anders op je knieën te vallen: de ziel zendt haar stille, korte, snelle verzoeken naar de troon der genade. U weet dat Nehemia, toen hij de koning om een gunst wilde vragen, daartoe gelegenheid vond toen de koning hem vroeg: ‘Waarom is uw aangezicht treurig?’ (Neh. 2:2) Echter, voordat hij hem antwoord gaf, staat er: ‘Toen bad ik tot God van de hemel’. Toen hij instinctief de mogelijkheid zag, sprong hij er niet direct op af om die te grijpen, maar hij wachtte een ogenblik om eerst te vragen of hij in staat gesteld mocht worden om het wijs aan te pakken en zijn grote doel te bereiken. Zo moeten u en ik veel vaker gesteld zijn: ‘Ik kan dit niet doen tot ik er een zegen over gevraagd heb.’ Hoe impulsief ik er ook op af kan gaan om voordeel te bereiken, toch behoort mijn ziel, onder de invloed van Gods genade, aarzelen totdat zij heeft gezegd ‘Indien Uw Geest niet met mij gaat, doe mij van hier niet optrekken.’ Een christen zou het wapen van het voortdurende gebed als een getrokken zwaard in zijn hand moeten hebben. We zouden onze gebeden nooit in de schede moeten steken. Nooit mogen onze harten lijken op een ongeladen geweer, waar eerst van alles mee moet gebeuren voordat het kan losbarsten tegen de vijand. Ze moeten lijken op een kanon dat, geladen en klaargemaakt, slechts wacht op een vuur om los te kunnen branden. De ziel hoeft niet altijd de uitoefening van het gebed te kennen, maar behoort wel altijd in de kracht van het gebed te leven. Niet altijd daadwerkelijk (actually) biddend, maar wel voornemens (intentionally) om te bidden.

			Vervolgens kan onze Heere ook bedoeld hebben, toen Hij zei dat men altijd behoort te bidden, dat heel het leven van een christen een leven van toewijding aan God moet zijn.

			De HEERE bidden en Hem prijzen,
Daar Hij de zonden heeft vergeven
Doet op wonderlijke wijze
De zaligheid op aard’ beleven.

			God prijzen voor ontvangen genade, zowel met onze stemmen en onze daden, en vervolgens tot God bidden voor de genadegaven die we nodig hebben, waarbij we eerbiedig erkennen dat ze van Hém afkomstig zijn, dat zijn de twee oefeningen die op één of andere manier samen de inhoud van heel het mensenleven moeten zijn. Onze levenspsalm moet afwisselend samengesteld zijn uit verzen van gebed en verzen van aanbidding totdat we in de toekomende wereld terechtkomen, waar het gebed kan stoppen en de lofprijzing mag aanzwellen tot zij heel onze onsterfelijkheid vervult. ‘Maar’, zegt iemand, ‘we moeten ons bezighouden met ons dagelijks werk.’ Dat weet ik, maar er is een manier om van dat werk een onderdeel van het gebed en de aanbidding te maken. U zegt ‘geef ons heden ons dagelijks brood’, en daarmee spreekt u een gebed uit. U gaat naar uw werk, en terwijl u zwoegt en u doet dat met een toegewijde geest, bidt u hetzelfde gebed op een heel actieve manier door de arbeid die u verricht. U prijst God voor de ontvangen genadegaven in uw morgenlied, en als u zich vervolgens met de plichten van het leven gaat bezighouden en daar de genade ontplooit die Gods Naam eer aandoet, zet uw uw lofprijzingen op de best denkbare manier voort. Denk eraan dat voor christenen het werk samengaat met het gebed en dat er veel waarheid schuilt in wat Coleridge heeft gedicht: ‘Wie het beste liefheeft, bidt ook het beste.’ Het wezen van de toewijding is dat ik het goede verlang én zoek voor mijn medeschepselen, dat ik Gods eer op het oog heb en dat ook in mijn leven voorsta. De devotie in de kloosters blijft verre achter bij de toewijding van de mens die in de strijd van het leven is verwikkeld. De devotie van nonnen en monniken is op z’n best de heldenmoed van een soldaat die de strijd schuwt. De devotie echter van iemand die in het zakenleven zit en zich daar toelegt op Gods eer, is de moed van iemand die het heetst van de strijd opzoekt en zich daar schaart onder de banier van Jehova-Nissi. U moet niet bang zijn dat er in uw wettige beroep iets is dat u afhoudt van het levend gebed. Maar o, als uw beroep zodanig zou zijn dat u er niet bij kunt bidden, dan kunt u er beter mee ophouden. Als het een zondig en onheilig beroep zou zijn, kunt u dat natuurlijk niet aan God voorleggen. Maar wat de gewone levenstaken betreft: als u die niet kunt heiligen, komt dat door een gebrek aan heiligheid in uzelf. Dan is het uw eigen schuld. Mensen behoren altijd te bidden, zegt de tekst. Dat betekent dat wanneer ze de slijpsteen of de beitel hanteren, wanneer de hand aan de ploeg geslagen is of de spade vasthoudt, als ze hun goederen afwegen, opstapelen of wat dan ook, dat ze al die dingen laten meewerken aan het heilige najagen van Gods verheerlijking. Hun gewone kleren moeten ‘klederen’ zijn, hun maaltijden ‘sacramenten’, hun gewone daden moeten geheiligd worden en zijzelf een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, ijverig in goede werken.

			Een derde strekking, die onze Heere ons wilde duidelijk maken, betreft het volgende: mensen behoren altijd te bidden, dat wil zeggen dat ze in het gebed moeten volharden. Waarschijnlijk is dit Zijn eerste bedoeling geweest. Als we God een keer om genade hebben gebeden, behoren we niet te overwegen dat we Hem verder niet lastig zullen vallen, maar we moeten keer op keer tot Hem komen. Als we het Hem zeven maal zevenmaal hebben gevraagd, moeten we doorgaan tot zeventig maal zevenmaal. Er kan een limiet zijn aan tijdelijke zegeningen, zodat de Heilige Geest ons kan gebieden er niet meer om te vragen. Dan moeten we zeggen: ‘De wil van de HEERE moet geschieden.’ Als het om iets gaat waar we persoonlijk belang bij hebben, moeten we de Geest der onderwerping over ons laten heersen, zodat we, na de HEERE driemaal gezocht te hebben, tevreden zijn met de belofte: ‘Mijn genade is u genoeg’, en niet langer vragen dat de doorn in het vlees verwijderd zal worden (II Kor. 12:9). Maar als het om geestelijke zegeningen gaat, en bijzonder bij het gemeenschappelijke gebed van een gemeente daaromtrent, is er geen sprake van dat we een weigering accepteren. En als we hierin willen zegevieren, moeten we volharden. We moeten onophoudelijk en voortdurend doorgaan en ons gebed niet onderbreken, totdat we de genade in haar grootst mogelijke omvang gewinnen. ‘Men behoort altijd te bidden.’ Van week tot week en van maand tot maand en van jaar tot jaar. De bekering van dat geliefde kind moet het belangrijkste pleidooi van de vader vormen. Het toebrengen van die onbekeerde echtgenoot moet dag en nacht op het hart van de vrouw drukken tot ze het ziet gebeuren. Als ze daar tien of twintig jaar om gebeden heeft, echter zonder resultaat, mag ze dat niet aandragen als een reden om ermee te stoppen. Ze is niet gerechtigd God tijd en gelegenheid voor te schrijven, maar zolang als er leven is te vinden in haar en het geliefde voorwerp van haar zorg, moet ze doorgaan met smeken bij de machtige God van Jakob. De dominee moet niet af en toe vrucht zoeken bij zijn mensen, en als hij tevreden is met een bepaalde hoeveelheid, stoppen met vragen om méér. Hij moet vurig doorgaan, zonder ophouden en zonder zijn kracht te beteugelen, met het luid roepen tot God, zonder karig te zijn tot de vensters van de hemel geopend worden en hem een zegen geschonken wordt die zo groot is dat hij ze niet kan bergen. Maar broeders, hoe vaak hebben we iets aan God gevraagd en kregen het niet, omdat we niet lang genoeg aan Zijn deur gewacht hebben! We kloppen één of twee keer aan de poort der genade, en als er niet gauw een vriendelijke boodschapper komt opendoen, gaan we weer weg. Teveel gebeden lijken op wat jongens doen die ‘belletje trekken’.Ze klinken, maar eer de deur kan worden geopend, is er niemand meer te zien. O, wat hebben we een behoefte aan genade om in de worsteling voet aan voet met de Engel Gods te blijven staan en niet op te geven, omdat we voelen dat de zaak die we bepleiten móet slagen, omdat er zielen mee gemoeid zijn, Gods eer ermee verbonden is en de eeuwige staat van onze medemensen op het spel staat. Al zouden we in het gebed de levens van onszelf en onze meest dierbaren kunnen opgeven, de zielen van mensen kúnnen we niet opgeven. We moeten aandringen en steeds weer smeken totdat we een antwoord krijgen.

			Wie need’rig bidt, zal nooit beleven
Dat tevergeefs zijn harte schreit,
Daar Hij, Die eens voor zondaars stierf
Zelf voor hen bij de Vader pleit.

			Ik kan dit gedeelte van het onderwerp niet afsluiten zonder op te merken dat onze Heere ons wilde leren dat mensen veel vaker zouden moeten bidden. Niet alleen zouden ze altijd de geest van het gebed moeten hebben, van heel hun leven één gebed moeten maken en volharden in elke gebedszaak die hun na aan het hart ligt, maar er zou door de heiligen veel vaker gebeden moeten worden. Ik leid dat af uit de woorden: ‘opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke...’ (Luk. 18:5) Een intensief gebedsleven zal zelden lang standhouden als u niet bepaalde momenten en tijden voor gebed afzondert. Afgezien van de voorbeelden van heilige mensen die we in de Bijbel aantreffen, zijn er geen bepaalde tijden vastgelegd waarop we van God moeten bidden, want Hij laat veel ruimte voor de liefde van Zijn volk en de spontane bewegingen van het innerlijke leven. Hij zegt niet: ‘Bidt elke morgen om zeven uur ‘s morgens’, of ‘bidt om acht, negen, tien of elf uur ‘s avonds’, maar Hij zegt: ‘Bidt zonder ophouden’ (I Thess. 5:17). Toch zal iedere christen het bijzonder nuttig vinden om vaste tijden te hebben waarop hij zich terugtrekt en ik betwijfel of vroomheid van enig kaliber lang kan standhouden zonder dat deze tijden zorgvuldig en nauwgezet worden aangehouden. We lezen in de oude traditie over de apostel Jakobus dat hij zoveel bad dat hij door het lange knielen ‘knieën als van een kameel’ had gekregen. Fox heeft verteld dat Latimer tijdens zijn gevangenschap zoveel op de knieën ging, dat de arme oude man niet meer overeind kon komen om te eten, zodat hij opgetild moest worden door zijn dienaren. Toen hij niet langer kon preken en omgeven was door stenen muren, gingen zijn gebeden voor land en volk omhoog naar de hemel, en in onze tijd plukken wij er nog de vruchten van. Daniël bad dagelijks en op vaste tijden voor zijn open venster. Iemand heeft gezegd: ‘Ik loof U zevenmaal des daags’ (Ps. 119:82). David verklaarde dat hij ‘des avonds, en des morgens, en des middags’ op God zou wachten (Ps. 55:18). O, waren de onderbrekingen van onze gebeden toch niet zo lang! God geve dat we op onze pelgrimstocht door dit leven aker zouden drinken bij Zijn bronnen. Op deze manier zouden we moeten volharden in het gebed.

			Samenvattend bedoelt onze Heere dus, dat het gebedsleven van de gelovigen allesomvattend moet zijn. We moeten altijd bidden. Er zijn geen voorgeschreven getijden in de dag- of weekindeling van een christen. We moeten vanaf het hanengekraai ’s morgens tot het middernachtelijk uur bidden, op díe tijden waarop de Geest ons in beweging zet. We moeten onder allerlei toestanden bidden, in onze armoede en in onze rijkdom, in gezonde en zieke tijden, op de vrolijke feestdagen en in de donkere nachten van het rouwgeklag. We moeten bidden bij een geboorte en bidden op een begrafenis. We moeten bidden als onze ziel in ons verblijd is door overvloedige genade, en we moeten bidden als onze ziel nabij de poorten des doods is vanwege hevige bezwaardheid. We moeten bij al onze verrichtingen, werelds of godsdienstig, bidden. Het gebed moet elk ding heiligen. Gods Woord en het gebed moeten de  gewone dingen van ons dagelijks leven doordringen. Bid als je een woning huurt, bid als je een winkel in- of uitgaat. Herinner u hoe in de dagen van Jozua de Gibeonieten de Israëlieten konden bedriegen omdat de Israëlieten God niet raadpleegden. Wordt daarom niet overvallen door een valse verleiding, hetgeen voor de hand zou liggen, als u niet dagelijks tot de Heere komt en zegt: ‘Leid mij, maak een recht spoor voor mijn voeten en leid mij op de eeuwige weg.’ U kunt nooit verkeerd handelen door teveel te bidden en u zult nooit een vergissing begaan door teveel om Gods leiding te vragen. U zult echter ontdekken dat uw ogen verlicht zullen worden als u op een punt komt waar twee wegen allebei een goed vervolg van uw pad lijken te zijn, en u een moment stil zult staan en tot God roept: ‘Leid mij, o gij grote HEERE.’ Men behoort altijd te bidden. Ik heb hierover vanaf deze kansel uitgeweid, pas het verder zelf maar toe in uw dagelijks leven.

			De twee hoofdpersonen

			Om dit voorschrift kracht bij te zetten, geeft onze Heere ons een gelijkenis waarin twee personen optreden, van wie de eigenschappen zodanig zijn dat ze bijdragen aan de kracht van Zijn opdracht.

			In het eerste vers van de gelijkenis treffen we een rechter aan. We stuiten daarmee meteen op een groot voordeel dat wíj bezitten als we in het gebed gaan. Broeders, als deze arme vrouw zegevierde over een rechter die zijn ambt op een stugge, onbuigzame en onvriendelijke manier bekleedde, hoeveel te meer zouden u en ik moeten aanhouden in het gebed en vol hoop op verhoring moeten zijn, als wij het woord richten tot een Vader! Hoe verschillend zijn een vader en een rechter. Een rechter moet noodzakelijkerwijze onpartijdig en streng zijn, maar een vader is natuurlijkerwijze vóór zijn kind, bewogen met en liefdevol voor zijn eigen nageslacht. Behaalt zij de overwinning over een rechter en zouden wij de zege niet behalen over onze Vader Die in de hemelen is? Blijft zij hem moeilijk vallen in haar wanhopige nood totdat ze krijgt wat ze gevraagd heeft? Zouden wij dan niet aanhouden in de zielestrijd van onze verlangens totdat we van onze Hemelse Vader krijgen wat Zijn Woord beloofd heeft?

			Behalve dat hij een rechter was, miste hij ook alle eigenschappen van een goed mens. Op beide fronten faalde hij. Hij vreesde God niet. Zijn geweten was in hem toegeschroeid, hij dacht nooit aan de grote rechterstoel waarvoor ook rechters eenmaal moeten verschijnen. Ofschoon hij wellicht voor Gods aangezicht met een eed had gezworen dat hij onpartijdig zou zijn, had hij deze eed toch vergeten, en vertrad hij het recht onder zijn voeten. ‘Hij ontzag geen mens’. De goedkeuring van zijn medemensen, wat toch vaak kracht blijkt te hebben, zelfs tegenover natuurlijke en slechte mensen, waardoor ze ofwel van kwaaddoen worden weerhouden, ofwel tot rechtvaardigheid worden gedwongen, het deed deze man niets. Welnu, als de weduwe won van zo’n ellendeling als hij, als het ijzer van haar opdringerigheid het staal van zijn halsstarrigheid kon breken, hoeveel te meer mogen we verwachten onze wens te verkrijgen bij Hem, Die rechtvaardig en goed is, een Vriend van behoeftigen, een Vader der wezen en een Wreker van allen die onderdrukt worden! O, laat het Wezen van God, zoals het voor u oprijst in al zijn majesteit, vol waarheid en betrouwbaarheid, overlopend met lieflijkheid, goedheid en genade, een onvermoeibare gebedsijver opwekken, die u vastbesloten maakt om net als deze arme vrouw door te gaan met bidden totdat u uw zaak gewonnen hebt.

			De rechter was zo’n volstrekt verdorven mens, dat hij tegenover zichzelf zelfs voor zijn slechtheid uitkwam en er zelfs zeer tevreden over was. ‘hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie’. Er zijn weinig zondaars die zover gaan. Het kan zijn dat ze God niet vrezen en niemand ontzien, toch koesteren ze in hun gedachten toch een schim van wat deugdzaam is en ze bedriegen zichzelf door te geloven dat ze in ieder geval niet slechter zijn dan sommige anderen. Zulk zelfbedrog kende deze man niet. Hij was net zo zelfverzekerd over zijn bekentenis als de Farizeeër over het tegendeel, toen hij zei: ‘O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen’ (Luk. 18:11). Tot wat voor brutale onbeschaamdheid moet deze man gekomen zijn, tot welke graad moet hij zijn hart verhard hebben, dat hij de rechterstoel durfde beklimmen en daar recht durfde te spreken over zijn medemensen, terwijl hij zo’n beeld van zichzelf had! Toch overwon de vrouw dit monster in mensengedaante, dat ertoe gekomen was vreugde te vinden in zijn eigen slechtheid en zich verlustigde in de verdorvenheid van zijn eigen hart. Volharding won het van deze man, hoeveel te meer van Hem, Die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem voor ons allen heeft overgeleverd (Rom. 8:32). Hoeveel te meer zullen we het winnen van Hem, Wiens naam Liefde is, Wiens natuur degenen die Zijn aangezicht zoeken slechts kan aantrekken en bemoedigen! Hoe erger deze rechter getekend wordt, en hij zou haast niet in zwarter tinten getekend kunnen zijn, hoe meer de stem van de Zaligmaker ons schijn te zeggen: ‘men moet altijd bidden en niet vertragen.’

			Wat het karakter van deze rechter betreft, moet u opmerken dat hij iemand was die voortdurend en alleen maar uit was op zijn eigen gemak. Als hij uiteindelijk toestemt om recht te spreken, is het enige motief dat hem drijft, dat hij door haar voortdurende aanhouden niet vermoeid zal worden. Ze zal me nog ‘knock-out slaan’, zou je kunnen lezen. In het Grieks is er, naar ik meen, een vrij plat woord te lezen, dat in die tijd zoveel zei als ‘verslaan’, ‘verbreken’, of, zoals sommigen het vertalen: ‘’ze zal mijn gezicht nog bont en blauw slaan met haar voortdurende gebeuk.’ Dat soort taal bezigde hij. Een kort en snel oordeel van verontwaardiging omdat hij lastig gevallen wordt door zo’n geval als het hare. Het enige wat hem bewoog was een verlangen om met rust gelaten te worden en om het gemakkelijk te hebben. O broeders, als ze over zo iemand kon zegevieren, hoeveel te meer zullen we God aanlopen, Wiens vreugde het is om voor Zijn kinderen te zorgen, en Die hen bemint als Zijn oogappel (Ps. 17:8).

			Deze rechter deed onvriendelijk en wreed tegen haar. Toch ging de weduwe door. Een tijdlang wilde hij niet naar haar luisteren, hoewel haar huishouding, haar leven en het welzijn van haar kinderen allemaal van zijn wil afhingen. Door een passieve onrechtvaardigheid liet hij haar lijden voortduren. Maar onze God is tegen ons vriendelijk en vol genade en tot op dit moment heeft hij onze verzoeken gehoord én ingewilligd. Stel dit tegenover het karakter van de rechter en voorzeker zal ieder hart dat de kracht van het gebed kent, gedreven worden tot volhardend en aanhoudend bidden.

			We moeten nu echter ook gaan letten op de andere hoofdpersoon in dit verhaal: de weduwe. Ook in dezen zegt elk onderdeel precies hetzelfde, namelijk dat Gods kerk aanhoudend moet bidden. Om te beginnen was ze blijkbaar voor de rechter een volkomen vreemde. Ze verscheen voor hen als een individu in wie hij totaal geen interesse had. Hij had haar mogelijk nooit eerder gezien. Wie ze was en wat ze wilde, kon hem niets schelen. Maar wanneer de kerk voor God verschijnt, komt zij als Christus’ eigen bruid. Ze verschijnt voor de Vader als degene, die Hij heeft liefgehad met een eeuwige liefde. Zal Hij dan Zijn eigen uitverkorenen, Zijn uitgelezenen, Zijn eigen volk niet wreken? Zullen hun gebeden niet over Hem zegevieren, als de volharding van een vreemde een zaak won van een onwillige rechter?

			De weduwe verscheen voor de rechterstoel zonder een vriend. Volgens de gelijkenis had ze geen advocaat, geen krachtige pleiter die in de rechtszaal kon opstaan en zeggen: ‘ik ben de beschermer van deze arme vrouw.’ Als ze wilde winnen, moest ze het doen met haar eigen ijver en haar eigen vastbeslotenheid. Maar als u en ik voor onze Vader komen, komen we niet alleen, want ‘Hij is aan ’s Vaders rechterhand, de Man der liefde, de Gekruisigde.’ We hebben een Vriend, Die altijd leeft om voor ons te bidden (Hebr. 7:25). O christen, breng uw zaak met heilige onbeschaamdheid naar voren, dring maar aan, want Jezus’ bloed spreekt met een stem die gehoord móet worden. Wees niet flauw van geest, maar volhard dringend in uw smeekbede.

			Deze arme vrouw kwam zonder een belofte die haar bemoedigde. Integendeel, ze had veel wat haar ontmoedigde. Wanneer u en ik voor God komen, draagt Hij ons Zelf op om te bidden en ons wordt beloofd dat als we iets vragen, het ons gegeven zal worden en dat als we zoeken, we zullen vinden. Heeft deze vrouw gewonnen zónder het heilige wapen van de belofte en zouden wij dan niet winnen, wij die de stootrammen van Gods eigen Woord tegen de poorten van de hemel kunnen stoten, zodat elke plank in de poort siddert? O broeders, we moeten ons gebed niet onderbreken of afbreken terwijl we Gods belofte hebben om onze bede te ondersteunen.

			Behalve dat de weduwe geen enkele belofte bezat, had ze ook niet het recht van voortdurende toegang. Ze had, naar ik veronderstel, een recht om hulp te roepen op de gewone tijden dat er recht gesproken werd, maar wat voor recht had ze om de rechter op zijn hielen te zitten, hem te achtervolgen door de straten, te bonzen op de deur van zijn huis, te roepen tot in de nachtelijke uren, zodat hij zelfs als hij op het dak van zijn huis ging slapen, door haar geschreeuw wakker gehouden werd? Ze had geen toestemming om zo vrijpostig te zijn, maar wij mogen tot God komen op elke tijd en bij elke gelegenheid. We mogen dag en nacht tot Hem roepen, omdat Hij ons Zelf heeft gezegd dat we zonder ophouden moeten bidden. Stel je voor! Zou deze vrouw zonder toestemming zo aandringen en zouden wij met de heilige vergunningen die God ons gegeven heeft en de aanmoediging en van Zijn overvloedige vriendelijkheid, stoppen met bidden?

			Deze arme ziel tergde de rechter elke keer als ze haar verzoek deed. Groeven van boosheid trokken in zijn gezicht. Ongetwijfeld heeft hij geschuimbekt van woede bij de gedachte dat zijn rust werd aangetast door zo’n onbelangrijk iemand. Maar als het over Jezus gaat, mogen we zeggen dat we Hem behagen in plaats van tergen als we bidden. De gebeden der heiligen zijn muziek in Gods oren. ‘Voor Hem bevat een zucht muziek, en ligt er schoonheid in een traan.’ Naar de mens gesproken, brengen we God voldoening als we tot Hem bidden. Hij ergert Zich als we onze gebeden inhouden en het behaagt Hem als we voortdurend tot Hem naderen. Wanneer u dan die glimlach ziet op het aangezicht van de Vader, kinderen van Zijn liefde, smeek ik u, verflauw niet maar bid zonder ophouden om de zegen af te smeken.

			Vervolgens had deze vrouw een zaak te bepleiten waarin de rechter persoonlijk niet geïnteresseerd kon zijn. De onze echter is een zaak, die de God tot Wie wij bidden méér interesseert dan onszelf! Als een gemeente bidt om de bekering van zielen, kan er terecht gezegd worden: ‘Sta op, o God, behartig Uw eigen zaak.’ Het is immers tot eer van Christus dat zielen bekeerd worden. Het brengt de genade en de kracht van God heerlijkheid als grote zondaars van hun verkeerde wegen afgebracht worden. Daarom pleiten we bij de Rechter óm de Rechter en bij God óm God. Ons gebed is feitelijk tót Christus en óm Christus, dat Zijn Koninkrijk mag komen en Zijn wil zal geschieden.

			Ik moet niet vergeten te vermelden dat in het geval van deze vrouw ze maar in haar eentje was. Desondanks bereikte ze haar doel. Zal God echter Zijn uitverkorenen niet wreken, die niet alléén zijn, maar met tienduizenden? Als er een belofte is die zegt dat, wat twee of drie uitverkorenen samen verlangen, zal gebeuren, hoeveel te meer als er in een bepaalde gemeente honderden tegelijk samenkomen, die hun zielen verenigen in het vurige verlangen naar de vervulling van Gods belofte? Dergelijke beden leggen een kordon om de troon van God. Hoe sluiten ze als het ware Zijn almacht in! Hoezeer dwingen ze de Almachtige om op te staan van Zijn plaats en te komen als antwoord op Zijn volk, om de grote daden te volbrengen die Zijn kerk zullen zegenen en Hem Zelf verheerlijken.

			U ziet, of we nu de rechter beschouwen of de weduwe bezien: elk van beiden heeft bepaalde eigenschappen die ons wijzen op onze plicht en ons voorrecht om zonder ophouden te bidden.

			De kracht die, volgens deze gelijkenis, overwint

			Deze kracht betrof niet de welsprekendheid van deze vrouw. Ze zei: ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij.’ Dat zijn maar een paar woorden. Men moet haar nageven dat haar woorden veelzeggend waren, maar wie welsprekendheid studeert zal er niet veel van opsteken. ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij.’ Het zijn maar zes woorden. U vindt daarin geen pleidooi, geen verwijzing naar haar weduwschap, geen aandrang met het oog op de kinderen, niets over de slechtheid van haar tegenpartij, niets over Gods oordeel over onrechtvaardige rechters of over Zijn wraak tegenover onrechtvaardigen, die de huizen der weduwen opeten – niets van dat alles. ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij.’ Haar succes hing daarom niet af van haar bedrevenheid in retorica en we kunnen daaruit leren dat het overwicht dat een ziel of een gemeente op God heeft niet berust op de voordracht van de gebruikte woorden of de welsprekendheid van haar taal. Het gebed dat ten hemel opstijgt heeft misschien maar heel weinig staartveren ter versiering, als de vleugels maar getooid zijn met de sterke veren van intens verlangen. Het moet er niet uitzien als een pauw, schitterend van schoonheid, maar het moet zijn als een arend, die op grote hoogte zweeft alsof hij tot in de zevende hemel zou willen opstijgen. Als u in het openbaar moet bidden, volg dan de regel: hoe korter hoe beter. Woorden zijn hinderlijk voor het gebed. Het gebeurt vaak dat een overvloed van woorden een gebrek aan verlangen verraadt. Omhaal van woorden is in het bidden vaak niet meer dan een vijgenblad waarmee men de naaktheid van een niet ontwaakte ziel wil bedekken.

			Er is nog iets anders dat volkomen duidelijk is, namelijk, dat deze vrouw haar doel niet bereikte door de verdienstelijkheid van haar zaak. Het kan een heel goede zaak geweest zijn, daar wordt niets van gezegd. Ik twijfel verder ook niet aan de rechtmatigheid ervan. Maar toch wist de rechter niet, en het kon hem ook niet schelen, of het nu goed of fout was. Het enige waar hij over in zat, was de moeite die deze vrouw hem bezorgde. Hij zegt niet: ‘Haar zaak is goed, daarom moet ik me ermee bezighouden.’ Nee, hij was te slecht om door zo’n motief gedreven te worden. Hij zei: ‘zij vermoeit mij’, alleen dát, ‘daarom zal ik me ermee bezighouden.’ In onze zaak, de zaak van een zondaar tegenover God, is er ook geen sprake van enige verdienste waarmee we God ooit kunnen overwinnen. U heeft geen verdienste. Als u wilt winnen, moet er een andere verdienste in plaats van uw eigen komen, en van uw kant is er slechts sprake van ellende. Het is niet uw gerechtigheid maar uw volharding, die het van God moet winnen. Dit zou een aansporing moeten betekenen voor diegenen onder u die moeite hebben met bidden. Uw hand moge zwart zijn, maar als u de klopper kunt optillen, zal de poort opengaan. Och, zelfs als u een verlamming in uw hand hebt en er ook nog melaats bij bent, de witte zweren uw voorhoofd bedekken… als u alleen maar, al is het bevend, in staat bent om de klopper op te tillen en door zijn eigen gewicht weer te laten neerkomen op die heilige belofte, zult u zeker audiëntie verkrijgen bij de Koning der koningen. Niet door welsprekendheid, niet door verdienste, maar door volharding wordt God overwonnen.

			Wat deze vrouw betreft, moet u er eens op letten, dat de rechter eerst zei, dat ze hem vermoeide en daarna dat ze voortdurend kwam (Eng. Vertaling) en dat hij uiteindelijk bang was dat ze hem het hoofd zou breken. Ik denk dat het ongeveer zo gegaan moet zijn. De rechter zat op zekere morgen in de rechtbank, terwijl velen voor hem verschenen en om recht vroegen, dat hij uitdeelde met de ‘onpartijdigheid’ van een schurk, die altijd de beste woorden spreekt tegen wie de meeste steekpenningen betalen. Dan uit een arme vrouw haar klacht. Ze heeft al vele malen geprobeerd verhaal te halen, maar haar geluid werd door anderen overstemd. Deze keer was het schriller en scherper dan ooit en bereikte ze het oor van de rechter. ‘Mijn heer, doe mij recht tegen mijn wederpartij.’ Zodra hij aan haar armoedige kleren ziet dat er geen steekpenningen te verdienen zijn, antwoordt hij: ‘Hou je mond! Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.’ Hij gaat verder met een andere zaak, waarvan de opbrengst meer de moeite waard is. Daar hoort hij dat geroep alweer: ‘Mijn heer, ik ben een weduwe, doe mij recht tegen mijn wederpartij.’ Geërgerd door deze nieuwe verstoring, vraagt hij de zaalwachter haar te verwijderen, omdat ze de rust van het hof en de openbare orde verstoort. ‘Zorg ervoor dat ze morgen hier niet weer is’, zegt hij. ‘Ze zorgt alleen maar voor problemen.’ Lang vóór de morgen aanbreekt, ondervindt hij de waarheid van die woorden. Ze wachtte tot hij de rechtbank verliet, zat hem op de hielen door alle straten totdat hij blij was dat hij zijn eigen deur bereikt had. Hij zei de knechten de deur goed te sluiten opdat die luidruchtige weduwe er niet in zou komen, die hem voortdurend had bestookt met de uitroep: ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij!’ In ieder geval is hij nu veilig binnen en gebiedt de knechten zijn maaltijd op te dienen. Ze zijn net bezig met water op zijn handen en voeten te gieten, meneer staat op het punt van zijn diner te gaan genieten, wanneer er een zware bons op de deur klinkt, gevolgd door geroep, geduw en een vechtpartij. ‘Wat is dat?’ vraagt hij. ‘Er is een vrouw buiten, een weduwe, die eist dat mijn heer haar recht verschaft.’ ‘Zeg dat ik haar niet te woord kan staan en dat ze weg moet gaan’. ’s Avonds zoekt hij rust op het dak van zijn huis, als hij plotseling een zware klap op de deur hoort en een stem die vanaf de straat beneden hem klinkt. ‘Mijn heer, doe mij recht tegen mijn wederpartij!’ De volgende dag is de rechtbank geopend, en ofschoon ze niet binnen mag komen, vindt ze toch een ingang (als een hond die hoe dan ook binnenkomt) en ze verstoort het hof voortdurend met haar smeking ‘Mijn heer, doe mij recht tegen mijn wederpartij!’ Vraag haar waarom ze zo lastig is en ze zal u vertellen dat haar man gestorven is en dat hij een klein stukje land achterliet – het was alles wat ze bezaten. Nu heeft een wrede buurman zijn begerige ogen geslagen op dat kleine stukje en heeft het gestolen zoals Achab deed met Naboths wijngaard, zodat ze nu zonder eten of olie voor de kleintjes zit, terwijl ze schreeuwen om eten. O, leefde hun vader nog maar, hoezeer zou hij voor hun belangen opgekomen zijn! Maar ze heeft geen helper en de zaak is ernstig. En wat stelt een rechter voor als hij degenen die onrecht aangedaan is niet beschermt? Ze heeft geen andere mogelijkheid, want de schuldeiser is van plan haar kinderen weg te halen en ze als slaven te verkopen. Dat kan ze niet verdragen. ‘Nee’, zegt ze ‘ik heb maar één mogelijkheid. Dat is dat deze man het voor mij opneemt en mij recht doet. Ik ben vastbesloten hem niet met rust te laten totdat hij dat doet. Ik ben vastbesloten dat als ik sterf, mijn laatste woorden zullen zijn: ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij.’’ Daarom wordt het hof voortdurend onderbroken. Weer schreeuwt de rechter: ‘Weg met haar, eruit met haar! Ik kan geen zaak behandelen als deze razende vrouw voortdurend in mijn oor tettert: ‘doe mij recht tegen mijn wederpartij.’’ Maar dat is vlugger gezegd dan gedaan. Ze klemt zich vast aan de pilaren van de rechtszaal zodat men haar haast niet weg kan krijgen, en als men haar uiteindelijk op straat gewerkt heeft, wacht ze alleen maar op een kans om weer binnen te komen, ze achtervolgt de rechter langs de wegen en gunt hem geen minuut rust. ‘Welnu’, zegt de rechter ‘het leven wordt mij totaal zuur gemaakt. Ik geef niets om deze weduwe, noch om haar bezit of haar kinderen. Laat ze maar verhongeren, wat zegt mij dat? Maar ik hou dit niet langer uit. Het vermoeit mij buitengewoon. Ik zal de zaak toch maar bekijken.’ Zo gebeurt het, en ze gaat haars weegs. Niets dan haar aanhoudende lastigheid heeft overwonnen.

			Welnu, broeders, u heeft vele andere wapens om in het gebed tegenover God te gebruiken, maar onze Zaligmaker gebiedt u dit voorname, allesoverwinnende instrument van vasthoudendheid niet te verwaarlozen. God wordt gemakkelijker bewogen dan deze onrechtvaardige rechter, maar wees even lastig als deze weduwe was. Als u overtuigd bent van de rechtmatigheid van wat u vraagt, laat uw pleidooi klinken, nu, vanmiddag, vanavond en ga er maar mee door. Leg uw zaak onder tranen en geroep voor, zet uw argumenten uiteen, staaf uw verzoeken met redenen, pleit op het kostbare bloed van Jezus, stel de Vader de wonden van Christus maar voor ogen, breng het verzoenend offer naar voren, wijs op Golgotha, roep de gekroonde Prins te hulp, de Priester Die aan Gods rechterhand staat. Besluit in uw hart dat als Sion níet zal bloeien, zielen níet gered worden, uw familie níet gezegend wordt en uw eigen ijver níet verlevendigd wordt, u niettemin zult sterven met de bede op uw lippen en met de volhardende smeking in uw zielen. Laat mij u vertellen dat als enigen van u zouden sterven met onverhoorde gebeden, dat u toch niet hoeft te concluderen dat God u teleurgesteld heeft. 

			Ik wil afsluiten met een verhaal. Ik hoorde eens dat een zekere godvruchtige man het ongeluk had vader te zijn van vijf of zes zeer goddeloze jongens. Allemaal dronken ze bij het opgroeien allerlei ongelovige ideeën in en leidden ze een losbandig leven. De vader, die al die tijd voor hen gebeden had, en een voorbeeld in elk opzicht, hoopte tenminste dat hij in zijn sterven in staat zou zijn iets te zeggen wat hun hart zou raken. Hij verzamelde hen rond zijn sterfbed, maar bij het naderen van de dood was hij bijzonder ongelukkig, omdat hij het licht van Gods aangezicht kwijtraakte en bezet was met twijfels en vreze. De laatste donkere gedachte die hem kwelde was: ‘in plaats dat mijn dood een getuigenis voor God is, moet ik vrezen dat de duisternis en donkerheid waarmee ik sterf mijn kinderen in hun ongelovigheid zal bevestigen en dat het hen zal doen denken dat het christendom niets voorstelt.’ Het effect was echter het tegenovergestelde. De zoons stonden tijdens de begrafenis rond het graf en toen ze huiswaarts keerden, zei de oudste: ‘Broers, gedurende zijn leven heeft onze vader vaak tot ons gesproken over de godsdienst en we hebben het altijd veracht. Maar wat een preek is zijn sterfbed voor ons geweest! Als iemand die God zo goed gediend heeft en zo dicht bij Hem geleefd heeft, het zo moeilijk vond om te sterven, wat voor dood kunnen wij verwachten, wij, die zonder God en zonder hoop in de wereld geleefd hebben?’ Dat gevoelen maakte zich van hen allen meester, en zodoende was de dood van hun vader toch op een vreemde wijze, maar door Gods genade, het antwoord geweest op de gebeden die hij tijdens zijn leven gedaan had. U kunt het niet navertellen, maar wat zou het zijn, als u in de heerlijkheid door de vensters van de hemel naar beneden zou zien en een dubbele hemelvreugde ontving bij het gezicht van uw lieve zoons en dochters die bekeerd werden door de woorden die u achterliet. Ik zeg dit niet om u te laten stoppen met het bidden om hun onmiddellijke bekering, maar om u te bemoedigen. Stop nooit met bidden, laat u nooit in de verleiding brengen het op te geven. Zo lang er adem in uw lichaam is, en adem in hún lichamen, blijf doorgaan met bidden, want ik zeg u dat Hij u spoedig zal wreken, ofschoon Hij lankmoedig is over u. God zegene deze woorden om Jezus’ wil.

			Amen

			Een vrouw ontmoet de Opgestane

			“De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.” 
(Joh. 20:10-16)

			Ik wilde vanavond spreken tot gelovigen, die de vreugdevolle aanwezigheid van hun Heere hebben verloren en die zeggen: ‘O, wist ik maar waar ik Hem kon vinden!’ Maar toen ik over deze zaak nadacht, zei ik tot mezelf: er zullen velen in de gemeente zijn die Hem nog nooit gevonden hebben, en daarom Zijn lieflijkheid niet bij ondervinding kennen, en er toch naar kunnen uitzien om Hem te vinden. Is het mogelijk twee categorieën mensen tegelijk wél te doen? ‘Wel, wel’, zei ik tegen mezelf, ‘ik kan tot de heilige spreken, omdat de vrouw die in onze tekst optreedt Maria is. Ik kan tegelijkertijd ook tot de zondaar spreken, omdat ze Magdalena was, een naam die op één of andere manier verbonden is met berouwvolle zondaars.’ Ik bid aan het begin van de preek, dat als er hier iemand is die lange tijd een ‘Maria’ is geweest en Christus vol liefde heeft gevolgd, en als er iemand is die meer een – wat men noemt – een ‘Magdalena’ is, dat zowel Maria als Magdalena onderwijs en vertroosting in mijn preek mogen vinden. Naast deze opmerkingen is een verdere inleiding niet nodig. We hebben namelijk een lange tekst voor ons, die we in korte tijd moeten behandelen, en ik zal me niet oppervlakkig van die taak kwijten. We zullen achtereenvolgens een reeks lessen uit de tekst trekken.

			Een ziel die Jezus zoekt, volgt haar eigen wegen

			Lees aandachtig het tiende vers: ‘De discipelen dan gingen wederom naar huis. Maria echter…’ Maria beleefde haar eigen vervolg. Ze zocht Christus intenser en hartelijker dan de meest uitgelezen apostelen. Die waren in staat om de gebeurtenissen af te wachten: iets wat Maria’s verlangen háár niet toestond. Johannes kon huiswaarts keren, omdat hij had gezien en geloofd. Petrus ging des te sneller naar huis omdat een wolk zijn pad overschaduwde. Met Maria was het heel anders gesteld. Zij had liefde en verlangde Hem te zien, naar Wie haar liefde uitging. Dood of levend, ze zou Hem vinden. Uw zoeken naar de Heere legt uw karakter bloot. Iedere ziel die in waarheid is ontwaakt is, moet de Heere op zijn eigen, persoonlijke wijze zoeken. Ieder geval is bijzonder. Iedere zoeker is een geval apart. Er zijn geen twee Maria’s uit Magdala en Maria verschilt op haar beurt weer van Johannes en Petrus.

			Een eerste onderdeel van haar weg bestond hierin, dat ze bij het graf bleef nadat anderen naar hun eigen huizen waren teruggekeerd. Zo heb ik menige beminnaar van de Heere zien vertoeven bij de genadetroon wanneer de gebeden van anderen reeds waren beëindigd en zo één zien volharden in het gebruik van de genademiddelen terwijl anderen reeds voldoende daarvan hadden genoten. Hoewel de samenkomst vroeg in de morgen is, een Maria moet erbij zijn. Al moet er een afstand voor overbrugd worden, ze heeft ze er vele kilometers voor over. De ene Maria valt op door haar bijbellezen, waarvan ze door niets kan worden weerhouden. Een ander is overvloedig in het persoonlijk gebed, en is geweldig in het knieënwerk. Weer een ander voelt zich gedrongen om dáár te zijn waar Christus Jezus het onderwerp van gesprek is en brengt daarom menig uur door met het volk des Heeren. Misschien hebben Petrus en Johannes andere noodzakelijke bezigheden gehad en riep hun plicht hen weg van het graf. Maria echter bleef daar staan, in de hoop iets over haar Heere te horen en op z’n minst te vernemen waar ze Zijn lichaam gelegd hadden. Het is een gezegende zaak als het hart zo vastbesloten is Christus te vinden, dat het niet gelukkig kan zijn zonder Hem, ja zelfs niet kan leven zonder Hem. Als u vastbesloten bent te wachten aan de poorten van de wijsheid totdat de vleesgeworden Wijsheid voor u verschijnt, zult u niet lang behoeven te wachten.

			Een ander onderdeel van Maria’s weg bestond hierin dat ze ‘wenende’ was. Ik lees bij deze gelegenheid niet dat Petrus of Johannes een traan geschreid hebben. Ze kunnen dat wel gedaan hebben, maar de Heilige Geest heeft dat feit niet genoteerd. Hij tekent van deze vurig zoekende vrouw wel aan dat ze bij het graf stond te wenen. Ze weende alsof haar hart op het punt stond te breken. Waar was haar Heere? Wat had men gedaan met dat heilige lichaam? Ze had gezien dat het in specerijen en fijn linnen was ingewikkeld en in Jozefs graf gelegd, maar waar bevond het zich nu? Klaarblijkelijk was de tombe helemaal leeg, op de windselen na. Waar was het lichaam? Welke smaadheden hadden de wreedaards het nu weer toegebracht? Dat geliefde, gehavende lichaam… aan welke kwaadwillige handelingen was het blootgesteld? Ze stond diep bewogen te treuren zoals alleen liefde kan treuren als haar voorwerp in gevaar is. Het is een grote zaak, geliefde ziel, als u Christus niet kunt vinden, om tranen te schreien tot u Hem vindt. Als uw hart zou breken, als u zonder Hem zou moeten leven. Als alle vreugde van het leven verdwenen is, ja, het leven slechts gevuld wordt door het treuren over een afwezige Geliefde, namelijk de Heere Jezus. Als dat uw toestand is, bent u niet ver verwijderd van het zalige uur waarop u Hem zult vinden. Tranen kunnen als de morgendauw zijn, de betrouwbare aankondiging van de opkomende zon. In ieder geval zijn er velen die Jezus zoeken met tranen in hun ogen.

			Maria deed nog iets meer, dat hoorde bij haar eigen manier van doen: ‘ze bukte in het graf’. Wie Jezus wil vinden moeten bukken om Hem te zoeken. Ze moeten niet zomaar op Hem wachten, maar naar Hem uitzien op hun knieën. Ik heb sommige mensen gekend die beweerden dat ze op de Heere wachtten, en ze hebben die schijn opgehouden tot verderf van hun zielen! Ze zagen nooit door het geloof op Hem. Ik heb er gekend die veel weenden, maar nooit hun ogen openden om op Jezus te zien en gered te worden. Ware zoekers zoeken Jezus in de Schriften. Ze zoeken Hem in het horen naar het Woord. Ze roepen tot Hem in hun binnenkamers. Zo hoort het. Als u gered wilt worden, moet u Jezus zoeken en zal Hij u vinden. Roep maar: ‘O, wist ik maar waar ik Hem kon vinden! Ik zou Hem overal opzoeken.’ Er is nog nooit een hart geweest dat met ernst Jezus ging zoeken, of lang tevoren had Hij het al gezien. Als dit wachten, dit wenen, dit bukken, dit zoeken er is, zal er een genadige openbaring en een vreugdevolle herkenning volgen. Maria, die Jezus zoekt, zál Hem zien.

			Let bijzonder hierop, dat ze op de verkeerde plaats zocht. Ze keek in het graf om een levende en opgestane Jezus te zien. Maria was vurig, oprecht van geest en ijverig, maar ze was bezet door een misverstand. Terecht zeggen daarom de engelen: ‘Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.’ (Luk. 24:5-6) Zo heb ik ware boetelingen gekend die de Heere zochten waar Hij niet te vinden is. Ze verwachtten een soort inwendige loutering te ondergaan, en ze zochten Jezus in hun eigen gevoelens. Hij is daar niet. Ze hadden zich ingebeeld dat ze tot wanhoop moesten vervallen voordat ze de Zaligmaker mochten aangrijpen. De Heere is echter niet in de wind van het gevoel, noch in het vuur van de wanhoop. Zijn aanwezigheid wordt ervaren in het ruisen van een zachte stilte (I Kon. 19:12). Zulke mensen zagen niet met een eenvoudig, kinderlijk vertrouwen op Jezus. Ze zochten hier en daar en ginds, maar alles tevergeefs. Ze zochten Jezus in vormendienst en ceremonieën, maar het hielp niet. Mogelijk zijn ze naar menselijke priesters of wijsgeren gegaan. Die zijn echter even dood als de graven. Het priesterschap en de filosofie zijn niet de plaatsen waar de levende Christus gevonden wordt.

			Toch ben ik blij dat Maria in het graf keek. Want hoewel ze op de verkeerde plaats zocht, was het een goede zaak dat ze hoe dan ook naar Hem op zoek was. Een mens kan beter een blunder maken terwijl hij Jezus zoekt, dan zo ‘wijs’ zijn om bij Hem weg te lopen. Ik bedoel dat een dwaze, maar wel oprechte zoeker naar Jezus, die in honderd dwalingen valt, beter is, dan een hoog ontwikkeld iemand die slechts zijn eigen ik beoogt of de wereld zoekt en ondertussen de Heere Jezus vergeet. Arme zoekers! U hebt het moeilijk, ik zie het aan uw tranen. Er is hoop voor u, want u hebt ogen, en u gebruikt ze voor het zoeken van iets dat beter is dan wat u in uzelf of in uw medemensen aantreft. Ik maak me over u geen zorgen, want u zult niet wegrennen naar huis. U blijft vlak bij de plaats waar Jezus het laatst gezien werd. U bent geen rollende keien, maar u volhardt in het ernstig horen van het Woord, u volhardt in de leer der apostelen en in de gebeden (vgl. Hand. 2:42). Uw trouw en verlangen zijn de moedgevende tekenen dat de genade in uw harten begint te werken. De vertroosting is naar u onderweg. Ik kan haar licht zien weerschijnen in de tranen die in uw ogen blinken. God geve dat we in u niet teleurgesteld worden, om Zijns Naams wil!

			Voor een ziel die Jezus zoekt, heeft al het andere weinig waarde

			Toen Maria naar beneden keek, zag ze de engelen zitten: de ene aan het hoofd- en de ander aan het voeteneinde, waar Jezus’ lichaam gelegen had. Op enig ander moment zou Maria bij het zien van twee engelen verbijsterd zijn geweest en van haar stuk geraakt zijn door eerbied en vrees. Het gezicht van engelen heeft voor een heilige vrouw iets overweldigends. Zelfs de goddeloze wachters die het graf van Christus bewaakten, vielen ervoor in onmacht en werden als doden. Als u dit gedeelte echter aandachtig leest, ziet u dat Maria met deze engelen spreekt alsof het goede bekenden van haar zijn, die ze ook al eerder heeft ontmoet. Ze werd door hen niet van haar stuk gebracht. Als ze tegen haar zeggen: ‘Vrouw, wat weent gij?’, antwoordt ze hen, heel gewoon: ‘Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij Hem gelegd hebben.’ Ze wordt niet verschrikt door geesten of engelen. Zo is een ziel die vurig op zoek is naar Christus door geen enkele afwijking van zijn zoektocht af te brengen.

			De ware zoeker vraagt aan engelen of aan de meest eminente heilige naar de Heere Jezus. Hij zal blij zijn als hij iets kan vragen of vernemen wat hem kan helpen bij het vinden van Jezus. Hebt u nooit iets opgemerkt van de alles overwinnende kracht van een sterk verlangen? Als God het hart week maakt en zijn verlangen richt op Jezus, vergeet het zijn eigen zwakheid en wordt het niet langer opgeschrikt door wat voorheen zou benauwen. Een verlangende ziel breekt desnoods door engelen en duivelen, ja door hemel en aarde heen, om Jezus te bereiken. We moeten Hém hebben. We moeten de Geliefde omhelzen. Onze ziel staat voor Hem in vuur en vlam, zij kan niet worden beteugeld, haar gloed zal tot Hem gaan zoals een vuur zijn weg baant over de prairie. We hebben Jezus nodig, en zijn niet gerust voor we Hem helemaal hebben.

			Let er ook op, ter bevestiging van wat ik gezegd heb, dat als een ziel Christus aan het zoeken is, dat niets dan Christus´ eigen woord bevrediging kan schenken. Deze heilige vrouw was niet tevreden met wat de engelen zeiden. Ofschoon ze haar vroegen: ´Vrouw, wat weent gij?´, schijnen deze blinkende wezens haar helemaal geen troost te hebben kunnen bieden. Ze ging door met wenen. Ze vertelde hen waarom ze weende, maar daarmee stopten haar tranen niet. En geloof mij, als zelfs de hemelse engelen een hart dat Jezus zoekt niet tevreden kunnen stellen, kunt u ervan op aan dat de ‘engel der gemeente’ dat ook niet kan. We kunnen zo goed preken, maar de woorden van een mens zullen nooit de strevingen van het hart bevredigen. De zoeker heeft Jezus nodig. Jezus alleen, maar dan ook niets dan Hem. U hebt, terwijl u zocht, de beste boeken gelezen en de meest betrouwbare getuigenissen gehoord, en toch bleef u roepen: ‘Helaas! Ik heb Hem niet gevonden. Ik heb Hém niet gevonden, en ik kan niet rusten totdat dat gebeurt.’ Geliefden, ga nooit rusten zonder Christus gevonden te hebben. Wie Christus mist, mist de zaligheid. Wat u ook hoort, wees nooit tevreden met het horen op zich. Zoek Hem te vinden, van Wie u hoort. Hoe aangenaam datgene wat u hoort ook mag zijn, het louter horen van de waarheid mag u nooit voldoende zijn. U hebt voor uw zaligheid Christus Zelf nodig, gehoord door uw eigen hart en geloofd door uw eigen geloof. Ik dring er bij u op aan om nooit te rusten voor dit uw zalige bezit is. U moet Hém vinden, Hem, Dien uw ziel liefheeft, Hem in Wie uw ziel alleen kan betrouwen. Laten geen hemelse stemmen – gesteld dat u ze kon horen, - en nog minder de stemmen van godzalige mannen of vrouwen op aarde, u ooit genoeg zijn, los van de Heere Jezus Christus, Die alles in allen is.

			Voorts is een ziel die Jezus zoekt, verheugd om Hem te belijden. Het was verootmoedigend om engelen in witte kleding te aanschouwen. Het was een zeldzame weldaad die Maria te beurt viel, deze blinkende verschijningen in een plechtige houding te zien zitten aan het hoofd- en voeteneinde van de plaats waar Jezus eens gelegen had! Maar het overweldigde haar niet in die mate, dat het haar verhinderde een openlijke erkentenis van haar Heere uit te spreken. Toen ze tot Petrus en Johannes sprak in het tweede vers, zei ze: ‘Ze hebben dé Heere weggenomen uit het graf’. Toen ze echter de engelen aansprak, zei ze: ‘Zij hebben míjn Heere weggenomen, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.’ Het was niet nodig ‘mijn Heere’ te zeggen tegen de twee apostelen, die precies wisten wie zij was. Maar ze had deze engelen nooit eerder gezien, en ze wilde hen niet laten gaan zonder gezegd te hebben dat Jezus háár Heere was, haar éigen Heere. Vandaar dat ze zegt: ‘ze hebben mijn Heere weggenomen.’ Ik vind dat prachtig. Bent u een zoekende heilige? Of u Hem ziet of niet, toch is Hij de uwe, en u moet daaraan vasthouden. ‘Mijn Liefste is mijn en ik ben Zijn’ (Hoogl. 2:16), en al aanschouw ik momenteel de glimlach op Zijn gezicht niet, toch is Hij mijn Heere. Ik heb mezelf aan Hem overgegeven en al eist Hij mij op het moment niet op als Zijn dienstknecht, toch eis ik Hem op als mijn Meester. Kome wat komt, al wandel ik in duisternis, ik zal mij temeer aan Hem vastklampen, want ik zal niet bij Hem wegdwalen. Waar zou ik heen moeten gaan? Al schijnt het licht van de hemel mij helemaal niet toe, toch zal ik derwaarts opzien. Ik ben in de mist terecht gekomen en kan nauwelijks een hand voor ogen zien. Toch ben ik met dat alles eigendom van de Heere en ik schaam me er niet voor dat te verklaren. ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15) Van Hem ben ik, Hem dien ik. Mijn oor is doorboord aan de deurpost, en ik ben Zijn gelukkige bondeling voor altijd. Komt dood, komt leven, komt duisternis over de ziel of vreugde in de geest… wat er ook gebeurt, ik ben van mijn Heere. Zo’n heilige standvastigheid wordt beloond.

			In de ware zoeker klinkt maar één roep: Christus, niets dan Christus en Christus alléén! Maria kijkt over al het andere heen. Er mogen engelen komen en weer gaan, maar ze zoekt noch vreest hen. Ze schaamt zich niet haar Heere te belijden voor de in het wit geklede geesten, maar ze zoekt Hém, en móet Hem vinden. O kind van God, richt u op het ene voorwerp van uw zoektocht! O zondaar, als u eenmaal uw behoefte aan Jezus gevoelt, richt al uw verlangens op Hem en zoek Hem alléén! Als al uw zoeken op Hem gericht is, zult u Hem vinden. Laat de hemel vol engelen u niet genoeg zijn, zodat u afgehouden wordt van het zoeken naar Uw Heere en Zijn verlossing. O kind van God, als u het licht van het aangezicht van uw Heere kwijt bent, wees er dan van overtuigd dat u het terug moet hebben, of anders in het donker moet sterven, en als u dat gevoelt, zal Hij tot u terugkeren. Hij brengt nooit een ziel tot de hunkering naar Hem, Hem alléén, zonder die hunkering, die Hij gewekt heeft, ook te vervullen. Honger en dorst naar de Heere worden gezegend, want Hij Die ze opgeroepen heeft, zal ze bevredigen. O, dat de Heere ons zou brengen tot het meer en meer smachten naar Hem en ons vervolgens bezoeken met het enige wat onze zielen kan vervullen, namelijk Zijn kostbare, onschatbare Zelf!

			Een ziel die Jezus zoekt, kan zonder het te weten vlak bij Hem zijn

			Lees: ‘En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was’ (Joh. 20:14). Terwijl zij in het graf stond te kijken, stond Hij achter haar en ofschoon zij het niet in de gaten had, had Zijn aanwezigheid een bepaalde uitwerking op haar. Ze had gesproken tot de engelen en hun vraag beantwoord. Plotseling was ze zich ervan bewust dat Iemand vlak achter haar stond. Hoe voelde ze dat? Sommigen denken dat, omdat Marcus beschrijft dat de engelen opstaan, de Heere op dat moment achter Maria was verschenen en de engelen op dat gezicht opstonden om Hem te eren. Ze hadden in aanbidding neergezeten op de plaats waar Hij gelegen had, maar zodra ze hun Heere in het oog kregen, stonden ze op, als om Hem direct ten dienst te kunnen staan. Uit hun bewegingen concludeerde Maria dat Iemand achter haar langsliep. Zo kan het geweest zijn, want u kunt ervan op aan dat de hemelse wachters Hem ogenblikkelijk eer zouden bewijzen. Maar aan de andere kant is opstaan in het Oosten veel minder dan in het Westen een manier om een meerdere te groeten. Laat mij daarom iets anders voorstellen. U hebt aan uw tafel zitten schrijven en een vriend is met geluidloze tred achter u gaan staan en opeens wordt u zich bewust van iemands aanwezigheid. Voordat u iets kon horen of zien, merkte u dat er een schaduw over u viel. Zou het zo niet gegaan zijn met Maria en de Zaligmaker? Ik ben toch niet bijgelovig als ik aanneem dat er iets dergelijks met mij gebeurt als Jezus nabij is. Menige gelovige zal u meedelen dat hij soms, wanneer hij in gebed geweest was of naar het Woord geluisterd had, of gemediteerd had, dat hij dan met zekerheid voelde dat de Heere vlak bij hem stond. Er kan dan natuurlijk geen voelbare indruk op het lichaam gemaakt zijn, want we kennen Hem nu naar het vlees niet meer. Zijn aanwezigheid echter heeft onze zielen aangeraakt. Er zijn invloeden van de ene geest op de andere die zich buiten het bereik van onze wetenschappelijke waarneming afspelen. De grote Geest van onze Heere heeft middelen om Zichzelf geestelijk bekend te maken aan onze geesten, middelen waarvan vlees en bloed niets afweten, en die lippen niet kunnen beschrijven. Ik heb de bijzondere aanwezigheid van mijn Heere in mijn leven ontdekt met een even sterk besef als van het feit dat ik leef. Jezus is zo reëel voor mij geweest, aan mijn zijde staande op deze kansel, alsof ik Hem met mijn ogen aanschouwd heb. Ik doe een beroep op de ervaring van velen van u. Bent u niet ooit bewogen door een geheimzinnige invloed, die u op een onbeschrijfelijke wijze ontzag inboezemde, inspireerde en indruk op u maakte? Een goddelijke, majestueuze, heerlijke en heiligende aanwezigheid is nabij u geweest en u draaide zich om, om iets te zien dat zo duidelijk was, dat het u niet verbaasd had als het echt zichtbaar was geweest. Maria ontdekte aanvankelijk niet dat het de Heere was, maar ze voelde Zijn krachtige invloed en daarop ‘keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan.’

			Waar we vervolgens op moeten letten, is dat ze Jezus zag staan. Het woord kan misschien beter vertaald worden met ‘aanschouwen’, zoals in de Revised Edition. Het zegt namelijk niet zomaar dat ze Hem zag. Zijn aanwezigheid hield haar blik vast. Ze keek gedurende langere tijd naar Hem. Ze kon haar ogen niet van Hem afhouden. Ze aanschouwde Hem intens, waarbij ze scheen te zeggen: ‘Ik moet dat gezicht eerder gezien hebben. Kan Hij het zijn? Hij lijkt er wel wonderlijk veel op, maar ik durf het niet te denken.’ Ondertussen stond ze daar en bekeek Jezus met een vasthoudende blik. Op een dergelijke manier zouden we onze meditaties op Zijn Persoon gericht kunnen houden. Dat kan zo zijn, terwijl we ondertussen niet weten dat de Heere bij ons is, hoewel we ons wel bewust zijn van meer dan menselijk gezelschap. In het geval van een zoekende zondaar, kan Jezus echt tot hem gekomen zijn en hem vertroost hebben, terwijl hij niet wist dat het Jezus was. Hij droomde dat Hij ver weg was. Zijn ziel voelde zo teer, zo week, zo bereid om zich over te geven, zo nabij God, dat hij er van overtuigd was dat een of andere heilige kracht bezit van hem nam. Hij wist echter niet dat het Jezus was. Soms ervaren u en ik dat ons hart en geweten in het verborgen zozeer aangeraakt worden door lichtende hoop en vurige liefde, dat we onszelf erover verwonderen en toch niet durven te geloven dat het de Heere Zelf was Die op deze manier met ons bezig was. Toch was het waar. We zochten Jezus met behulp van Zijn eigen licht. Onze harten waren brandend en toch ontdekten we niet vanwaar het vuur kwam. Jezus kan heel dichtbij zijn terwijl we toch vrezen dat Hij in toorn afscheid van ons genomen heeft.

			Wat verhinderde Maria, dacht u, om haar Heere te zien en te herkennen? Moeten we zeggen dat haar ongeloof en smart haar ogen bedekten? Was het met haar, zoals met de discipelen op weg naar Emmaüs, dat haar ogen dicht gehouden werden (Luk. 24:16)? Dat is heel goed mogelijk. Waren het haar tranen die haar ogen verblindden voor dit goddelijke gezicht? Dat is niet zo waarschijnlijk, want tranen verhelderen doorgaans het geestelijk gezichtsvermogen. Het wenen om een Jezus Die we kwijt zijn, heeft ons vaak doen breken met een zonde die voorheen de gemeenschap met Hem verhinderde. Wat was het dan? Ik denk dat wat ze zag niet aan haar verwachtingen beantwoordde. Ze verlangde Jezus te zien, maar misschien hoopte ze Hem te zien terwijl Hij ingewikkeld was in de grafdoeken. U ziet dat de evangelist vertelt dat ze Jezus zag staan en dat ze niet wist dat Hij het was. Als ze Hem had zien liggen, met het masker van de dood op Zijn gezicht, zou ze Hem gekend hebben. Maar Jezus te zien stáán was veel meer dan ze had kunnen hopen. Ze had gezien dat Zijn levenloze lichaam door Jozef en Nicodemus was afgenomen van het kruis en ze had meegeholpen om Hem in te wikkelen in specerijen en fijn linnen. Maar Hem te zien staan, levend en wel, overtrof haar stoutste dromen. Die omschakeling was te groot voor haar om het te kunnen verwerken of geloven, en we verwonderen er ons daarom niet over dat ze niet wist ‘dat het Jezus was’.

			Geliefden, onze voorstellingen van de Heere zijn zo arm en laag, dat als Hij ook maar in een gematigde openbaring van Zijn heerlijkheid aan ons zou verschijnen, we niet zouden begrijpen dat Hij het echt was. Johannes kende Hem. Hij had zijn hoofd aan Zijn boezem gelegd. Hij zegt echter in Opb. 1:117 ‘en toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten.’ Zo overweldigend boven alles wat Johannes had kunnen verwachten, was het gezicht van de Heere in Zijn heerlijkheid. Het is waar dat de Heere Jezus Zich niet op die manier aan Maria openbaarde. Toch was die bepaalde, staande houding van een heel andere orde dan wat ze verwachtte te zien en vandaar dat ze Hem niet doorzag. Het kan zijn, dat de Heere Jezus echt verschijnt aan één of andere zondaar hier, maar wanneer de verschijning niet is wat ervan verwacht werd, durft zo iemand niet te denken dat het zijn Zaligmaker is. U wordt verteld dat u eenvoudig Hem moet vertrouwen. Dit lijkt in de verste verte niet op wat u had verwacht: u had gedacht dat u een ontzaglijke smart zou moeten ervaren. U zag uit naar een ervaring die het waard was om in een levensbeschrijving terecht te komen. Zeg eens dat het niet waar is! Maar u zult niets dergelijks krijgen. 

			U hoort een stem die roept: ‘Vertrouw slechts op Hem, vertrouw slechts op Hem.’ Gehoorzaam die stem en u zult onmiddellijk rust ontvangen. U dacht dat u tot de rand van de waanzin gedreven zou worden en dan verlicht zou worden door een vreugde die u zou doen dansen. In plaats daarvan wordt u op een heel kalme wijze tot het vertrouwen geleid. Wat maakt het uit, zolang u maar waarlijk gered wordt? De Heere Jezus is dáár, waar nederig geloof in Hem gevonden wordt, want die plant groeit nergens, dan waar Hij Zijn doorboorde voet heeft gezet. Geloof, en ontdek dan dat het Jezus is!

			En u, geliefde broeder, die de aanwezigheid van Christus een tijdlang kwijt bent, u verwacht misschien dat Hij vanavond komt en u in een heilige vervoering zal meenemen. In plaats daarvan kan het zijn dat Hij u geruststelt, u met kalmte vervult, of u misschien wel bestraft en u uitzendt om voor Hem te werken en te lijden. Moge u het vermogen ontvangen om te zien dat Hij het is, hoe Hij dan ook tot u komt! Ofschoon Hij niet komt op de wijze waar u naar uitkeek, wees niet zo stekeblind om Hem voor een ander aan te zien. Toch zou u er niet eens zover naast kunnen zitten, als u meende dat uw opgestane Heere de tuinman was. Als u met dat misverstand Hem zou vragen om uw tuin te verzorgen, uw onkruid te wieden en uw planten te begieten, zou het toch nog goed met u komen! Maar onthoud het goed: Hij kan vlak bij u zijn, terwijl u Hem toch niet herkent. Put hier troost uit. En hoewel u treurt over uw eigen traagheid van begrip, veroordeel uzelf niet ten uiterste.

			Door al haar misverstanden herkende Maria de toon van de stem van haar Heere niet toen Hij haar vroeg waarom ze toch weende. Onze Heere citeerde de vraag van de engel, alsof Hij wilde tonen dat Hij graag het woord van Zijn dienaar wilde bijvallen. Gelukkige boodschapper, wiens woorden kunnen worden herhaald door zijn Zender! Maar Maria’s oor was nog steeds hardhorend en ze herkende haar Heere niet. Ach! Ook wij kunnen in zo’n toestand zijn dat we de gezegende Beminnaar van onze zielen niet herkennen, ofschoon Hij de taal van de vertroosting spreekt! Wij zouden tevoren hebben durven voorspellen dat Maria Magdalena deze dierbare stem nooit meer zou vergeten. Toch gebeurde het. Is het dan vreemd, dat wij precies hetzelfde doen?

			Kortom, ze was zo ver verwijderd van het ontdekken van haar Heere, dat ze nog eerder aannam met een vijand dan met een Vriend te maken te hebben. Ze beeldde zich in dat de tuinman het lichaam had weggenomen. Vond hij het zo’n bezwaar om een lijk binnen de omheining van zijn tuin te hebben, dat hij het ergens in een hoek had gelegd, zodat niemand het zou vinden? Ze stelt zich nederig tegenover hem op en biedt aan om het lichaam, waar hij blijkbaar zo’n moeite mee heeft, weg te nemen. ‘Zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.’ Maar Hij, tot Wie ze sprak had haar Schat niet weggenomen, integendeel! Hij had hem bij haar gebracht, ja, Hij was het Zelf! Geliefden, u en ik hebben op een dergelijke manier onze beste Vriend voor onze vijand aangezien. Zo dwaas zijn we en zo gauw geneigd tot misverstaan. In het duister van onze zielen vellen we verkeerde oordelen en klagen we over onze Heere, Die we slechts behoorden te prijzen. Hij weet onze onwetendheid en vergeeft die.

			Een ziel die Jezus zoekt, heeft er alles voor over om Hem te vinden

			Maria Magdalena was nog steeds zoekend. En toen ze Iemand voor zich zag staan, van Wie ze dacht dat Hij de tuinman was, wat deed ze toen? Nu, ze vroeg aan de tuinman waar ze Hem kon vinden, Die ze beminde. Ze was bereid te leren van wie dan ook. Als u oprecht begeert de Heere Jezus te vinden, zult u niet kieskeurig zijn als het gaat over de vraag waar of van wie u iets kunt leren. Of de prediker een doctor in de godgeleerdheid is of een bekeerde kolensjouwer, zolang de man Christus preekt, zult u blij zijn iets van hem te kunnen leren. Maria dacht dat Christus de tuinman was. Toch zei ze tegen hem: ‘Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt.’ Velen zijn zo gelukkig geweest om Jezus te leren kennen via vissers en schoenlappers. Vriend, maakt u bezwaar tegen een ongeletterd man? Meneer, als ik eeuwige zaligheid zoek, geef ik weinig om een filosoof. Ik moet een christen uit de praktijk hebben. Voor zo eeéén voel ik diep respect en zelfs als ik zou weten dat hij maar een tuinman is, spreek ik hem eerbiedig aan met ‘Heer’. Als iemand de Heere niet oprecht zoekt, wil hij korte preken en wel van een hoog literair gehalte en het liefst opgesmukt met aantrekkelijke retoriek. Maar als hij met zijn hele hart de Zaligmaker zoekt, is hij niet zo bezorgd om beschaafde frasen en kerkelijk correct taalgebruik. Hij zoekt naarstig naar een praktische aanwijzing hoe hij tot Jezus kan komen en hij zal die aannemen van iedere man of vrouw van welke stand dan ook. Al is het een schoorsteenveger, als hij me tot Jezus zal voeren, zal ik volgen. Zo was het met deze heilige vrouw. Ze verlangde de Heere te vinden en ze werd door dat ene streven helemaal in beslag genomen. Ze spreekt alsof iedereen met haar dezelfde bedoelingen en gedachten heeft. In plaats van de naam Jezus te noemen, zegt ze ‘Zo gij Hem weggedragen hebt…’ ‘Wat zeg je Maria, waar heb je het over?’ ‘Over Hem’, zegt ze. ‘Maar over Wie heb je het dan?’ Ach, vrienden! Voor haar was er maar één ‘Hem’ op de hele wereld! O, om zo door Hem in beslag genomen te zijn!

			Het verlangen van Maria Magdalena om de Heere Jezus te vinden was zodanig, dat ze de meest afschuwelijke aanblik niet vreesde. Dat lichaam, dat zo hevig gebloed had uit zijn vijf wonden, moet voor een teerhartige vrouw een hartverscheurende aanblik geboden hebben. Dat vervult haar echter niet met schrik. Laat het lichaam er zo uitzien, het is het vlees en bloed van haar lieve Heere en ze moet het eer bewijzen. Wonden of geen wonden, ze moet het aanschouwen. Een gewonde Christus is nog steeds lieflijk in de ogen van Zijn verlosten. Zijn bloed, vloeiend voor mij, bekleedt Hem in mijn ogen met een koninklijk karmozijnen gewaad. Ik vrees niet, zolang ik maar tot Hem kan komen. Lieve harten, als u uitziet naar de verlossing, zult u zich niet ergeren aan degenen die de leer van het kruis, de wonden en het bloed preken! U zult niet schoppen tegen de boodschap van een gekruisigde Zaligmaker, uw Plaatsbekleder Die veroordeeld is voor het tribunaal der gerechtigheid. U hebt een gestorven Jezus nodig. U moet Hem ten behoeve van uzelf aanschouwen in geloof. Noch de lachlust van ijdele lieden noch de schimp van de trotsaards of de haarkloverijen van de dubbelhartigen kunnen Hem in uw ogen van Zijn heerlijkheid beroven.

			Let erop dat Maria geen zware lasten vreest. Ze zegt: ‘Ik zal Hem wegnemen.’ Maar Maria, je kunt zo’n zware last toch niet wegdragen! Je zou vallen onder het gewicht van een menselijk lichaam! Je bent niet sterk genoeg voor die trieste taak! O! Maar ze denkt dat ze die gezegende last wel zal kunnen dragen, en ze is van plan om het te proberen ook! Ze wil het voor elkaar krijgen. Geloof lacht om onmogelijkheden en roept: ‘Het zal gebeuren’, maar de liefde zorgt daadwerkelijk voor het volbrengen van die taak. Een hart dat brandt van liefde heeft zevenvoudige kracht in zich, waarvan de energie moeilijk in te schatten is. Het lijkt een harde en verschrikkelijke taak voor een vrouw om in de vroege morgen het lichaam van een kruiseling uit zijn graf te slepen, maar ze biedt zich voor die taak aan en ze dringt er zelfs op aan. Voor een ziel die beslist Christus wil vinden, is niets te heet of te zwaar, te koud of te vermoeiend. We zouden er alles voor over hebben, niets weigeren, alles doorstaan, als we Hem maar in onze armen konden sluiten, onze Jezus, ons alles.

			Toch zat ze nog vast in haar oude misverstand: ze bleef de Levende bij de doden zoeken, want opnieuw ging haar blik naar het graf. Zo heb ik zoekende zielen meegemaakt, die aan hun oorspronkelijke vergissingen vasthielden en van die verkeerde aangeboren dwalingen volgden, die een mens vast en zeker teleurstellen. Hoe weet ik dat Maria weer in het graf heeft gekeken? Let erop dat we in het zestiende vers lezen: ‘Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni!’ Dat is de tweede keer dat ze zich omdraait. De eerste keer draaide ze zich om en zag ze Jezus aan, van Wie ze dacht dat Hij de tuinman was. Wanneer ze zich opnieuw moet omdraaien om Hem aan te zien, betekent dat, dat ze intussen weer in de oude richting moet hebben gekeken, dat wil zeggen dat ze weer in het lege graf heeft staan staren. Dat is de moeilijkheid met die arme zoekers die zo hun grillen hebben. We dringen er bij hen op aan om af te zien van zichzelf en van hun gevoelens, maar ze zijn,  voor je het weet, weer aan de slag gegaan met dat nutteloze werk. We vertellen hen: ‘Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.’ ‘Kijk niet naar uw dode ik, met zijn gevoelens en overleggingen, want daar is Jezus niet.’ Voor een ogenblik geven ze ons gehoor en proberen op de Heere te zien, maar ze kennen Hem niet en daarom gaan hun ogen onverstoorbaar terug in de oude richting, opnieuw kijkend in het eigen graf, om te proberen een levende hoop te vinden in de dingen van de dood. Toch toont deze verkeerde volharding hoezeer ze ermee bezig zijn en hoe wanhopig ze erop uit zijn om verlossing te vinden. Ofschoon ze ernstige fouten maken, en dat zelfs bij herhaling, kunnen ze het toch niet opgeven. Buiten Christus stelt niets hen tevreden.

			Een ziel die Jezus zoekt, kan Hem vinden door middel van één woord

			We zouden er wijs aan doen om onze preken in te korten en ze veel minder lang te maken. Lange verhandelingen hebben vaak hun doel gemist, maar het ene woord dat onze Heere tot Maria sprak, gaf haar alles wat ze zocht. Hij zei tot haar: ‘Maria’ en ineens herkende ze Hem en riep uit: ‘Rabbouni!’ Slechts één woord! Jezus kan een volmaakte preek houden door één woord te zeggen. O lieve vrienden, als u niet veel kunt zeggen tegen een wanhopige zoeker, zeg dan maar één woord. Wie weet wat dat ene woord zal doen? Als u geen preek kunt herhalen, citeer dan een vers. Eén woord zegt soms meer dan duizend preken. Denk niet dat uw kracht in de lengte ligt: het is vaak precies andersom.

			Ofschoon Maria tot zichzelf kwam door middel van één woord, was dat ene woord wel afkomstig van de Heere Jezus Zelf. Hij en de engelen samen hadden haar met wat ze zeiden niet kunnen vertroosten, maar dat ene woord uit Zijn hart viel in haar hart. Dat ene woord van liefde dat van Zijn lippen klonk, ‘Maria’, bracht dat andere woord van eerbied over haar lippen: ‘Rabbouni’. Lieve vrienden, smeek de Heere om op dit moment tot u te spreken op Zijn allesoverwinnende wijze. In de gebedssamenkomst bad u voor mij dat ik mocht spreken, en ik hoop dat de Heere u gehoord heeft, maar ga nu verder en roep: ‘Spreek, Heere! Spreek Zelf! De engel der gemeente heeft gesproken en U heeft zijn boodschap verzegeld, maar nu, wij smeken u, ga door en spreek één woord van Uzelf, door Uw eigen Geest!’

			Dat ene woord was Maria’s eigen naam. Het was alsof Hij zei: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen; gij zijt Mijn!’ (Jes. 43:1). Woorden die in een algemene zin gesproken worden, kunnen krachteloos blijken te zijn. Toen de engel zei: ‘vrouw’, en toen Jezus Zelf zei: ‘vrouw’, paste die naam bij een grote groep personen. Maria nam het daarom ook niet ter harte. Maar toen onze Heere zei: ‘Maria’, was er maar één Maria aanwezig, daarom viel het onvermijdelijk in haar hart. Dit hebben we nodig: een overtuigende, persoonlijke toepassing van het Woord. Dit verleent onze Heere als de boodschap bij u naar binnen slaat, alsof u op dit moment de enige aanwezige was. De prediker kijkt u aan, spreekt u aan en geeft zulke persoonlijke details, dat u er zeker van bent dat niet de prediker, maar de God van de prediker tot u spreekt. Dan vindt u de Heere en weet u absoluut zeker dat Hij het is.

			Dat woord dat van de lippen van de Meester klinkt, uw eigen naam, zal in uw hart weerklank oproepen, door gelukkige herinneringen te wekken, gedachten aan uren van zoet vermaak. Als een ziel weet dat Jezus hem bij name kent, begint hij spoedig zelf Jezus te kennen. Wie anders dan Hij kon op deze manier ‘Maria’ zeggen, met die bijzondere nadruk, met die speciale intonatie? Wie anders dan Hij kon heel haar leven in herinnering brengen, niet zozeer door dat woord, maar door de klank die Hij erin legde, en de levendige flonkering in Zijn oog die het vergezelde? Eén oogopslag van Hem wierp Gods licht in haar geest. ‘Maria’… het was het ‘Sesam open u!’ van haar hart en gedachten. O, nu had ze Hem! Heere, spreek op deze wijze tot één of andere zoeker die hier naar U op zoek is! Heere, spreek tot Johannes en Petrus, tot Jannie en Sara! Laat de boodschap van Uw eigen lippen tot velen klinken, tot Uw eigen verheerlijking!

			Een ziel die Jezus zoekt, zal met eerbied Zijn Woord beantwoorden

			Maria zei terstond: ‘Rabbouni’. Dit is een Hebreeuws woord, dat ‘Meester’ betekent. Pankhurst heeft erop gewezen dat er een Aramese lettergreep in zit, die het persoonlijk maakt: ‘mijn Meester’. Sommigen heb ik ook horen vertalen met ‘grote Meester’. In ieder geval bedoelde zij dat Hij haar Heere en haar Leraar was. Hij kende haar hart, Hij verstond het binnenste van haar ziel, en daarom erkende zij Hem als Heere. Hij had haar bij haar naam geroepen, en ze erkende die allesbeheersende stem. Hij was haar Meester, aangezien Hij in staat was om zo goddelijk haar hart te doorzien en te bewegen. Op deze manier kunnen ook wij persoonlijk zeggen: ‘Mijn God, mijn Zaligmaker, overtuigd van Uw kennis van mij en overweldigd door Uw nederbuigende bemoeienis met mij, ik voel dat U het alleenrecht hebt op mijn liefde, mijn vertrouwen en mijn gehoorzaamheid! U bent in mij en met mij, dichter bij mij dan mijn eigen handen en voeten, dichter bij mij dan het bloed dat door mijn aderen stroomt. Daarom onderwerp ik met vreugde heel mijn bestaan aan U, om geregeerd en geïnstrueerd te worden door U als mijn enige Heere en Rabbi!’

			Hierbij aansluitend voelt Maria ook dat ze Hem kent. Hij is geen vreemde voor haar. Zou Hij een vreemde geweest zijn, dan had Hij vele malen ‘Maria’ kunnen zeggen. Maar als de Goede Herder, Die Zijn schapen kent en bij name roept, werd Zijn roep door Maria, één van Zijn schapen, beantwoord. Maria kende Hem. Kent u de Meester ook? Geliefden, kent u de Heere Jezus? Hem te kennen is het eeuwige leven! Heeft u dit leven? Hem niet te kennen is een onwetendheid, zwart als de dood. Ik zeg niet: ‘weet u van Hem?’ Ik vraag: ‘ként u Hem?’ Heeft de Heere ooit tot u gesproken? Heeft Hij ooit woorden met u gewisseld? Heeft Hij één almachtig woord gesproken dat uw ziel deed resoneren? Als dat zo is, zult u Hem ogenblikkelijk als uw Leraar erkennen en uw verstand overgeven aan Zijn onderwijs. Van nu af aan zult u slechts willen weten wat Hij u wenst te openbaren. En wat Hij openbaart, zal uw verstand meteen bevredigen. Van nu af aan zullen allerlei tegenstrijdige filosofieën met de wind wegstuiven en zult u door Hem onderwezen worden. Van nu af aan zullen uw eigen gedachten en veronderstellingen als kaf op de dorsvloer zijn, vergeleken met de woorden die Hij leert, die vol zijn van gewicht en goddelijk gezag, ja, vol van licht en eeuwige kracht. Vanavond noem ik Jezus uit de grond van mijn hart: ‘Rabbouni’. Ik wil geen Rabbi hebben dan Christus alleen. Geen Meester dan mijn Heere Jezus. Met al Zijn kennis van mij en heel Zijn openbaring van Zichzelf jegens mij, neem ik Hem aan om mijn Leraar en Heere te zijn. ‘Rabbouni’ betekent ook ‘Meester’ in de zin van ‘Gezagsdrager’. Maria beleed een volgeling van Jezus te zijn. Waar Hij haar weg zou leiden, zou ze volgen, zoals het lied zegt

			Ik ben Uw, ja Uw alleen
And’re meester is er geen.
In mijn werken, wegen, reizen,
Zoek ik niets dan U te prijzen.

			Vanaf die tijd was Maria Magdalena, zelfs als het voorheen niet zo geweest was, één van degenen van wie gezegd kan worden ‘ze volgen het Lam waar het ook heengaat.’ Gelukkige man en gelukkige vrouw, die dicht bij iedere voetstap van de Heere aansluiten. Als u Hem in dit uur zoekt, bidt dat Hij op dit moment Zijn openbarend woord zal spreken, zodat u van nu af aan zult voelen dat er een verandering over u gekomen is, die zijn gelijke in uw leven niet kent. Moge u een heilige omkering ervaren, die uw hele wezen zal aangrijpen! Moge Jezus uw hart aanraken zodat geheel uw lichaam, ziel en geest die aanraking nooit zullen vergeten in tijd noch eeuwigheid!

			Amen
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